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olmak üzere 15 yıllık valilik yaptı. Merkez valisi iken 2003 yılında Denizli Valiliğine atandı. 


Yılardır bürokratik, elitist, merkeziyetçi sistemi eleştirdi, idare ve siyasette Ademi Merkeziyet'i savundu. Bu yönde devlet-halk işbirliği ve toplum kalkınması metodu ile sayısız proje gerçekleştirdi. 

Hem yüksek sesle düşündü, hem de sistemi zorlayarak pilot, laboratuar uygulamalar yaptı. Çalıştığı her yer adı ile anıldı. 

Sağlıklı yaşam ile ilgili bir dizi uygulamalar yaptı. “Kolalı içeceklere, sigara ve alkole hayır; süt ayran içelim, kepekli ekmek yiyelim" kampanyaları başlattı. 


Doğa sporları ile Doğu Anadolu'nun imajının değiştirmeye çalıştı. Bu suretle terörle psikolojik mücadele yaptı. 


Yazıcıoğlu'nun "Bu Sistem Değişmeli"(birey), "Sil Baştarı"(yazıcı) ve kendisiyle yapılan söyleşilerlen oluşan “Sıra Dışı Bir Vali"(birey) kitabıyla birlikte üç kitabı bulunmakta. 

Zaman zaman bir çok gazete ve dergide Türkiye'nin yozlaşan yapısına dair yazıları yayınlandı. 

2 Eylül 2003 tarihinde Ankara civarında geçirdiği tralik 
kazasında bitkisel hayata giren vali 9 Eylül 2003'te aramızdan ayrıldı. 
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Önsöz 


Muhalif Bir Yazar Olarak 
Recep Yazıcıoğlu 


Onunla herkesin onu sistemin içinde yer aldığı halde sistemi eleştirmesine bir anlam veremediği günlerde tanıştık.. 


Türkiye'nin güncel sorunlarıyla ilgili bir panel için Erzurum'a davet ettiğimizde O'na konuştuklarını ve yazdıklarını bir kitaba dayandırmasını teklif ettim. Önce terettüt etti ancak daha sonra “Bir ara görüşelim” dedi. 


Bunun üzerine Erzincan'da iken bir Pazar evine gittim. 
Elindeki dökümanları bana verdi ,dizgiciye dizdirdik sonra kontrol için kendisine sunduğumuzda sonuçtan kendisininde memnun olduğunu görmeye başladım. 


Derken birey yayıncılıktan Bu Sistem Değişmeli ismiyle ilk kitabını yayınladık.Daha sonra kendisiyle ilgili medyada yazılan yazıları ise bilgisi dahilinde Sıradışı Bir Vali ismiyle kıtaplaştırdık. 


Yayıncı olan kızı Necla Yavi ise biriken makalelerini daha sonra yazıcı yayınlarından Sil Baştan ismiyle yayınladı. Kızının “Sizinle tanışmaya ve babamızın yazarlık yönünü bizden önce keştettiginiz için size teşekkür etmeye geldinı”demek üzere Cağaloglu'na gelmesi ise unutulmayacak bir hatıra olsa gerek. 

Gazeteci Elvan Feyzioğlu'nun; “Vali: Recep Yazıcıoğlu” ile Ayşe Kulmin “Köprü” isimli kitapları Recep Yazıcıoğlu'nun konu olarak alındığı kitaplar olduğunu belirtmekte yarar var. 
Recep Yazıcıoğlu her yıl katıldığımız kitap luarlarında düzenlediğimiz imza günü ve söyleşilere mutlaka katılmaya çalışırdı. 
Halk ilk kez karşısında kendisi gibi düşünen kendisi gibi yaşayan korumasız bir valiyle karşılaşınca adeta hayret ediyordu.Tanıdığı tanımadığı herkese evinin telefonunu verir ve ona çok yakın ilgi gösterirdi. 

Anadolu'nun çeşitli il ve ilçelerinden gelen konferans tekliflerine de kendi imkanlarıyla katılmaya çalışıyordu.. 

Son görüştüğümüzde biraz mahçup bir şekilde “sayın Balcı, biliyorum Türkiye'de kitap okunmuyor işleriniz durgun ama yayınladığın şu bizim kitaplardan bize vereceğin bir telif melif varsa buna mukabil bir çek verirsen üye olduğumuz kooperatife verelimde borcumuz azalsın” dedi. 


Kitap fuarlarına geldiği zaman diğer yayıncıların stantlarını mutlaka ziyaret eder yeni çıkan nitelikli kitapları takip eder ve bulamadığı bazı kitapları ise temin etmemizi isterdi. 


Ramazan ayında yazarlarımız için düzenlediğimiz iftar programına mutlaka katılır Mehmet Altan, Mehmet Barlas, Ahmet Hakan, Ahmet Kekeç, Kenan Akın, Mehmet Emin Kazcı ve genç yazarlarla birlikte espiriler yaparak herkese adeta ziyafet çekerdi. 


Recep Yazıcıoğlu Türkiye'de halk ile sistem ilişkilerini ele almak isteyenler için belkide en orijinal bir doktora tezi olacak kadar zengin ve renkli bir kişiliktir. 


Belki biz onu medyanın sunduğu yönüyle daha çok ekranlarda yaptığı ateşli konuşmalarla tanıdık. 


Bir çok valinin bırakın kitap okumayı ;kitapların yasaklanmasına taral oldukları bir ülkede onun yazdığı kitapların yanında, bir çok dergi ve gazeteye yazılar yazdığına elalem şahit olsa gerektir. 


O, kokuşmuş sisteme muhalif oldu gibi bağnaz, tutucu ve fosilleşmiş görüşlere de muhalilti. O aynı zamanda Türkiye'nin muhalif bir yazarıydı. Bizim için onun bu özelliğinin ayrı bir yeri vardır 


Bir Kulis ve siyaset merkezi olan başkent Ankara'da cenaze merasimleri de bir başka oluyor. Cenazenin yanı başında öncelikle devlet erkanı yerini alır. 


Merhum Recep Yazıcıoğlu'nun cenazesinde де başta Ситhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, Bakanlar, askeri erkan ve üst düzey bürokratlar yerlerini aldı. Biraz gerilerde ise, Vali'nin uğruna sağlığını, mevki ve makamını hiçe saydığı halk kitleleri vardı. Ama o geride duranlar sanki valiye daha yakın duruyorlardı. 


Üzülerek belirtmek istiyorum ki Recep Yazıcıoğlu'nun cenazesinde onu Merkez Valiliği'ne alan dönemin hükümetinin temsilcileri de yerlerini almışlardı. Dün onu pasif göreve alanlar ölümüyle halkın sevgi selini gören idareciler onun cenaze merasimine katılmaya hatta onu bir zamanlar mağdur edenler Vali'nin ne kadar büyük bir devlet adamı olduğunu söylemeye başladılar. 

Çelişkiler ülkesi Türkiye'de hizmet etmek ne yazık ki mağdur olmayı göze almakla başlıyor. Çalan, yolsuzluk yapanlar ise iktidara talip oluyorlar. Ne diyelim Merhum Vali'nin ifadesiyle “bu adamları isteyen sizsiniz o zaman şikayet etmeye hakkınız yok”, biz halk olarak son yıllarda iki yüzlülüğü adet edindik. 

Son yılların en büyük cenazesi olarak gündemde kalan Recep Yazıcıoğlu'nun ölümü gerçekten büyük bir kayıp. Dileriz bu ölümden başta devleti idare edenler, görevdeki valiler, kaymakamlar ve idarecilerin tümü dersler ve ibretler çıkarırlar, 


Bir valinin siyasi bir liderden daha fazla ilgi görmesinin nedenleri üzerinde kafa yoracak her yönetici ve siyasetçi için bu ölüm ibretlik bir ölüm olmalı. 


Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu İstanbul'da hatta son zamanlarda yurt dışında düzenlenen fuarlara da katılmaya çalışırdı. 


О luarların en renkli ve sıcak ismiydi. 


Gençler, yaşlılar, bayan okuyucular onun heyecanlı konuşmalarını dinler, onunla fotoğral çektirmeye çalışırlardı. 


Herkese çok yakın ilgi gösterirdi. birey yayıncılık'ın önünden geçen her insan Vali Recep Yazıcıoğlu'nu gördüğünde; aralarında “İşte bize lider olacak adam budur” dediklerine sıkça şahit olurduk. 


Onun insanlara hitabı da çok içten ve sadeydi. Örneğin; yaşlı ve sakallı bir vatandaşa “Hacım nasılsın, işlerin nasıl, hayatından memnun musun, paraları nereye harcıyorsun?” şeklinde onun gönlünü lethedecek tarzda yakınlık gösterirdi.O görev yaptığı illerdeki dostluklarını da unutmazdı. 


Vali Recep Yazıcıoğlu kitap imza günlerinde sıkça “sayın valim ben sizinle Aydın'dan, Erzincan'dan, Tokat'tan tanışıyorum.”diyen insanlarla karşılaşıyordu. Bir çoğunu da hatırlardı. 


Vali Borçlu öldü. Evet yanlış duymadınız. Üye olduğu kooperatile sürekli borç ödüyordu. ve o evi teslim almadan hayata veda etti. Otuz yılı aşkın bir süre valilik yapan hir insanın üzerine kayıtlı bir evi olmaz mı? 


O Mütevazı iftarları tercih ederdi Ramazan ayında buluştugumuzda lüks davetlerden ziyade sade vatandaşların bulundugu ortamlarda olmayı tercih ederdi. 

O belki Levet Kırca gibi espiri yapmıyordu ama en az onun kadar Mizahçı biriydi diyebiliriz. 

О’ nun Gitmediği il ve ilçe yok gibiydi 

O Ekabir takımını eleştirirken “Türk büyükleri bu konuda şöyle buyururlar.” diyerek kimden yana olduğunu ısrarla vurgulardı. 

1995 yılından bu yana her yıl görüştüğümüz bir yazar, dost, 
devlet adamını anlatmak zordur. Ama kabullenmek acı da olsa o artık aramızda yok. O'nun acısını paylaşırken hatıralarını ve görüşlerini daha geniş kitlelere duyurmamız gerekir. 

Velatından sonra yayınlanan haber ve yazılardan derlediğimiz bu kitabı onu daha çok merak edenlere onu biraz daha anlatmak üzere hazırladığımızı belirtirken Yaratıcıdan da ona af diliyoruz. 


Mahmut Balcı 


arz pan шер» шариаб b oq afAHeUINH әл load Эшб smpn збе 


GÜZEL YÜZLÜ BABAMA HİTABEN 
Muhteşem insan 

Sen benim hayatımın ışığıydın 

Sana mektup yazmıştım 

Orda da sana birşey olursa 

Nefes alamam seninle ölürüm demiştim 
Bunu şu an bana yaşatıyorsun 

Kızım, eşim ailem olmasa 

İnan ki seninle birlikte veda ederdim, bu anlamsız dünyaya 

Güzel yüzlü babacığım benim 

Hep senin resmine bakarken 

Güzel yüzlü babacığım benim 

Hep senin resmine bakarken 

Güzel yüzlüm der severdim seni 

Sen benim herşeyimdin 


Kızı Rüveyda Yazıcıoğlu Durmaz 
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Yazıcıoğlu'nun Durumunda Gelişme Yok 


ANKARA- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prot. 
Dr. Tümer Çorapçıoğlu, dün geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili herhangi bir gelişme olmadığını, hayati fonksiyonlarının yaşam destek üniteleri ile yürütüldüğünü söyledi. 

Vali Recep Yazıcıoğlu'nun tedavi gördüğü İbni Sina Hastanesi önünde bir açıklama yapan Prof. Dr. Tümer Çorapçıoğlu, sağlık durumunda herhangi bir olumsuz gelişmenin söz konusu olmadığını ifade ederek, “Durumunda herhangi bir kötü gelişme söz konusu değil, ancak bir iyileşme de sözkonusu değil. 
Aynı tablo devam ediyor" dedi. 

Beyin fonksiyonları düzeltilmeye çalışılıyor 


Vali Recep Yazıcıoğlu'nun beyin fonksiyonlarının düzeltilmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Çorapçıoğlu, bekleme sürecinin devam ettiğini dile getirdi. Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Prof. Dr. 
Çorapçıoğlu bir soru üzerine herhangi bir müdahaleyi şu an için düşünmediklerini ve kontrollerin sürdüğünü açıkladı. 

Valinin 2 gün süreyle uyutulacağını ilade eden Dr. Çorapçıoğlu, "Şu an tüm fonksiyonları yaşam destek üniteleri sayesinde devam ediyor. Solunum yetersizliği görülmedi. Şu an için ciğerlerinden bir ameliyat söz konusu değil" diye konuştu. 


Öte yandan açıklama yapılırken Dekan Çorapçıoğlu'nun yanında Yazıcıoğlu'nun kardeşi AKP Ankara Milletvekili Said Yazıcıoğlu'nun bulunması dikkat çekti. 

“Şoför hatası kesin, ama, suikast konusunda birşey söylemek yanlış olur” 

Ankara- Devlet Bakanı Beşir Atalay, tralik kazası geçiren Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun tedavi gördüğü İbn-i Sina 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Hastanesi'ne gelerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Atalay, Yazıcıoğlu'nun sağlık durumunda herhangi bir gelişmenin olmadığını ifade etti. 


Bakan Beşir Atalay, Vali Recep Yazıcıoğu'nun çok eski bir arкада olduğunu, aynı yurtta kalıp aynı fakültede okuduklarını ifade ederek üzüntülerini bildirdi. 


Bu arada Denizli Vali Yardımcısı Orhan Öztürk, kazanın meydana gelişine ilişkin olarak şolör Berkant Korkut'un kesin hatası olduğunu ancak suikast olup olmadığı konusunda bir şey söylemenin yanlış olacağını kaydetti. Öztürk, şoförün Denizli Ticaret Odası Genel Sekreteri olduğunu ve aracın da ticaret odasında bir meclis üyesine ait olduğunu bildirdi. Diğer taraltan Vali Recep Yazıcıoğlu için hastanede ziyaretçi defteri açıldı. 
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Bir Trafik Yazısı 
Ahmet Taşgetiren 


Vali Recep Yazıcıoğlu için çok şey yazılabilir. Türkiye'de onun geçirdiği kazayı duyup da içi kanamayan insan var mıdır bilemiyorum. Kaza haberi duyulur duyulmaz bir samimi, bir coşkulu, bir yürekli, bir memleket âşığı insanın simasının herkesin içinde acı yumağı halinde somutlaştığını tahmin etmek zcr değil. "Bu dünyadan bir Recep Yazıcıoğlu geçti" dedirtecek kadar derin izler bırakan bir insan o, ve hep halızalarda kalacak bir insan... 

Ama ben ondan öte bir trafik yazısı yazmak istiyorum. 


Hemen her aileye hesaplanmaz ve dayanılmaz acılar getiren bir aletin yazısını... 

Türkiye'de yola çıkıp da, içinde "зар salim geri dönebilir miyim?" kaygısı taşımayan insan var mıdır? Ya da yolcu uğurlayıp içinde kaygı düğümleri atılmayan? 

Kara yolculuğu başlıbaşına bir kaygıdır Türkiye'de... 

Biz, traliğin en derin vurgununu yaşayan bir aileyiz. Trafik canavarının vahşeti yanıbaşımızdan çoluk çocuk 5 kişilik bir can kalilesini aldı ve gitti. 


Nice bizler var bu ülkede... 
Hep düşünmüşümdür: 


Bu kadar ünlü insan bu canavarın kurbanı oluyor. Bu, sadece aletin yaygınlığının işareti... Yani öyle bir vahşet salgını ki, onun tehdidinden hiç kimse masun değil... Kahveci, Menderes, Yazıcıoğlu . Daha dün çocuğunun kolu kopan bir milletvekili, 

“önceki gün evladını kaybeden Біг başkası... Menderes orada, Türkiye'deki iralik vahşetinin anıtı gibi duruyor. 

Milli Mücadele'de verdiğimiz şehit sayısından çok lazla insan kaybediliyor bir yılda... 


Nasıl iştir bu? 


İnsan kaybı, milli servet kaybı... hepsi birkaç saniye içinde Türkiye hesabına yazılıveriyor... Ama Türkiye bu ağır hesabı bir daha ödememek için toparlanamıyor. 


Oku, oku hep Cahit Sıtkı'yı: "Gitti gelmez bahar yeli - Şarkılar yarıda kaldı..." 


Kusur kimde? 
Bizde ve trafik altyapısını işleten sistemde... 


Bizde... Çünkü esas aktör bizleriz ve bizde, trafiğe çıktığımızda içimizde üreyen canavarı kontrol edecek iç disiplin yok. 


Benim bir sözüm var: Trafiğe çıkan insanın veli olması zor. 
Veli'yi, iç disiplinleri gelişmiş, dünya — ahiret dengesini kurmuş ve kendisini sürekli bir Yüce Kudret'in denetimi altında hisseden insanı kastediyorum. Trafikte veli olmak zor, çünkü bütün sigortaları attıran bir nefsi yarış içine sürükleniyor insan. Bir günah yarışı adeta... Bir öne geçme, altetme yarışı. Parsayı kapma, kaybeden olmama yarışı... Öfkeyi yenme... Sabır yarışı... Ne kadar zor şey sabır... Az adamla çok para kazanma hırsı... Bütün bunlar bir iç disiplini gerektiriyorsa, nerede bizde o disiplin? Kaç zamandır, kişiliğimizi sağlıklı bir rotaya oturtan terbiye kodlarını yok etmedik mi? Bizim bütün hareketlerimize ebedi bir sorumluluk duygusu yükleyen "Kul hakkı" diye bir kavram çoktandır çıkmadı mı lügatlerimizden... Bizi ne sınırlayabilir ki? Bizi sınırlayan bir iç disiplin yoksa, yolları canavarların yarış pistine döndürmeyi ne önleyebilir ki? Ve otomobiller, otobüsler, kamyonlar içinden cansız canlar çıkarmak için çırpınmanın önünü kim alabilir ki? 

Ve traliğin altyapısı... 

Hiç şüphesiz içimizdeki canavarın sahip olma tutkusunu besleyen bir alt yapı noksanı var Türkiye'de... Yol voksa yol üretmeye çalışan bir canavar hemen devreye giriyor içimizde . 
Emniyet şeritleri, sol şeritler her şey her şey yol olabılirmiş gibi geliyor... Ama bir anda yollar tükeniyor ve son!!! 


Bu Türkiye gerçeği. 


Açık olan şu ki, insanlarımızı ігаћк canavarının elinden kurtaran bir iktidar çok dua alır. 


Ancak bunun için, terörle mücadele kadar bir hassasiyet ve gayret göstermek gerekir. 

Ve bunun için, bir, insani bir yatırıma, iki altyapı yatırımına ihtiyaç var. 

İnsani yatırım, insanı kendinden korumak gibi zor bir iş. 
Aslında "İçinizdeki canavarı durdurun" şeklindeki slogan, işin bu yanını kavramış bir slogandı. Ama bir slogan yetmiyor. İç disiplinleri geliştiren bir eğitime ihtiyaç var. Eğitimde böyle bir doku oluşturmaya ihtiyaç var. Yani yeni bir insana... "Öte- ki"nin hukukunu kendi hukukundan önde tutan bir insana... 
Ve belki kendi canının emanet olduğubilincine sahip, yeterli itinayı göstermemesi halinde intihar etmiş gibi sorumluluk altına gireceği kaygısı taşıyan insana... 


Ve Türkiye gibi kara yolculuğunun en etkin ulaşım aracı olduğu ülkemizde trafik altyapısını, mevcut nüfusu ve araç sayısını sağlıklı taşıyacak hale getirmek... Özetle yolu çoğaltmak, yolu sağlıklı hale getirmek... 


f 


Hükümetin "duble yol" projesi gerçekten hayati değer taşıyor. Türkiye'nin her yerinden çilt yol çalışmalarına dair haberler geliyor. Bayındırlık Bakanı Zeki Ergezen, hayat kurtaracak bir hizmetin mimarı olarak kalıcı isim haline gelecek. 


Ben bir de hükümetten, aktit bir kampanya bekliyorum. Bu ülkedeki her cana karşı duyarlılığı sergileyecek bir kampanya... 
İnsanları içlerindeki canavardan koruyacak bir ses. Başbakan dahil, tanınmış isimlerin çağrılarda görev almasını sağlayan bir büyük proje... Belki Aydın Menderes'in etkin katkılarının bulunacağı bir kampanya... Eminim ki bu kampanya acıları yüreklerinde hâlâ taptaze duran yüzbinlerce insanı da bünyesine almakta zorlanmayacaktır. 
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Devletin vicdanı kalplerde yaşayacak 


Önceki gün geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve A.Ü. Tıp Fakültesi'nde yoğun bakımda bulunan Denizli Valisi Yazıcıoğlu'un "beyin ölümü"nün gerçekleştiği açıklandı. Yazıcıoğlu halen makinaya bağlı tutuluyor. 

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Tümer Çorapçıoğlu, önceki gün geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nda tıbben "beyin ölümü"nün tespit edildiğini bildirdi. 

Prol.Dr. Çorapçıoğlu, İbni Sina Hastanesi'nde, Vali Yazıcıoğlu'nun kardeşi ve AK Parti Ankara milletvekili M.Sait Yazıcıoğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Vali Recep Yazıcıoğlu'na yapılan müdahaleler hakkında bilgi verdi. Toplantıyı, "bilimsel olarak varılan son noktayı ifade etmek için" düzenlediklerini belirten Çorapçıoğlu, Yazıcıoğlu'nun geçirdiği kazaya bağlı olarak ağır beyin hasarı içinde olduğunu ve çok kritik saatler yaşadığını ifade etti. "Fakat bugün umutların kaybolduğu bir toplantı ile birlikte oluyoruz. Klinik olarak tespit edilmiş olan beyin ölümü, daha sonra yaptığımız testlerde de teyit edildi" diyen Çorapçıoğlu, Yazıcıoğlu'nun beyin (onksiyonlarının değişmediğini, aynı durumda devam ettiğini belirtti. 


Prof.Dr. Çorapçıoğlu, daha sonra şöyle konuştu: "Klinik olarak beyin ölümü denilen tablo içindeydi. Bunu teyit edebilmek için bazı testler yaptık. Hiç beyin aktivitesi olmadığını tespit ettik. Diğer tüm lonksiyonları devam etmesine rağmen, maalesel tıbben beyin ölümünü sizlere ve kamuoyuna Наде etmek durumundayız. Bundan sonra sayın valinin yaptıkları ve ürettikleriyle anılacağını ve isminin son anıldığı gün aramızdan ayrılacağını ilade etmek durumundayım." 
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Makina desteği sürecek 


Yazıcıoğlu'nun kardeşi Said Yazıcıoğlu'nun basın toplantısı sırasında ağladığı gözlendi. Kardeş Yazıcıoğlu, hastane çıkışında gazetecilerin "Makina desteğinden çıkarılmasını isteyecek misiniz?" sorusuna "Hayır böyle devam ettireceğiz" dedi. Said Yazıcıoğlu bu sözlerinin ardından tekrar gözyaşlarına boğuldu. 
Prol.Dr. Çorapçıoğlu'nun basın açıklamasından önce, eşi Meryem, kızları Rüveyda Durmaz ve Necla Yavi ile oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na, yoğun bakım ünitesine girerek Vali Yazıcıoğlu'nu görmeleri için izin verildi. 

Ailesi karar verebilir 


İbni Sina Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Demirtaş da, 'beyin ölümü'nün, beyin fonksiyonlarının harabiyeti nedeniyle bu fonksiyonların bundan sonra görülemeyeceği anlamına geldigini belirterek, yaşam destek ünitesinin çekilmesi gibi bir haklarının olmadığını; vücudun, tüm fonksiyonlarını bitirene kadar bekleneceğini söyledi. Öte yandan ailesinin, Recep Yazıcıoğlu'nun organlarını bağışlama kararı vermesi durumunda makine desteğine gerek kalmayacağı ve Yazıcıolu'nun tam manasıyla öleceği belirtildi. 

Hizmete Adanan Ömür 


Recep Yazıcıoğlu, 1948 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Köprübaşı Yılmazlar Köyü'nde dünyaya geldi. 1964 yılında Aydın Lisesi, 1968 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Aydın Maiyet Memuru olarak kaymakamlık stajına başladı. 16 yıl kaymakamlık, 5 yıl Tokat, 2 yıl Aydın, 8,5 yıl Erzincan, 3.5 yıl merkez ve 7 ay Denizli valisi olarak görev yaptı. Yaklaşık 20 yıl valilik görevinde bulundu. 2'si kız, biri erkek üç çocuk babası olan Yazıcıoğlu'nun, çocukları Rüveyde, Nejla ve Mehmet Kemal isimlerini taşıyor. 


Ailesi gözyaşına boğuldu 
Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun eşi, çocukları ve karde- 


şi kaza haberini alır almaz hastaneye acıyla, ama kurtulabilir umuduyla koşmuşlardı. Ancak Ibni Sina Hastanesi'ndeki bekleyiş, beyin ölümünün gerçekleştiği haberinin alınması üzerine acıya dönüştü. Beyin ölümünün gerçekleştiğinin açıklanması üzerine yakınları gözyaşına boğuldu. Yazıcıoğlu'nun ailesi, acı haberi duyduktan sonra hastanenin bir köşesine yığılıp kaldı. 
Sürekli ağladığı görülen Vali Yazıcıoğlu'nun eşi Meryem Yazıcıoğlu, hastaneden çıkarken kızları Rüveyda Durmaz ve Necla Yavi ile oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na sıkı sıkıya sarıldı. 
Meryem Yazıcıoğlu ve iki kızının hastane çıkışında aile yakınlarının yardımıyla zorla yürüyebildikleri görüldü. Yazıoğlu'nun beyin ölümünün gerçekleştiğinin açıklanmasının ardından Ibn-i Sina Hastanesi ailesine taziye için gelenlerin akınına ugradı. Gelenler arasında Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, Ankara Valisi Yahya Gür, BBP Genel Sekreteri Enis Öksüz ve DYP Genel Başkan Yardımcısı Saffet Arıkan Bedük yer aldı. 

Erdoğan: Vali, bozuk yolların kurbanı oldu 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, beyin ölümü gerçekleştiği açıklanan Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu için, "Allah'tan ümidimizi kesmiyoruz" dedi. Bakanlar Kurulu'nu dün Sivas'ta toplayan Başbakan Erdoğan, trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yazıcıoğlu'nun beyin ölümünün gerçekleştiği haberini toplantı sırasında aldı. Toplantı çıkışı bir açıklama yapan Erdoğan, duble yol yatırımına vurgu yaparak, Yazıcıoğlu'nun altyapısı noksan yolların kurbanı olduğunu söyledi. 
Erdoğan, "Seçimden önce de sürekli gündeme getiriyorduk. 
Bozuk olan altyapı nedeniyle meydana gelen tralik kazalarında her yıl sayısız insanımızı kaybediyoruz. Yazıcıoğlu'nun da beyin ölümü gerçekleştiği haberini aldık. Ancak Allah'tan ümidimizi kesmiyoruz" diye konuştu. 

Valilik koridorlarında büyük hüzün 

Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun beyin ölümünün gerçekleştiğinin açıklanmasından sonra valilik personeli gözyaşına boğuldu. Koridorlarda ve odalara büyük bir hüznün çöktügü gözlenirken, valilik personeli, Yazıcıoğlu'nun beyin ölümüne inanmak istemediklerini söyledi. Vali Vekili Mehmet Büyüktaş gözyaşları arasında yaptığı açıklamada, "Saat 15.00 sıralarında valimizin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Ancak, 'çıkmadık canda ümit vardır' derler. Valimizin sağlığına kavuşacağı günleri ümitle bekliyoruz" dedi. Haberin duyulmasının ardından valiliğe gelen Denizli Belediye Başkanı Ali Aygören ise "Çok kiymetli valimizi kaybetmek üzereyiz. Valimizi geç bulduk, erken kaybediyoruz. Çok üzüntülüyüz" diye konuştu. 


Protokole öğrencileri oturttu 


Geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, düşünceleri ve kendine özgü görev anlayışıyla “sıradışı vali" olarak tanındı. Valiliği sırasında tebdil-i kıyafet yapıp şebirde dolaştı, öğrencileri protokole oturttu, kendisi ayakta bekledi. İlk defa sigara yasağını uyguladığı için "IV. Murat'a benzetildi. Adı Erzincan'la bütünleşen Recep Yazıcıoğlu'nu, kamuoyu, "ölümü göze alarak yaptığı" yüzme, га пр, su kayağı, yamaç paraşütü ve dağcılık gibi spor dallarındaki iddiasıyla da tanıyordu. Tebdil-i kıyafetle şebirde dolaşıp, kamu kurumlarına şok baskınlar yapan Yazıcıoğlu, kamu kurumlarında sigara yasağını ilk defa uyguladı. Bu uygulama nedeniyle "ТУ. Murat'a benzetilen Yazıcıoğlu, Aydın Valisi olduğu dönemde Marmaris'e giderken makam otomobiliyle trafik kazası geçirdi. Bu kazada kendisi ve şoförü halit yaralandı, eşi ise ölümden döndü. 


Adı Erzincan'la bütünleşti 


1991 yılında Erzincan Valisi olan Yazıcıoğlu'nun adı adeta 
Erzincan'la bütünleşti. 1992 yılında yaşanan Erzincan depreminin ardından ortaya koyduğu icraatlarla vatandaşların kalbinde taht kuran Yazıcıoğlu'nu bu kez kamuoyu sportil yönüyle tanıdı. Başta dağcılık, rafting, su kayağı, yüzme ve yamaç paraşütü gibi alanlardaki iddiasıyla öne çıkan Yazıcıoğlu, 1997'de Fırat Nehri'ndeki raftingde botu alabora olunca ölümden döndü. 18 Şubat 1998'de Erzincan-Sivas Karayolu'nda ikinci bir trafik kazası geçiren Yazıcıoğlu bu kazayı halil atlatırken, aracı kullanan Nurettin Satılmış hayatını kaybetti. 
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Dimdik yaşadı, dimdik öldü 


Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun vefatını değerlendiren kardeşi eski Diyanet İşleri Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Sait Yazıcıoğlu, "Vefatı hepimizi derinden yaraladı. Ancak takdir-i İlahi'nin önüne geçilemiyor. Nasıl yaşadığını herkes biliyor. Herşeyiyle kendini ülkeye vermiş bir insan. Yoğun sevgi eksenini hastanedeki tedavisi sırasında müşahede ettik, Gecesini gündüzüne katarak çalıştı. Bu nedenle de sağlığına yeteri kadar özen göstermedi. Dimdik yaşadı dimdik öldü" dedi. 

Şoför Korkut cezaevinde 


Recep Yazıcıoğlu'nun ağır yaralandığı trafik kazasında otomobili kullanan Berkant Korkut tutuklanarak, cezaevine Коnuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevkedilen Korkut nöhetçi mahkeme taralından Türk Ceza Kanunu'nun "tedbirsizlik veya dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" fiilini düzenleyen 455/1. maddesi uyarınca tutuklandı. Berkant Korkut'un, Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'ne konulduğu öğrenildi. 
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Halk, Sıradışı Valisini Unutmayacak 


Renkli ve sıradışı icraatlarıyla tanınan Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Prol. Dr. Tümer Çorapçıoğlu yaptığı açıklamada, “Bugün umutların kaybolduğu bir toplantı ile birlikte oluyoruz. Klinik olarak tespit edilmiş olan beyin ölümü, daha sonra yaptığımız testlerde de teyit edildi. Diğer fonksiyonların devam etmiş olması yanında maalesef tıbben beyin ölümünü sizlere ve kamuoyuna ifade etmek durumundayız.” dedi. 

Yazıcıoğlu'nun beyin ölümünün gerçekleştiğinin duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş, İbni Sina Hastanesi'ne geldi. Başbakan Tayyip Erdoğan da, sıradışı vali için, “Allah'tan ümidimizi kesmiyoruz.” temennisinde bulundu. 


Denizli şehri, atanmasının üzerinden 8 ay geçen Türkiye'nin en renkli valisi Recep Yazıcıoğlu'nun yasını tutuyor. Belediye Başkanı Ali Aygören, halkın duygularını, “Denizli böylesi bir değeri gerçekten çok geç buldu ve oldukça erken kaybetti.” şeklinde dile getirdi. ‘Bu Sistem Değişmeli” adıyla kitap yazan Yazıcıoğlu, Türkiye'deki bürokratik yapıyı her fırsatta eleştirdi. 

Türkiye'de sisteme yönelik eleştirileri ile gündeme gelen Yazıcıoğlu, Fırat'ın azgın sularında rafting, yüzme, yamaç paraşütü, dağcılık ve kayak yapması ile kamuoyunun dikkatini çekti. 
36 yaşında 'en genç vali' sıfatıyla Tokat'ta göreve başlayan Yazıcıoğlu, ‘Toplum Kalkınma Modeli” çalışmalarıyla ‘yılın bürokrat seçildi. Bu model üniversitelerde tez konusu oldu. 4 yıllık görevden sonra Aydın'a tayin edilen, oradan 1991'de Erzincan valiliğine atanan Recep Yazıcıoğlu, burada 8 yıl boyunca görev yaptı. 
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Erzincan'da göreve başlamadan, Aydın ve Tokat'ta ‘tebdili kıyafet” devlet kurumlarına yaptığı teltişler duyulmuş, içki konusundaki sınırlamaları sebebiyle ‘4. Murat olarak isimlendirilmişti. Kamusal alandaki icraatlarıyla birlikte, doğa sporları ile Erzincan'ın tanıtılmasında önemli katkı sağlayan Yazıcıoğlu, buradan Merkez Valiliği'ne atandı. 3,5 yıllık merkez valiliği döneminde Türkiye'yi gezerek konleranslar verdi ve bürokrasinin ağır işlemesine, Ankara merkezli yürüyen sisteme eleştirilerini sürdürdü. 3 Kasım seçimlerinden sonra İstanbul valiliği için adı geçen Yazıcıoğlu, Denizli'ye tayin edildi. Daha önce görev yaptığı illerdeki icraatlarını burada da sürdüren Yazıcıoğlu, doğa sporlarına da devam etti. Yıllardır bürokratik, elitist, merkeziyetçi sistemi eleştirdi. İdari sistemde adem-i merkeziyeti savundu. Bu yönde devlet—halk işbirliği ve toplum kalkınması metodu ile sayısız projeye öncülük etti. Hem yüksek sesle düşündü hem de sistemi zorlayarak pilot laboratuvar uygulamalar yaptı. Sağlıklı yaşamla ilgili bir dizi uygulamalar yaptı. 'Kolalı içeceklere, sigaraya, alkole hayır; süt, ayran içelim, kepekli ekmek yiyelim' kampanyaları başlattı. Doğa sporları ile Dogunun imajını değiştirmeye çalıştı. Bu suretle terörle psikolojik mücadele yaptı. 


Recep Yazıcıoğlu, icraatlarını 8 ay önce atandığı Denizli'de de sürdürdü. İle gelir gelmez, bir genelge yayınlayarak meyha- ne sahiplerinin içki içirdiği kişileri evlerine kadar götürmesini zorunlu kıldı. Her kahvehaneye iki ayrı gazete alma zorunlulugu getirdi. Vatandaşın kendisine ulaşmasını engelleyen unsurları ortadan kaldıran renkli vali, vilayet önündeki polis sayısını ikiye düşürdü. Konağında ise sadece gece bekçilerine izin verdi. İsteyen herkesi odasında ağırlama ayrıcalığını gösteriyor, bu sayede halkın sorunlarıyla iç içe olduğunu belirtiyordu. 
Türkiye'de ‘bürokrasi hastalığı' kavramını dile getiren ilk devlet memuru olma özelliğini taşıyan Yazıcıoğlu, Denizli'de 25 
gün boyunca, birlikte çalıştığı binlerce memura bu hastalığın tedavisini anlattı. Denizli'de eğitim konusunda yaşanan sıkınuyı gündeme getirerek bir eğitim seferberliği başlattı. Bölgede 
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50 okul binasına ihtiyaç olduğunu söyleyerek ѕайауісіїегіп kapısını çaldı. Doğa ve kültür turizmini geliştirmek, daha fazla turist gelmesini sağlamak için Pamukkale'de bir kültür merkezi kurulması için çalışmaları başlattı. Öte yandan kendisinin de meraklı olduğu yamaç paraşütü, su kayağı ve kar kayağı sporu- nun turizme hizmet etmesi için Bozdağ'da kayak merkezinin temelini attı. 


Belediye Başkanı Ali Aygören, Yazıcıoğlu'nu durumundan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Denizli böylesi bir değeri çok geç buldu ve oldukça erken kaybetti. Acımız çok büyük. 
Her şey ne kadar güzeldi oysa. Geldiği günden itibaren birçok şey değişti. Her şeyi yoluna koymuşken elimizden uçtu ріці.” 
dedi. Vali Vekili Mehmet Büyüktaş, Yazıcıoğlu ile yıllarca yatılı okullarda birlikte okuduklarını söylerken, Vali Yardımcısı İsmet Akyol, “Çalışmalarımızda bize destek oldu. Yeni projelere öncülük etti. Onun yeri doldurulamayacaktır.” şeklinde konuştu. Denizli Genç Tüccar ve İşadamları Derneği (GETİAD) Başkanı Necdet Özer, işadamlarının önünü açması ve her türlü organizasyonda destek vermesinin kendilerine şevk verdiğini söyledi. Özer, “Bu kadar kısa zamanda kaybetmek çok kötü durum.” dedi. 


Yeşilay Derneği Denizli Şube Başkanı Alaaddin Yavaşlar da, valinin icraatlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Alkol ve sigara satışına tepkisi vardı. Kısa zamanda bu zararlı maddelerin satışında ciddi bir azalma gözlendi. İllegal işler yapanlar adını duyar duymaz kendilerini disipline ettiler. Bu kişilerin sayılarında da ciddi azalma oldu.” Hamit Kavak, Abdulhamit Yıldız; Denizli, İstanbul. 
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Yazıcıoğlu Ailesi İçin Zor Karar 


Beyin ölümü gerçekleşen Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun kardeşi AKP Ankara Milletvekili Sait Yazıcıoğlu, kardeşinin yaşam destek ünitesinden çıkarılmasını istemediklerini söyledi. Kardeşinin durumunda bir gelişme olmadığını, yaşam destek ünitesine bağlı olarak organlarının yaşatılmasına bir süre daha devam edeceklerini belirten Sait Yazıcıoğlu, "Ama ne kadar sürer, nasıl olur onu bilemiyoruz. Çok zor bir durum" diye konuştu. Kardeşinin bağlı olduğu yaşam destek ünitesinin fişinin çekilmesini istemediklerini söyleyen Sait Yazıcıoğlu, “Vücudun kendi işini sonlandırması, hem tıbbi etik açısından hem de din açısından bize daha uygun geliyor" dedi. Yazıcıoğlu'nun doktorları ise, organ nakline karar verilmesi durumunda, yaşam destek ünitesinin sonlandırılacağını ve organların alınarak uygun hastalara nakledilebileceğini söyledi. Doktorlar, beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organlarının 3-4 gün daha işlevini sürdürebileceğini belirtti. AKP'li Turhan Çömez de, Yazıcıoğlu'nun sporcu olması ve bedeninin sağlıklı olmasının vücut direncini arttırdığını belirterek, "Bu süreç beş gün de sürebilir, on gün de. Yorum yapmak zor. Bu kritik dönemde karari ailesi verecek" dedi. 
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Vali Yazıcıoğlu, Ankara yakınlarında geçirdi; trafik kazasında emniyel kemeri takmadığı için araçtan fırlayarak ağır yaralanmıştı. 


Halkın valisi 
‚Шрреп' öldü, 


Denizli 
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Beyin Ölümünden Dönüş Yok 


Sık sık birbirine karıştırılsa da 'bitkisel hayata girmek'le beyin ölümü birbirinden farklı iki durum. Bitkisel hayatta hastanın iç organları çalışır, beyin ölümündeyse tüm vücut fonksiyonları makineye bağlıdır. 


Vali Recep Yazıcıoğlu'nun kaybı, 'Beyin ölümü gerçekleşen kişi yaşatılmalı mı?' sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlar beyin ölümü sonrası hastanın hayata dönmesinin mümkün olmadığını söylüyor 


İstanbul - Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun ölümüyle beraber kamuoyunun gündemine gelen 'beyin ölümü' durumunda uzmanlar, ailelere durumun kademeli olarak anlatılmasını ve organ bağışlama yoluna gidilmesi gerektiğini söylüyor. Türkiye'de şüpheci ve kaderci yaklaşıldığı için hastanın bir gün iyileşeceği umudu taşındığını belirten doktorlar, beyin ölümünden geriye dönüşün imkânsız olduğunu yineledi. Acıbadem Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Dr. 
Ceyhun Solakoğlu, beyin ölümü ve bitkisel hayat kavramları arasındaki farklılıklara dikkat çekti: "Beyin ölümü, beynin tamamen öldüğü, tüm vücut fonksiyonlarının yapay olarak saglandığı durum. Kalp kendi başına çalışsa da bir süre sonra o da iflas eder. Hasta solunum cihazıyla desteklenir beyin ölümünde. Bitkisel hayatsa tümüyle farklı. Beynin üst merkezinin, yani insanı insan yapan düşünme, bilinç ve hareket etme merkezlerinin hasarı sonucunda oluşan tablo bitkisel hayattır. Burada hasta solunumu kendi başına yapabilir, iç organları çalışır, gözleri bile açık olabilir. Ama hasta bilinçsizdir ve hareket edemez. 
Bitkisel hayattan geriye dönüş olasılığı çok düşük, milyonda bir ihtimal de olsa var, ama beyin ölümü için mümkün değil bu" diye konuştu. 
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'Yakınların izni şart 


Hastada beyin ölümü gerçekleşmesi durumunda vücudun yavaş yavaş tükenme eğiliminde olduğunu ifade eden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Mois Bahar da, "Türkiye'de durumumuz hastanın fişini çekmeye müsait değil. Eğer insanlar bilinçliyse bazı olanaklarla organların kullanılması mümkün. Hasta yakınlarına kademeli olarak durum anlatılmalı ve ikna edilmeli. Yakınlarının izni olmadan herhangi bir şey yapmak mümkün değil. Ayrıca aile organ bağışına onay verse bile bundan yararlanacak hasta olması gerekiyor" diye konuştu. 


Beyin ölümü gerçekleşen hastaların sıhhatli oluşu, herhangi bir rahatsızlığının olmayışının yoğun bakım servisinde yaşama süresini etkilediğini anlatan Prof. Dr. Mois Bahar, yine de yaşam lonksiyonlarının çok uzun süre devam edemeyebileceğini de söyledi. 


Florance Nightingale Anestezi ve Yoğun Bakım Servisi'nden uzman doktor Ahmet Kandemir ise Türkiye'de genellikle ailelerin de isteğiyle beyin ölümü gerçekleşen hastaları uzun süre yoğun bakımservislerinde tuttuklarını kaydetti. Kandemir, "Kalp, böbrek sorunu bulunmayanlar, genç hastalar uzun süre makineye bağlı olarak yaşayabiliyor. Kesin ölüm varsa aileye açıklıyoruz ve ikna etme yoluna gidiyoruz. Bizde insanlar şüpheci ve kaderci yaklaşıyor. Oysa geri dönüşü olmayan bir durum söz konusü. Organ bağışına gidilmesi en uygun yol" dedi. 


Yer bulma sorunu 


Beyin ölümü gerçekleşen ya da bitkisel hayata girmiş olan hastaların kaldığı yoğun bakım servisleri, "Yer bulmanıngenellikle problem olduğu servisler" olarak tanımlanıyor. Özelhastanelerin yoğun bakım servislerinde yer bulabilmek mümkün ama burada da çok yüksek liyatlar söz konusu. Bir günlük hasta bakım maliyetinin bin dolar civarında olduğu bu servislerde ücret, hastanın durumuna, bakımına, verilen ilaçlara göre de artabiliyor. Bu servislerde çok elemana ihtiyaç oluyor ve her hastayla en az bir hemşirenin ilgilenmesi gerekiyor. Hem beslenme, hem ilaç, hem de hizmetin pahalı olduğu bu servislerde yoğun bir hasta traliği var. 


İlahiyatçılar: Fiş çekilmemeli Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Süleyman Ateş: 


Normal fonksiyonlarını sürdürürken, hastanın bağlı olduğu cihazın 'fişinin çekilmesini' vicdani kanaatlerime göre doğru bulmuyorum. Dinen de doğru değil. Doğal ölümün gerçekleşmesini beklemek daha doğru. Çünkü o insan manen yaşıyor. 
Canın ne zaman çıkacağını Allah bilir. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz: Hastanın fişi çekilemez. Hayatiyet devam ettiği sürece kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Temelde ayet şöyle der; 'İnsan öldürmeyin. İnsan öldürmek haramdır, günahtır. Burada insan öldürülüyor mu? Orası şüpheli. Dinimizde 'Şüpheden kaçınınız' der. 
O yüzden bu şüpheden arınmak, uzaklaşmak gerekiyor. Kalp çalışıyor. Sadece hastanın değil, yakınlarının da durumu, psikolojileri dikkate alınmalı. Fişi çekildiği takdirde akıllarında hep bir 'acaba' kalacak. 


Hukuki açıdan boşluk var Avukat Süleyman Anıl (Hasta Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi): 

Tıbbi açıdan bakıldığında bir hayata dönüş ihtimalinden bahsediliyorsa yaşam destek ünitesine bağlı olarak devam edilebilir. Yani 'bir ihtimal varsa' devam etmek gerekiyor. Aksi halde bu pasif ötanaziye dönüşür ve bu da yasalara göre suçtur. 
Ancak yaşam destek üniteleri konusunda Türk hukukunda önemli bir boşluk var. Tıp, beyin ölümünün gerçekleşmesinden sonra kişiye 'ölü' dese bile hukukta 'ölünün' tanımı yok. 
Bu da hukuki sorun yaratıyor. Bu durumda hekim kimi zaman 'cinayetle' bile suçlanabiliyor. Hastanın makineden çıkarılması konusunda aile 'rıza' vermiş bile olsa hukuk bunu kabul etmeyebilir. Türk hukukunda bu konuda herhangi bir düzenleme yok. Ama benim kişisel görüşüme göre, beyin ölümü gerçekleştikten sonra makineye bağlı olmasının anlamı yok. 
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'Kararı hâkim vermeli' Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer: ABD'de hayatı sürdüren mekanizmanın durdurulması hâkimin kararına bağlıdır. Hekim kendi kararıyla durduramaz. Doktor, hastayı yaşama bağlayan mekanizmayı faaliyetten çıkaramıyor. 
Hâkime başvurularak karar alınması gerekiyor. Türkiye'de de aynı esasların uygulanması lazım. Hekim, herhangi bir ümit taşıyorsa, aile istese dahi makineyi faaliyetten çıkarmamalıdır. 
Sorumluluk hekimdedir. Ancak 'organ takli' konusunda durum değişir. İki tür ölüm var, 'biyolojik' ve 'klinik'. Beyin ölümünün gerçekleşmesi 'klinik ölüm'dür. Biyolojik bakımdan ise kalbi attığı sürece hasta yaşıyor demektir. Hastanın vasiyeti varsa ya da ailesi istiyorsa, organ bağışı için klinik ölüm aşamasında müdahale edilebilir. Bu da ancak rızaya bağlıdır. Bu tarüşmaların bitmesi için bu kararın hâkim tarafından verilmesini sağlayacak sistem geliştirilmeli. 


Radikal 10.9.03 
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Onu özleyeceğiz 


Vali Yazıcıoğlu'nun beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından sevenleri, www.tnn.net sitesine yüzlerce mesaj göndererek üzüntülerini dile getirdiler. 


Vali Recep Yazıcıoğlu'nun "heyin ölümü"nün açıklanması, vatandaşlar arasında büyük üzüntüye neden olurken, bu üzüntü internetteki www.tnn.net sitesine gönderilen yüzlerce mesajda dile getirildi. www.tnn.net adresindeki sitede, 3 Eylül'de, "Yazıcıoğlu'nun ikinci ameliyatının başarılı geçtiğine" ilişkin haberin yer almasından sonra, umut ve sevinç dolu mesajlar birbirini izledi. Ancak, Yazıcıoğlu'nun "beyin ölümü"nün açıklanması, umutları sona erdirirken, sevinci de üzüntüye çevirdi. 
Siteye gönderilen yüzlerce mesajda, Yazıcıoğlu'ndan övgüyle söz edilerek, kaybından duyulan üzüntü dile getiriliyor. Bu mesajlardan bazıları şöyle: 


_ Sayın valim, bu dünyada insana ve insanlığa dair örnek bir kişilik olarak sizi tanıdık. Idareci olarak sergilemiş olduğunuz kişiliğin, insani değerlerden almış olduğun güzellikten Кауnaklandığına inanıyorum. Bu vatanın sizin gibi nadiren yetişen ve vatansever insanlara ihtiyacı var. Kederli ailenize başsağlığı diliyorum. Mekanınız cennet olsun. Bu toplum sizi unutmayacak! 


Ülkenin diğer valileri, bayrağı alın; protokol valisi olmayın. 


_ Hiç tanımasak bile, yaptığı işleri ortada olan ve herkesin takdirini kazanan böyle değerli insanların kaybı herkesi üzecektir. 


_ Dürüst ve ahlaklı hir yönetici idi. Kendisine Tanrı'dan rahmet diliyorum. 


_ Allah rahmet eylesin. Türkiye'nin onun gibi çalışkan insanlara ihtiyacı her zaman var 
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_ Lalla değil, yaptıklarıyla memleketini sevdiğini gösteren birini kaybettik. Hepimizin başı sağolsun. Seni özleyeceğiz. 

_ Türkiye'de son dönemde yetişmiş, dürüst, yürekli, halkı için çalışan, inisiyatif sahibi, nadir devlet adamlarından biriydi. Recep Yazıcıoğlu'ndan parlamentoda da yararlanmalıydık. 
Türkiye için çok önemli bir kayıp. 

_ Ülkemize büyük yararları olmuş bir devlet adamıydı. Üzücü yanı; bir türlü önlemini alamadığımız trafik kazası sonucu yitirmiş olmamız. Hepimizin başı sağolsun. 


Annesi Hala Bilmiyor 


Bu arada Recep Yazıcıoğlu'nun Söke'de yaşayan annesine, Vali Yazıcoğlu'nun trafik kazası geçirdiği dün söylendi. Söke'de yaşayan 4 çocuk annesi Fatma Yazıcıoğlu'na (85), oğlunun trafik kazası geçirdiği haberi şimdiye kadar söylenmemişti. Söke Devlet Hastanesi doktorlarından Asabiye Uzmanı Dr. Öztekin Yüce tarafından Fatma Yazıcıoğlu'na önce sakinleştirici yapıldı. Daha sonra anne Yazıcıoğlu'na, “Oğlun Recep Yazıcıoğlu trafik kazası geçirdi. Durumu iyi, tedavisi sürüyor" diyerek olay haber verildi. Yazıcıoğlu'nun geçirdiği kaza haberinin televizyonlardan yayınlandığı sıralarda, Fatma Yazıcıoğlu'nun evindeki televizyonun ayarıyla yakınları oynayarak, görüntüyü bozup, haberi öğrenmesinin önlendiği bildirildi. 


Spora Çok Düşkündü 


Erzincan'da göreve başladığı 1984 yılından sonra vatandaşlarla çok değişik mekanlarda biraraya gelen Vali Recep Yazıcıoğlu, bazen kayak yaparken, bazen resmi bir toplantıda, bazen de bir köy ziyaretinde çıktı insanların karşısına. Mesai arkadaşları ve attığı her adımı takip etmeye çalışan basın mensupları onun temposuna ayak uydurmakta zaman zaman güçlük çekti. 
Görev yaptığı illeri tanıtmak için her lırsatı değerlendiren Vali Yazıcıoğlu'nun yaptıkları zaman zaman çok tartışıldı Sağlıklı yaşam için değişik spor branşlarının yapılmasına öncülük eden 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Vali Yazıcıoğlu, çevresindeki insanların da spor yapmasını istedi. 

Fiş çekilmeyecek 

Vali Yazıcıoğlu'nun yaşam destek ünitesinden çıkarılmasına 


olumlu bakmadıklarını belirten Sait Yazıcıoğlu, "Bir süre daha bekleyeceğiz" dedi. 


Beyin ölümü gerçekleşen Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun kardeşi AK Parti Ankara Milletvekili Sait Yazıcıoğlu, Vali Yazıcıoğlu'nun yaşam destek ünitesinden çıkarılmasına olumlu bakmadıklarını belirterek, "Vücudun kendisinin işi sonlandırması, hem tıbbi etik açısından, hem de din açısından bize daha uygun gibi geliyor" dedi. Sait Yazıcıoğlu, gazetecilerin soruları üzerine, Vali Yazıcıoğlu'nun durumuyla ilgili herhangi bir gelişme olmadığını, yaşam destek ünitesine bağlı olarak organlarının yaşatılmasına bir süre daha devam edeceklerini belirtti. 


Yazıcıoğlu, "Ama bu ne kadar sürer, nasıl olur onu bilemiyoruz. Çok zor bir durum. Bugünkü gelişmelere göre biraz daha netleştirmeye çalışacağız" dedi. Bir gazetecinin "Diyanetçi kimliğiniz var. Dini açıdan halk arasında 'fiş çekilme' olarak ta- bir edilen olayı nasıl yorumlamak lazım" sorusuna, "Buna olumlu bakmıyoruz. Vücudun kendi işini sonlandırması, hem tıbbi etik açısından, hem de din açısından bize daha uygun geliyor" yanıtını verdi. Vali Yazıcıoğlu'nun doktorları, organ nakline karar verilmesi durumunda, yaşam destek ünitesinin sonlandırılacağını ve organların alınarak acil bekleyen uygun hastalara nakledilebileceğini ifade ettiler. Ibni Sina Hastanesi Genel Cerrahi uzmanları da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organlarının 3-4 gün daha işlevini sürdürebileceğini dile getirdiler. Uzmanlar ayrıca, "beyin ölümü" ile "bitkisel hayat" durumlarının birbirine karıştırılmaması gerektiğini hatırlatarak, beyin ölümü tanısı konulan bir hastanın düzelme umudunun olamayacağını belirttiler. 
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ÇÖMEZ: ORGAN BAĞIŞINA AİLESİ KARAR VERECEK 
AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Tarhan Çömez, "Organ bağışı için kritik dönem. Buna ailesi karar verecek" dedi. İbni Sina Hastanesi'ne gelen Dr. Çömez, Yazıcıoğlu'nun diğer organlarının normal olarak çalışmaya devam ettiğini, ancak beyinde herhangi bir fonksiyonun olmadığını söyledi. Çömez bir gazetecinin organ bağışını sorması üzerine, Yazıcıoğlu'nun organlarının bağışı için kritik bir dönemde bulunulduğunu, buna ailesinin karar vereceğini kaydetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler de, hastaneye gelerek Yazıcıoğlu'nun durumuyla ilgili bilgi aldı. 
Basından Haberler 
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Herkesi Duygulandırmış! Ama Ben Güldüm... 
Ahmet Kekeç 


Bir internet sitesi, Ali Kırca'nın yazdığı Recep Yazıcıoğlu güzellemesini, "Ali Kırca duygulandırdı" başlığıyla duyurmuş. 

Güzel bir yazı. 

Aynı zamanda duygulandırıcı: 

"Bütün yaşamı müthiş bir paradoksun izdüşümünde gelip geçti... Ваши yaşamı boyunca, kendi söyledikleriyle bu denli çelişen az adam görülmüştü... Hep demişti ki; 'Sistemi değiştirmeden hiçbir şeyi Баѕагата251п12!' Ve hep göstermişti ki; 'Sistemi değiştirmeden de birçok şeyi başarabilirsiniz!' Tam sırasıydı işte o hüzünlü şarkının, Ви ne yaman çelişki аппе!' İşte o yaman çelişkinin kilidini çözerek başarıyla hayata geçiren adam şimdi yok artık... Peki... Tam tamına üç buçuk yıl var mıydı ki? Ya da bugünlerde haşarılarını göklere çıkaran kimileri için var mıydı? Varsa neden 'yok'tu yerinde peki? Neden tam tamına üç buçuk yıl, çemberin ışıkları içinde dolaşmasına izin verilmeyip; merkezin 'karanlık nokta'sı içine hapsedilmişи?" 

Duygulu bir yazı, değil mi? 

Ama ben güldüm. 

Neden mi? 


Recep Yazıcıoğlu'yla, hep, 28 Şubat sürecinin "yıkıcı" günlerinde karşılaştık. Ona dair, görüşmelerimize dair hissettiklerimi yazamadım. Bundan sonra yazabilir miyim, bilmiyorum. 


Bir kere, öfkeli bir adamdı. 


Kafayı, haklı olarak "sistem"e, sistemden iüreyen sorunlara takmıştı. 


"Bu sistem değişmeden hiçbir.mesele hallolmaz" diyordu. 
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Dindar ve тићагагакага!. 

Hadi daha açık söyleyelim: Gericiydi. 

Ama duruşu, dünya görüşü, düşünceleri, geleneksel "ilerici-gerici" sınıflandırmasını tersyüz ediyordu. 

Statükoya karşıydı. 

Daha halkçı (yani "meşruiyetçi") bir çizgiyi savunuyordu. 
Çünkü statükoya rengini veren düşünce halkı "biat eden", "pasif", "yönetilen" bir varlık olarak görmek istiyordu. Normları 


ve dogmaları aşamamış, önyargılardan arınmayı başaramamıştı. Dolayısıyla sorunları çözme açısından "yetersiz"di... 


Bir de kitap yazmıştı: "Bu Sistem Değişmeli." 

Kendisi yok artık. 

Ama sistem dimdik ayakta. 

Hayatın ironisi mi? 

Ali Kırca refikimiz "hayatın çelişkisi" diyor ve o yaman çelişkinin kilidini çözen adamın artık yaşamadığını bildiriyor. 

Bildirmiyor da, sanki müjdeliyor. 


Hayır, Yazıcıoğlu'nu üç buçuk yıl kızakta tutan "irade"yi elbette sorgulamıyor, böyle bir derdi yok, "mevcut sistem" içinde başarılı olabileceğini kanıtlamış, hatta başarılı olmuş bir adamın gereksiz yere sistemle (statükoyla) zıtlaşmış olmasından duyduğu üzüntüyü dile getiriyor. 

Çünkü Ali, üç buçuk yıllık cezanın hangi zaruretten kaynaklandığını, hangi "odaklarca" yürürlüğe konduğunu çok iyi biliyor... 


Hadi adlı adınca söyleyelim: 


Recep Yazıcıoğlu bir mağdurdu. Malum sürecin gadrine uğramış, bir süre "merkezde tutulması" uygun görülmüştü. Ali 


Kırca ise, "altına ben de imza atarım" diyecek ölçüde süreç muhibbi... 


Türkiye'nin yakın tarihini yazacaklar, yaşadığımız son beş yıllık cinneti (ve tabii Yazıcıoğlu'nu merkezin karanlık noktalarına hapseden siyasi süreci) değerlendirirken, Ali Kırca'nın üstlendiği rolü unutmayacaklar, çünkü Ali Kırca'nın Siyaset Meydanı, siyaseti iştigal edinmiş insanların içini döküp rahatladığı bir "agora" değil, adeta bir araç, bir manipülasyon odagı, bir dezenformasyon merkeziydi... 
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“Asık Yüzlü Devletin Güler Yüzlü 
Ciddiyeti' 


Recep Yazıcıoğlu için, bulunduğu hastanenin girişine açılan ziyaretçi ve taziye defteri, valinin vatandaşlar tarafından neden sevildiğini ortaya koyuyor. Bir vatandaş Yazıcıoğlu'na, ‘Asık yüzlü devletin güler yüzlü ciddiyeti’, ‘Адат gibi adam”, 'Güzel insan” şeklinde seslenirken, bir başkası da Yazıcıoğlu'nun ölümünden duyduğu üzüntüyü, ‘Bu dünyada yapacak çok işin var Sayın Vali'm' şeklinde dile getirdi. 

Yazıcıoğlu'nun sisteme yönelttiği eleştirilerden yola çıkan bir vatandaş da, “Sistemi eleştirirken bir bildiğiniz varmış. Sistem diye diye sisteme kurban gittiniz. Trafik sisteminin değiştirilmesi gerektiğini en son hayatınızla anlattınız. ifadelerini kullandı. Yazıcıoğlu'nu ziyarete gelen küçük bir çocuk da düşüncelerini, ‘Vali amcam, mekanın cennet olsun, herkesi çok üzdün. şeklinde yansıttı. Ziyaretçi defterine yazılan diğer mesajlar ise şöyleydi: 'Asker dostu, kahraman valimiz', 'Erzincan'da sağlığınız, neşenizi ve bereketinizi gördüm. Ankara'da hüznünüzü ve sevenlerinizin gözyaşlarını görüyorum., ‘Сӧnüllerin Başbakan'ı, “Süper Vali'ye, süper merhamet niyazımdır. 


06.09.2003 Zaman 
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Halk, Vali Yazıcıoğlu'nu Kendinden. 
Gördüğü İçin Sevdi 


Görev sırasında farklı uygulamalarıyla sürekli gündemde olan Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'na vatandaşın sevgisi, geçirdiği kaza sonrasında iyice ortaya çıktı. Yazıcıoğlu'nun vatandaşlar arasındaki popülerliği, valiye olan sevginin sebebini gündeme getirdi. Yazıcıoğlu'nun vali olarak görev yaptığı Tokat, Erzincan ve Denizli halkı, ‘Kendisi halktan biri olmaktan öte halkın hizmetkârıydı. Bu yüzden çok sevili-yordu' görüşünde birleşiyor. 

Milyonlar Yazıcıoğlu'nu ‘sivil’ kimliğini öne çıkaran sıradışılığıyla ayrı bir yerde konumlandırmıştı. Bu arada ailesi, beyin ölümü gerçekleşen Yazıcıoğlu'nun fonksiyonları bütünüyle kaybolana dek ‘yaşam destek ünitesi'ne bağlı kalması kararını aldı. 


Bürokratik ve merkezi yapıyı her fırsatta eleştiren Recep Yazıcıoğlu, görüşlerini aynı zamanda tavırlarına da yansıtıyordu. 
Yazıcıoğlu, Denizli'de göreve başladığı ilk günlerde, bir şapka takıp hasta kılığında hastaneye gitti. Burada derdini anlatacak ne doktor ne de hemşire bulabildi. Doktorun birine derdini anlatmak isterken fırça yiyince dayanamayıp kimliğini açıkladı ve gereken cezanın verilmesini istedi. Bir başka örnekte ise Yazıcıoğlu, şalvar giyip köylü kılığında traktörle seyir halindeyken trafik polisleri çevirdi. Polise rüşvet vererek kurtulan Yazıcıoğlu'nun, rüşvet alan polisi makamına çağırınca olanlar oldu. 


Denizli halkı, Vali Recep Yazıcıoğlu'na olan sevgilerini, verdikleri örnek olaylarla göstererek, “İşte böyle vali istiyoruz.” 
diyor. Ali Türkdoğan adlı vatandaş, Yazıcıoğlu'na olan takdirini şu anıyla dile getiriyor: “Valimiz Denizli'ye geldiğinde Kale ilçesine gitmiş. Kaymakamlık binasında temizlik görevlisi karşılamış kendisini. Ви saatte ne yapıyorsun?” diye зогап valiye, 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temizlik görevlisi “Bir deli vali gelecekmiş, onun için temizlik yapıyorum. cevabını vermiş. Görevli, Yazıcıoğlu'nun ‘O deli vali benim. sözünü duyunca ne yapacağını şaşırmış. Biz işte bu tür insanları başımızda istiyoruz.” Recep Yazıcıoğlu'nun, özlediği bir idareci tipi olduğunu vurgulayan Önder Yılmaz ise valinin özelliğini, makam mevki korkusu olmayınca herkesi karşısına alabilecek bir anlayışa sahip' olmakla özetliyor. Recep Yazıcıoğlu, sıradışı uygulamalarını, vali olarak ilk atandığı Tokat'ta sergilemeye başlamıştı. 1984-89 yılları arasında 'Devler-millet elele sloganıyla Tokat'ta her köye okul ve sağlık ocagı yapılmasını sağladı. 


Tokatta makam şoförlüğünü yapan İhsan Özmek, “Recep Bey trafik kurallarına harfiyen uyan birisiydi. Yaptığı hizmet adına hızlı yaşamayı çok severdi. Fakat arabadayken sürati pek sevmezdi. Kazada o kadar hızlı gitmelerine şaşırdım.” dedi. 


Tokat'ta görev yaparken bir akşam kılık değiştirerek eski bir motosikletle şehirde tur atan ve kendisini durduran bazı polislerin, seri numaralarını kaydettiği paralarla rüşvet aldığını tespit eden Vali Yazıcıoğlu'nun, aynı akşam emniyet müdürünün makamına rüşvetçi polisleri çağırttırıp gerekli cezayı verdirdigi de sıradışı uygulamalardan biri. 

Aydın valisi iken basın müdürlüğünü yapan Şükrü Söylevci, Yazıcıoğlu'nun tebdil—i kıyafet ile emniyet ve sağlık personelini sık sık denetlediğini söyledi. Aydın'da vali olarak göreve başladığının ilk aylarında kamu çalışanlarına sigara içmeyi yasakladığını vurgulayan Söylevci, “Resmi kurumlarda personele sabahtan ve öğleden sonra olmak üzere iki kez birer saat çay içme zamanı ayırırdı. Bunun dışında personelin çay içmesi ise mümkün değildi. ‘Yaşam boyu spor'sloganı geliştiren Yazıcıoğlu, kamu çalışanlarından sabah işyerlerine yürüyerek gelmesini istemişti.” dedi. 

Erzincanlı Terzi Fethi Erdoğan, Yazıcıoğlu'nu, amirliği gerektiği zaman bırakıp halkla iç içe olduğu için sevdiğini vurgulayarak, Erzincan valiliğini “Erzincan'ın her yerinde korumasız gezen, korku nedir bilmeyen gururu ve kibiri olmayan sıcakkanlı oluşuyla Erzincan'la bütünleşmiş birisiydi.” şeklinde özetledi. Erzincanlı Cemal Batmaz, valiyi “kabına sığmayan, hareketli bir insan’ olarak nitelendirirken, Rafet Çakıfbay.da, “Alçakgönüllü, hareketlerinde yapmacık olmayan, olduğu gibi görünen, ayrımcılık yapmayan, insana insan olduğu için değer veren ve yapmış olduğu çalışmalarla Erzincanlıların gönlünde taht kurmuş bir insandı.” değerlendirmesi yapıyor. 


Türkiye genelinde yaşanan bürokrasi hastalığını eleştiren Recep Yazıcıoğlu, görev yaptığı yerlerde işleri kolaylaştırmak için çözümler üretti. Denizli'de bir araç vizesi almak için Emniyet Müdürlüğü-Maliye ve Karayolları Şube Müdürlüğü üçgeninde mekik dokuyan vatandaşlar için tek bir merkez oluşturdu. Kendisini halkın hizmetkârı olarak tanımlayan Yazıcıoğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılma döneminde halka zulüm eden devlete karşı çıkmış ve halkın hizmetkârı olarak dağlarda nam salmış Atçalı Kel Memed'i örnek aldığını söylerdi. sıradışı vali, halktan biri gibi davranmasına yol açan olayı şöyle anlatıyordu: “Kaymakamlığım döneminde gurbetçi bir vatandaş makam odama geldi. Çok rahat tavrı vardı. Bacak bacak üstüne attı. Artık dayanamayıp “Kardeşim burası bir makam odası, doğru düzgün otursana. dedim. Adamın cevabı “Avrupa'da böyle değil. Siz benim karşımda doğru düzgün oturacaksınız. Ben halkım.” olunca bizim vatandaşa bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini anladım. Bizde vatandaş memurun karşısında ceketini düğmelerken, Avrupa'da memurlar vatandaşların önünde ceketini düğmeliyor. Çünkü devlet halka hizmet etmeli. Halk olmasa biz hiçbir işe yaramayız.” 


Sık sık kendisine sorulan ‘neden sıradışı bir vali’ olduğu sorusuna “Ben sıradışı vali değilim.” diyerek cevap veren Yazıcıoğlu, “Halkla iç içe olmak, halktan biri olmak sıradışılık ise evet sıradışıyım. Benim sıradışı olmak için özel bir gayretim yok. Vatandaşın kalasında bir vali tiplemesi var. Vali makamında oturur. Yüzü her zaman asıktır, hiç gülmez. Gelen giden evrakı imzalar ve her zaman üst düzey insanlarla konuşur. Halkla arasında uçurumlar vardır. Çevresinde onlarca koruma görevlisi ve gittiği her yerde en ön sırada yer alır. Ben bunlara uzağım. İstesem de kopamam.” şeklinde açıklama yapıyordu. 


ali Bey üz 


Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu otomobil, Ankara yakınlarında takla attı. Kazada Denizli Ticaret Odası Başkanı Haldun Tellioğlu öldü, Yazıcıoğlu ise ağır yaralan- 


dı. Halen şuuru kapalı рап İlle nun hayati tehlikesi: nin bulunduğu ишш. 


ANKARA 

Denicil varisi Recep Тата, 

| ја Temelli yalarlarnda trafik kazası geçirdi. Апозп dilgiye güre, Yazınoğlu ile beraberindeki іеї taşıyan makam ctasu, Теглейї 


саге: Odası 
Başkanı Hatdun те од и iidü. 

kaidınıldığı Trafik е ameliyata alırdı, 

Yarıcoiy ile betaberindetileri tasıyan makam ошз, Апйагу'уа 
36 kilgmeye kala kongalünü key- 
Bederek takla açtı. 

Kazada başından yaralandığı öğтетеп Yazıcoğlu, Trafik Hastanesi'ne getirildi. Yazıcıcglı'nun, tmugrafisinin çekilmesinin azdirdan ameliyata alındığı kaydedildi. 

бели Ziraat Odası Saskam Haldun Teliioğlu'nun аулап yitiydiği xazada yaralanan 5015: de ayakta tedavi edildi. 

ŞUURU KAPALI 


Tat garen Danizti valisi Recep 
Хатас у dur. =: runun kapai 


Kaza kakkında bitgi veren Ankara Valisi akya Gör, Cenizt Ziraat Odası сата Hatdun Telltoğilu'nun atay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti. Argutan Rrlayan Yan да бакаа yara- 
: getiren Gür, “rak 
Hastanesi'ne getirilen Yazıcıoğlu'nün tomografi ve muayenesi sonucumla kala travması geçirdiği belirlendi. Kafatası ve 
Беуіп arasında кап birikmesi olduğu tespit edildi" dedi. 

Ankara Velisi Gür, biriken kumia surarak heyina hasse yapilmasi ilenmeye бару била: kayde 
"Valimizin şuuru kapalı. 


лк tespit 


ме işe Sir kesik 


Yazcağlu'nun azik sebebiyle birkaç ам 
Borlu olduğumu kay усеп KEE 


arada; Sagri Bakanı Recep а, Yanceglu run ameliyatлл батапгуйа tamanlardının., anсек Зепитилса hl У Ack ci 


48 


1 са Telegu, dün saat 13.00-13.30 таалада Eskişehir 


== | 


зол’ İbnu Sina Hastanesine gö 
Дегох, burada yoğun bakıma andı. 

Čte yandan; Сеуіег daka:n Beşir 
Atalay. Szgik Закат Retep Aie dağ, Tarım ve коме: Sakan Saта Güçlü, İçişler daksm Abilkadir Aksu, Yali Yaraoğilu'nur kardeşi AK Par Ankara Miliet 
Kili Murtafa Saft Yazıcağlu, 882 
беге! Başkam Muhsin Yazıctağ- 
40, örvriyet беле) Müdürü Gökhan Aydar, AK Pa бепе! Вг;- 


yolunun 35'rd kilometresinde kaza geçirdi. Теди 
| öldü, Yazıcoğlu komada. Kaza haberinin duyulmasımn as- 
| dindan Denizlilerin kazayla ИН tigi almak istemeleri se- 
| bebiyiz Vatitiğin telefon santrab kitlendi. 


Vaiisi Hasan Basri bözelağlu, Afyon Maffe Dilek, Xaiüren Bmediye Baskan ai Al 


med ба: hastaneye g geleğil 
Su anada, Yaaaoghe': 
bwuncedy, takla etan 20 2F 113 
Mercedes meta 
Berkant Korkut ur 

(ах ауте geğrdiği sgraniigi. 


Doktorlara göre Yazıcıoğlu ancak 
10 gün dayanabilir 


Beyin ölümü gerçekleşen Recep Yazıcıoğlu, ailesi için yaşıyor kabul edilse de tıbben ölü sayılıyor. Beyin fonksiyonlarını tamamen kaybeden Yazıcıoğlu'nun kalbi, bağlı bulunduğu cihazlar sayesinde atıyor. Acıbadem Hastanesi yoğun bakım 50- 
rumlusu Dr. Cengiz Solakoğlu, valinin bu duruma en fazla 10 
gün dayanabileceğini söyledi. 

Beyin ölümünün olduğuna, ancak yapılan bazı testler sonucunda karar verildiğini belirten Dr. Cengiz Solakoğlu, burada karar mekanizmasının ailesi olduğunu vurguladı. Solakoğlu, “Ailesi solunum cihazlarının kapatılmasını istemezse hastanın nabzı bir müddet sonra zayıflayacak ve tansiyonu düşecek. 
Kalp de yavaş yavaş duracak.” dedi. 


Böyle durumlarda ailesi tarafından istenirse organ naklinin yapılabildiğini anlatan Solakoğlu, beyin ölümü ve bitkisel hayatın birbirine karıştırılmaması gerektiğini de vurguladı. Solakoğlu, beynin bütün fonksiyonlarının kaybı olarak açıkladığı beyin ölümünün aksine, bitkisel hayata giren hastanın, sadece beynin üst merkezlerini kaybettiğini kaydederek şu bilgileri verdi: “Bitkisel hayattaki birisinin, düşünme gibi insani özellikleri biter. Sonrasında yatağa bağımlı hale gelir. Bu kişilerin bilinci açık olabilir, ama hareket edemez. Beyin ölümü gerçekleşen hastanın aksine, solunumu kendisi yapar. Gözleri açık olabilir. İyi bakım yapıldığı takdirde bu hastaların | ay içinde veya 30 yıl içinde normal yaşamlarına dönmeleri mümkün.” 


06.09.2003 Zaman 
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Yazıcıoğlu'ndan 


veda 


Doktorları, Recep Yazıcıoğlu'nun tıbben beyin ölümünün gerçekleştiğini - söyledi Я Makine desteğiyle yaşatılan Vali Yazıcıoğlu" nun sevenleri yasta 


ses yapı Тад ve AEA, кесе sarısı сан (а kayarer deзл ve derini ‹ 


амес а dağı a ze ден. 
Yağa би sosyal Еш 
Eklerin узш мс азе 
Seyri sesı kerim ye miden inşasında дуп: 0. 
у ule фе Гулкан: 
yük epin Раши. Yan oğlu'na AKP dük ЫЕ 4- 


Боан ла" Umuilar bitti" буб виле 
{о goryaglanns buğular yakınları Yazıcı. 
hrnan makine döseğimden ugasim İsteği. 


yanun 


+ demin 


vat Karayolıiırda aym gq Arar kullanan Nune 
АТИ İyem 


Sisteme Dışarıdan Вакађ тек 
Haluk Şahin 


İnsanların vazgeçilmez sandıkları, uğruna kavga etmeyi hatta ölmeyi göze aldıkları 'şaşmaz doğruların çoğu paylaşılmış sanrılardan ibarettir. Bu türden gözbağlarını atabilen insanlara "даћу, 'deli' ya da 'garip adam' derler. Sistem, onları ne уарасаğini, nereye koyacağını bir türlü kestiremez. O parlak beynini pisi pisine kaybettiğimiz Vali Recep Yazıcıoğlu böyle bir insandı. Paylaşılan sanrılar karşımıza çeşitli kisveler altında çıkarlar: Kültür, devlet göreneği, aile terbiyesi, milli benlik... Insanların büyük çoğunluğu bunları hiç sorgulamadan yaşayıp giderler. 
Bir ömür boyu, tek bir ayları söz çıktığını duyamazsınız ağızlarından, çünkü kafalarından tek bir aykırı düşünce geçmemiştr. İçinde yaşadıkları kültürü, ortasına düştükleri sanrılar ortamını tek gerçeklik sayarlar. 'Normal', 'evrensel', 'tüm zamanlar için geçerli'dir bunlar. Oysa, bir sarırıdır bu varsayım. Karşımızda duran o anın, o yerin, o somut durumun 'normalidir.' 
Yerine, zamanına, durumuna göre değişecektir. Derken, daha o değişim günü gelmeden, aykırı düşünebilen, sisteme dışardan bakabilen biri çıkıp, kralın çıplak olduğunu bağırıverir. Vali Yazıcıoğlu işte böyle biriydi. Devletin içinde çalıştığı halde devlete dışardan bakabiliyor, körleşmiş çoğunluğun görmediklerini görebiliyordu. Yıllar önce, sanırım Tokat Valiliği sırasında bir öğleden sonramız birlikte geçmişti. Bir televizyon çekimindeydik. Bizi çok güldürdü, ama birçok konuda gözlerimizdeki perdeleri de kaldırdı ve düşündürdü. Örneğin, nasıl olup da bazı çevreler tarafından 'kültür düşmanı' olarak ilan edildiğini anlatmıştı. 'Kültür düşmanı vali!' Niye mi? Çünkü Yazıcıoğlu, valisi olduğu kente dev bir kültür merkezi yapılmasına karşı çıkmış... "Oysa", diyordu cin fikirli vali, "asıl niyetleri milyarları toprağa gömüp birilerini zengin etmekti. Orla buy 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bir Anadolu kentinde harika, üç salonlu, beş katlı bir kültür merkezini kim istemez? Ama bakıyorsun, kadro yokluğu nedeniyle bu merkez için iki tane bekçi alamıyorsun. Oysa böyle bir merkezin çalışabilmesi için en az 15 personel lazım. Onlar nereden gelecek? Gelmeyecek. Bu inşaat yıllarca sürecek, sonra yılda birkaç konserin verildiği soğuk bir yer ortaya çıkacak. O konserlere de halk değil, benim gibi bürokratlar mecburen katılacaklar... Hayır arkadaş, ben buraya kültür merkezi isteıniyorum diye Ѓегуа ettim. Onlar yapmak istiyorlar, ben karşı koyuyorum. Adımız kültür düşmanına çıktı!" Sisteme dışardan bakabilmekten kastım bu: Bu aykırı lafları kurulu düzenin içinden gelen bir vali söylüyor. İstese, meslektaşlarının yüzde 99'unun yaptığını yapar, oyunu eski kurallara göre oynar, olup bitenleri 'normal' sayar, temel atma töreninde nutuklar atar, adı da 'kültür dostu vali'ye çıkar. Aslında, ortamının sanrısını paylaşmayan insanlara her toplumun şiddetle ihtiyacı var. Bunların daha çok entelektüeller ve sanatçılar arasından çıkması normal sayılıyor. Ama, bir vali o rolü oynayınca ortaya Yazıcıoğlu gibi 'deli dolu' bir eylem adamı çıkıyor. Ne yazık ki, onu da, bekçisi olmayan bir kamu binası misali, israf ediyoruz! 
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Ölüm ve Ödev 
Nur Çintay A 


Biliyorsunuz, bizim zamanımızda kolej sınavları birer birerdi. Kapı kapı dolaşıyor, birini hazmedemeden öbürüne itiliyordunuz. Şahsım Fazla kapı yapmadı. Zira bizimkilerin beni ısrarla göndermek istediği bir adet ilim irfan yuvası vardı. Tek bir adet. O zamanki inisiyalleriyle ÜAKL ya da ААС. Şimdi bu 1srarın altındaki temel sebepleri sıralayalım: 1. Köprü geçilmeyecek. Yavrucak, sabahın köründe yollarda telef olmayacak. 2. 
Oğlanların şerrinden korunacak, mümkünse turşusu kurulacak. 3. Zaten dönem de kötü, yolda tararlar mararlar bunu, yanarız maazallah. 4, Bu okulda ev ekonomisi dersi de var; evde kendine su koymaktan aciz, orada öğrenir bari reçel тесе! yapmayı. 5. Zaten matematiğe de kafası basmıyor; elâleme rezil rüsva olmadan bir diploma sahibi edebilirsek ne mutlu bize. 
Evdekiler bu maddelere gönülden inanıyorlardı. Tüm pirinçler o yönde okundu. Ve nokta atışı: 7 yıllık işkence başladı. Hazırlıkta sorun yoktu. Fakat orta bir, heraberinde acı sürprizlerini de getirdi. Sadece bir kerecik pancake, bir kerecik de yumurtalı ekmek yapabildiğimiz 'Home ec' dersinin hocası velat etti. 
Yerine Ayşe Tüter, Emine Beder filan geleceğine, okula girme sebeplerimden başlıcası olan bu ders kaldırıldı. Yine yerine, biçki dikiş, hadi en lazla sanat tarihi koyacaklarına, üniversite- ye girişte biraz göz boyayalım diye dayadılar mı fazladan 6 saat matematiği... Buyur, burdan yak. Bizimkilerin bir nevi Şelkat Koleji olarak tasavvur ettikleri güzide kız koleji elden gitmekte! Coğrafyası ayrı dert, liziği ayrı, hayatımın en zorlu dönemidir. Toparlanmam üniversiteyi buldu; ilkokulda okusa da, insan yavaş yavaş hazmediyor 'Hayat Bilgisi'ni. Mesela BÜ'de hiçbir 'paper' hazırlamışlığım yoktur. Parası neyse verir, jilet gibi yaptırırdık bütün ödevleri! Ama ortaokul ve lise, öyle mi ya? 
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Başının çaresine bakacaksın. Lise 1'di galiba. Bir konu seçiliyor. Normal şartlarda üzerine hiç okumadığın bir konu. Sonra kütüphanede bunun üzerine yazılmış çizilmiş ne varsa ayıklanıp bilmem kaç sayfalık bir ödev hazırlanıyor. Evet kütüphanedeyiz; derin araştırmada. Kulaklarımızdaki walkman'lerde mütemadiyen 'Knife' çalıyor, 'Cuts like a knife...' Şimdi arkadaşlar, size 15 yaş aklım ve haletiruhiyemle seçtiğim kelimeyi açıklamak isterim: Euthanasia. Yani ötanazi. Yani kabaca, ölüm hakkı. Artık ümidi kalmamış hastanın, kendi veya yakınlarının isteği doğrultusunda ölüm hakkını kullanması. Bilenler bilir, benim o yıllarım biraz ezik geçmiştir. Sıkışık. Yalnız. Bedbaht. Sık sık arka balkona çıkıp ölçüm yaparak. Kafa üstü otoparka çakıldığımda ya pattadanak gitmezsem diye tırsıp içeri kaçarak. 
Bu ruh hali midir o konuyu seçtiren, yoksa kelimenin şiirselligi mi bilmiyorum. Ama o zamanlar vatandaşa hiç de aşina bir kelime olmayan 'ötanazi'sonra sonra her tartışıldığında, benim aklıma hep o ödev geldi/gelir. Yüzümden de hep bir buruk empati bulutu geçti/geçer. 15 yaş için, ne ağır bir konudur ve de aman Allahım, o ne zor (bazen de zaruri) karardır... İyi olmayacak. Aslında bitmiş. Ama bitmiyor. Bitemiyor... Sadece ötanazi değil, mesela beyin ölümünün gerçekleşip, diğer organların biraz daha ağırdan aldığı o çok hazin anlarda, bazen bir 'fişi çekme' muhabbeti oluyor. Yine o da, aman Allahım, ne zor iştir... Recep Yazıcıoğlu'nun durumu, o ödevi hatırlattı. Mümkünse, o ödevi hatırlatacak başka durumlar olmasın etrafımız- da. (Bu 'ekstra geleneksel' hüzün yumağı halimi de yağmura veriyorum, geçecek umuyorum.) 
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Köyde Соја mı İçeceğiz 
Bilal Çetin 


Beyin ölümü gerçekleşen ve Türkiye'yi yasa boğan Recep Yazıсто и ile ilgili her gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Yazıcıoğlu, Erzincan köylerini gezdiği sırada ayran yerine cola ikram edilmesi- ne oldukça içerlemiş. 


Geçirdiği elim trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen Recep Yazıcıoğlu'nun bilinmeyen anıları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sanayi Bakanı Ali Çoşkun, Yazıcıoğlu ile Erzincan köylerini gezmeye çıktıklarında cola ikram eden köylülere kızarak yayık ayran istediğini anlattı. Bakan Çoşkun, kendisinin milletvekili, Recep Yazıcıoğlu'nun Erzincan Valisi olduğu dönemde Munzur'un eteklerinde bir köye gezmeye gittiklerini belirterek yaşanan olayı şöyle anlattı: 


Yayık ayranı yok mu? 

"Köyde bizim uzaktan akrabamız olan Ayşe Hala vardı. Onların evine misafir olduk. Ayşe Hala bana 'Vali bu adam mıdır?' 
diye sordu. Çünkü Recep Bey, kot pantolon ve tişört ile valiye benzemiyordu. Ben de 'Evet vali bu' dediğim zaman bizim oranın şivesi Пе 'Öyle adama benzemiyor' diyerek şaşkınlığını gösterdi. Ayşe Hala, ikram olarak bize Coca-Cola getirdi. Recep Bey, buna sinirlerek 'Köyde de mi Coca-Cola içeceğiz teyze. 
Yok mu yayık ayranın, getir ondan içelim' dedi. Ayşe Hala da 'Vali gelecek diye Coca-Cola aldırdık" dedi. Sanayi Bakanı Ali Çoşkun, Yazıcıoğlu'nun çok larklı bir bürokrat olduğunu belirterek, "Hükümetimiz gibi değişime ve relorma açık bir validir. 
Türkiye'de 20 tane Recep Yazıcıoğlu gibi vali olsa Türkiye kısa sürede düzlüğe çıkar. Hem iyi bir devlet adamı hem de iyi bir halk adamıdır" diye konuştu. 
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Fırat'ı yüzerek geçti 


Ali Çoşkun, Fırat Nehri'nden karşıdan karşıya botla geçerken Yazıcıoğlu'nun birden Fırat'ın buz gibi sularına atladığını anlatarak, "Biz botla geçerken o kendisi yüzerek bizden önce Fırat'ın karşı kıyısına çıkmıştı" dedi. Kemaliye Kaymakamı olan Atilla Şahin ise, Yazıcıoğlu'nun kaymakamların köyleri her hafta ziyaret etme zorunluluğu getirdiğini, bu ziyaretlerde takım elbise giyilmesi ve kravat takılmasını yasakladığını söyledi. Şahin, Yazıcıoğlu ve bir grup kaymakamla kış günü Fırat'tan botla geçerken, botlarının Fırat'ın ortasında kaldığını belirterek, "Hepimiz çok korktuk. Ancak Recep Bey, kendini hemen suya attı. Yüzerek bizleri karşı kıyıya ulaştırdı" dedi. 


Balatalarım kalmadı 


Atilla Şahin, eski İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Bekir Aksoy'u ziyareti sırasında Aksoy'un "Recep Yazıcıoğlu'na söyle, biraz kendini frenlesin" dediğini belirtti. Şahin, Erzincan'a döndüğü zaman Bekir Aksoy'un söylediklerini aktardığı zaman ise Recep Yazıcıoğlu'nun, "Nasıl frenleyeyim kardeşim. Zaten frenleye (гепІеуе balataların kalmadı" dediğini anlatı. 


"Hayallerimin insanıydı' 


Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babasını her zaman hayallerinin insanı olarak gördügünü belirtti. Oğul Yazıcıoğlu babası için kaleme aldığı mesajda şu iladeleri kullandı: "Onu hep hayallerimin insanı olarak gördüm. Onun gibi olmayı pek başaramayacağımı zannediyorum. Seni bu kadar seven insanları nasıl yalnız ve umutsuz bıraktın. Şimdi bana senin evlilik yüzüğünü taktılar. Şu otuz у!- ln şahidi ve bu birikimi taşıyacak. Belki bu dünyadan bir yıldız gibi geçtin. Bu ülkenin insanları seni hep hatırlayacak. Seni sonsuza kadar taşıyacağım. Seni hep özleyeceğim çılgın vali..." 
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'Eserleriyle ölümsüzleşti' 


DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Recep Yazıcıoğlu'nun "eserleriyle ölümsüzleşen vali" olduğunu bildirdi. Ecevit, yaptığı yazılı açıklamada, Yazıcıoğlu'nun görev yaptığı her yerde halkın gönlünü fethettiğini ve eserleriyle ölümsüzleştiğini, kamu yönetimiyle ilgili aydınlatıcı yazı ve konuşmaları ile de halka büyük katkıda bulunduğunu belirtti. 
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ORTA SAYFA 


DENİZLİ VALİSİ YAZICIOĞLU'NUN BEYNİ TIBBEN ÖLDÜ 


ak ріпу Ankara giri» 
şindeki Temeli a dte geçirdiği trofik kuzasında ağır yaralanan Denik Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun 
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1ке арағәк cezievin: 


Furkan, аний yor тш?” diye sorunca türeme и herkzs gözyaşı dold. 


Vali'nin таулу мр Ро: 


«аг daha kh. $зБеһ saarien студөпа ger: talk казао 
4 yaşında bir çocuk Dida Jf 
< стр de yaralandı. 


“Aynı yerde bir kaza daha 


Жеб katê ia rage} уо alır. 


ltl yakınsanmdaki duvar dün bir Beni düz ye direksiyon hali 


sonau 
E тела. тнт owen 


.bagargr noktasına sile car- 


pan голове ا ا‎ аоакар aks: К 10 matra. 
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ататда ооох. | 


Tunan уе yol kenarına savrulan ка к Bile јез clay yerimde 


duruyordu... BE Ersin BAKİR 


ya neden олп такап 


Cesur yüreği yaşatamadık 


Hep vurdum duymazlığı, sistemin bozukluklarını, cehaleti eleştirdi. 
Ancak eleştirdiği sistemin kurbanı oldu. Makam şoförünün 8'de 8 
kusurlu bulunduğu kaza yüzünden girdiği amelyaltan фкатай 


SİRGEMEDİ' 


herşeyi sorguladı, 
Devizi memularmn söyiemek bir yana düşürmekten bile korktuğu eleştirilerini araladı Halkin iindeki убле[ «1 olarak sempatik davranışları ve kirmeden korkmadan yapı. 
ğı açılamalarla tanındı, 
“Polisten уай olmaz!” dedi ği için Калда çekilen Yazıcı: 
oğlu 3.5 yıl merkez vallst olürak görev yapmıştı. Ие 
Yazıoglu'ndan yeriye Ка: 
lamar. 

m HBdûkfere gilmesir 
"ремети içir. toplanan paralar, Ankara ya hörlüklerın cebine değil belediyelere aktarılan.” 

T иза değilim 
“Turkiye'de погтаћег anermal, anormaller normal o} 
duğu kin beni srada ote çak їн, ediyoriar, Айша halkta iç içe olmak белі sraазлап çıkarmaz.” 

# Valakalığa muhalifi, 
“Durduk yerde muhalefet 


ve farmo увиђај ул." 

т Ürüversitnler Фаіат dairesi haline getdi 
Türkiye'de shil topiuralaпп hepsî şu veys Lu şekilde devlete hağtılır Devlet” 
bağlı olunce da si olamazsınız. Bugün ~ pi diet dairesi oldu.” 


злату Је yönetiliyor.” 


Yazıcıoğlu'nun İbretlik Ölümü 
Nedim Odabaş 


Allah (c.c.) hepimizin mukadder sonu olan ölüm için Kur'an-ı Kerimi'nde şöyle buyuruyor: “Muhakkak ki her nefis ölümü tadacaktır” 


Hiç kimse ölümün kendisine nasıl geleceğini bilemez... 

Kimisi için bir trafik kazası... Kimisi için bir hastalık... 

Bir Alrikalı için açlık... 

Bir asker için kurşun... 

Bir kaç gündür medyamızda, ülkemizin yetiştirdiği ender devlet adamlarından Recep Yazıcıoğlu'nun arkasından yazılıp çizilenleri okumaktayız. 

“Vah vah erken gitti”... 

“Daha gencecik bir adamdı” 

“Türkiye, çok büyük bir değerini kaybetti” 

“Geç bulduk erken kaybettik” 

“Türkiye'de sistemi değiştirmeye çalışan önemli bir beyini yitirdik” 

Gazete sütunlarında Recep Yazıcıoğlu'nun sağlığında yaptığı icraatlar anlatılıyor, halkla içiçe geçirdiği valilik dönemleri çarşal çarşaf anlatılıyor. 

Türkiye'nin 81 vilayetinde yaşayan insanlara, “Valiniz kimdir?” diye sorulsa, bir çoğunun yaşadığı beldenin valisinin ismini bileıneyeceğine eminiz. 

Recep Yazıcıoğlu, renkli kişiliğiyle Türkiye'de “isim yapmak için meydanlara çıkan” siyaset erbabının bile kazanamayacağı büyüklükte bir şan ve şöhrete erişmişti. 

Görevde bulunduğu her ilde devletin hantal işleyişini tersi- ne çevirmek için çalışmış ve oturduğu koltukta “merkezi yönetimi temsil etmekten başka bir işlevi olmayan yönetici tipinden” farklı bir portre çizmek için elinden ne geliyorsa yapmışп. 

O'nu görev yaptığı ilin güzelliklerine veya sorunlarına dikkat çekmek için bazen hırçın sularda rafting yaparken, bazen yamaç paraşütüyle uçarken, bazen de bir motorun arkasında sörf yaparken gördük. 

Televizyon ekranlarında, “devlet-millet kaynaşması” konusunda tatlı sert üslubuyla yaptığı hırçın sohbetlerde izledik. 


Recep Yazıcıoğlu, yıllarca Ankara'nın “hantal bürokrasisini” aşmak için uğraştı ve ne hikmettir ki,“değerleriyle” mücadele ettiği bu şehre ulaşmak için giderken trafik kazası geçirdi. 

Yapılan tüm müdahelelere rağmen RecepYazıcıoğlu kurtarılamadı. “Beyin ölümü” gerçekleşmiş vaziyette, bir kaç gündür makineye bağlı olarak tutulan Recep Yazıcıoğlu, dün sabah saatlerinde velat etti. 


Yüce Rabbimizin hikmetinden sual olunmaz... Olaya bakın ki, RecepYazıcıoğlu'nun ölümü de, herkesin “faydalanamadık” diye feveran ettiği “beynin”den gerçekleşti. 

Aynen Türkiye'nin durumu gibi... Beyin ölü, uzuvlar yaşıyor, yaşamaya çalışıyor... | 

Recep Yazıcıoğlu, yaşamıyla olduğu gibi, ölümüyle де Türkiye'ye ibret oldu. 
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Yazıcıoğlu'nu Çocukları 
Gözyaşları ile Uğurladı... 


Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Vekili Mehmet Ali Şahin, Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun "idarecilik yaşamından, Türkiye'yi yönetenlerin ve yönetmeye talip olanların çıkaracağı dersler olduğuna inandığını" söyledi. 


Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Recep Yazıcıoğlu için İçişleri Bakanlığı önünde tören düzenlendi. 


Vali Yazıcıoğlu'nun cenazesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nden alınarak polis korteji eşliğinde törenin yapılacağı İçişleri Bakanlığı'na getirildi. 

Törene, Vali Yazıcıoğlu'nun eşi Meryem Yazıcıoğlu, çocuk- 

Лагі Rüveyda Durmaz, Necla Үауі ve Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kardeşi Sait Yazıcıoğlu ve yakınları ile Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Vekili Mehmet Ali Şahin, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, DYP Genel Başkan Yardımcısı Saflet Arıkan Bedük, Ankara Valisi Yahya Gür, eski Içişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen, eski Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu, İçişleri Bakanlığı personeli ve askeri temsilciler katıldı. 


Törende, Recep Yazıcıoğlu'nun çocukları birer konuşma yaptılar. 

Kızı Necla Yavi, babasının çok güçlü bir insan olduğunu ve kendilerinden de hep güçlü olmalarını istediğini ifade ederek, kelimelerin babasını anlatmaya yelimeyeceğini söyledi. Yavi, şöyle konuştu: 

"Hastane yatağında yattığı sırada ona sıkıca sarıldım ve (Ваba, lütlen orada bari yaramazlık vapma) dedim. Ama sonra 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döndüm, dedim ki, ben пе söylüyorum, orada da çılgınlıklar yap. Adrenalin bağımlılığın orada da devam etsin. Çünkü sen böyle hayat buluyorsun. Torunu Ilayda O'nu rüyasında dağlara çıkmış, ona el sallarken görmüş. O'nu yamaç paraşütü yaparken görmüş. Baba, biliyoruz şimdi o çok sevdiğin doğana kavuştun. Bütün güzellikler seninle olsun. Biliyorum ki Allah seni orada en güzel yerlere alacak. Bunu fazlasıyla hak eden bir insansın. 55 yıla belki 550 yıllık bir yaşam sığdırdın. Bütün Türkiye senin için yas tutuyor ve bütün Türkiye bu süre içinde senin için dua etti. Bunu başarabilmiş olmak her kula nasip olmaz. Babam, hastanede, Romalı sporcu heykelleri gibi dimdik yatıyordun. Her zaman diktin. Bunu hiç kaybetmedin. Senin arkandan ağlamak yok. Umarım, beni dinleyenler O'nun vermek istediği mesajları alırlar. Güzel babam, seni çok seviyorum." Daha sonra kürsüye gelen Rüveyda Yazıcıoğlu Durmaz, babasına her zaman "güzel yüzlüm" diyerek hitap ettiğini belirterek, duygularını şöyle ifade etti: 


"6 gün boyunca onunla hastanede güzel yüzüne bakarak konuştum. O'na, (Hadi baba, sen güçlüsün) dedim. O hep çok güçlüydü. O benim Herkülüm gibiydi. Yanımda hep kanatlarım olduğunu düşünürdüm. Şu an kanatsız kaldım. Ama yine de babam her şekilde benim ve ailemin yanında olacak. Kızım, dün resmini gördü ve ağladı. Oysa ona dedesinin öldüğünü söyleyemedim. Çünkü buna hazır değildim. Kızım, dedesini çok özlediğini söyledi. O bize bütün bir ömrü adamıştı. Ben de ömrümü kızım Ilayda'ya adayacağım. Onu senin gibi yetiştireceğim, çünkü bizim hayatımız onunkine pek benzemiyordu. 
Spor laaliyetlerine babam gibi katılamıyorduk, lakat torunu 4.5 yaşında babamla uçtu, ralting yaptı, her şeyi yaptı. Babam onunla gurur duyardı. (Benim torunum, benim kanım onda) derdi. Sana 6 gün boyunca veda etmedim ve yine etmiyorum. 
Seni çok seviyorum." Daha sonra kürsüye gelen oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da törene katılanlara teşekkür etti. Babasının farklı ve sıradışı bir idareci olduğunu Наде eden Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "O'nun 30 yıl taşıdığı yüzüğü bana verdiler. 
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İnanıyorum ki o yüzük bana uğur getirecek ve O'nun gibi sıradışı ve hiç bir şeyden korkmayan bir idareci olacağım. Bunun için elimden gelen bütün çaba ve gayreti sarf edeceğim. Seni çok seviyorum. Bunu hiç bir zaman unutma. Her zaman da senin yanındayım. Ve ikinci bir Recep Yazıcıoğlu gelecek bu ülkeye... Bunun için bütün benliğimle yemin ediyorum" diye konuştu. 


Mehmet Kemal Yazıcıoğlu konuşmasının ardından babasının tabutunu öptü. 


Çocukların konuşması sırasında törene katılanların duygulandıkları görüldü. 


9.9.03 Milliyet 
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Gönüllerin Valisiydi... 
Sami Özey 


Böyle bir yazı yazacağım aklıma bile gelmezdi.. Ama hayat işte!.. Ve bir bakıyorsunuz, dürüst, seviyeli, ahlaklı bir kıymetli insan, erkenden ve de sessiz sedasız uçup gidiyor.. 
Recep Yazicıoğlu artık aramızda değil.. Bir trafik kazası onu sevenlerinden ayırdı.. Değişik bir insandı.. Enteresan bir stili vardı.. Vali miydi?. Sade bir vatandaş mıydı?. Ya da bürosunda işiyle meşgul olan normal bir memur muydu, inanın tanıştıgımdan beri çözemedim!.. Fakat bildiğim tek şey, kalbinde memleket sevgisini her an duyan, “halka hizmetin Hakka hizmet” olduğunu iyi kavramış bir vatan evladıydı. 
Evet, değerli okuyucularım, nice 80'lik “eski kaşarların” arabalarının tekerlerine çivi bile batmazken, böyle değerler tralik kazalarında un-ufak oluyorlar.. Hem de en verimli çağlarında.. 
Ne yapalım ki takdir-i ilahi... Ona üzülmeyen mi kaldı?. Şu birkaç günden beri kiminle konuşsam; “ahh ah böyle vali gelmez” diyorlar!.. Recep Beye gösterilen bu teveccüh aslında Türkiye'deki diğer valiler, bürokratlar ve idareciler için de misal olmalı.. Bu millet kendisiyle aynı duyguları paylaşanı, aynı dili konuşanı hiçbir zaman unutmaz!.. Milletimiz kadar vefalısına, yöneticisine fevkalade saygılı olanına, kürre-i arzda zor rastlarsınız!.. Yeter ki bu millete layık olunsun!.. Yeter ki istismar edilmesin!. İşte Recep Yazıcıoğlu bu tarz biriydi ve de insanlarımızın duaları her daim onunla oldu.. Recep Yazıcıoğlu'nu son beş yılda tanıdım.. Ama öyle samimi muhabbetler yaptık ki, sanki 40 yıllık ahbap gibiydik.. O da halk gibi yaşamasından kaynaklanıyordu.. Karşı karşıya oturuyorsunuz, е ne de olsa karşınızdaki devletin bir bürokratı.. Koskoca bir Vali.. İster istemez kendinize çekidüzen vermelisiniz.. Ama Recep Bey meseleyi öyle bir noktaya getirirdi ki, sohbet sıcaklaşırdı, hava da ister istemez bir ev samimiyetine dönüşürdü.. Geçen уп 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СМЕ де kitap luarındayım.. Standları geziyorum.. Baktım kendi kitaplarının da tanıtıldığı yayınevinin standında öylece tek başına oturuyor.. Çıkartmış ceketini sandalyeye asmış, kravatını da gevşetmiş, gencin birine bir şeyler anlatıyor.. Neyse, takıldık Recep beyin yanına, “iyi ki geldin geç otur” dedi ve muhabbet üstüne muhabbet!.. Ayrılabilirsen ayrıl.. Radyo programlarımda bilgisine ve deneyimine oldukça başvurduğum biriydi değerli Yazıcıoğlu!. Ne zaman; “efendim falanca gün programımızı şereflendirir misiniz?..” dediğimde; cevabı hep, “hay hay” olmuştur!. Merkez Valisi'yken de böyleydi, Denizli Valisi olduğu zamanlarda da!.. Spor konuşurduk, sosyal meselelere girerdik, her şeyden de anlardı.. Hiç unutmuyorum, Merkez Valisi'yken yine bir radyo programımda sormuştum kendisine; “sizin için çok insan inşallah İstanbul'a Vali olur” diyor!. 
Buna ne diyorsunuz?.. “Sami bey, görev istenmez, görev verilir” demişti.. Yanılmıyorsam 3 yıl önceydi, kulakları çınlasın Av.Remzi Yedikardeş'le birlikte Recep Yazıcıoğlu'nu dinlemeye gitmiştik Kadırga Kültür Merkezi'ne!.. Bir panelde konuşuyordu Recep Bey!.. Panel sonunda Recep Beyi alıp, ASKON'un Genel Merkezi'ne götürmüştük.. Ve oradaki geceye de konuşmacı olarak katılmıştı.. Hatta ben de o geceki konferansından etkilenip “ASKON'DA BİR CESUR ADAM” başlığıyla bir yazı yazmıştım.. Birkaç gün sonra beni telefonla aradı; “sevgili kardeşim, yazın çok güzel olmuş ama bu iltifatların emin ol nefsime layık değil” demişti.. Böylesine tevazu sahibi bir insandı.. Son olarak bu yıl Haziran'ın son günlerinde Denizli'de görüşmüştüm kendileriyle.. Bir mesele yüzünden Denizli'ye gittim ve Recep Beyi vilayette ziyaret ettim.. Orada gördüklerimden şaşırdığımı itiraf etmeliyim.. Vilayetin kapıları herkese açıktı.. Ben “halk günü” sanmıştım ve sormuştum özel kaleme, nedir bu diye; meğer her gün böyleymiş!.. Valiliğinin Denizli'ye hayırlar getirmesini diledim.. Makamında bir müddet muhabbet ettik.. 
Son görüşmemizmiş demek!.. Netice-i kelam; değerli valimiz halkı gibi yaşadı, delikanlı bir adamdı ve inançlıydı, mümindi!.. Ne demiş şair; “Tekrar mülaki oluruz Bezm-i Ezelde”. 
Oluruz inşallah!. Mekânı cennet olsun!.. 
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Yazıcıoğlu'nun Kalbi de Durdu 


Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, dün saat 10.00'da vetat etti. 
Velat haberini öğrenen Yazıcıoğlu'nun ailesi, siyasiler ve vatandaşlar İbn-i Sina Hastanesi'ne akın etti. Yazıcıoğlu'nun cenazesi bugün İçişleri Bakanlığı'nda yapılacak devlet töreninin ardından öğle vakti Kocatepe Camii'ne getirilecek. Burada öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak olan Yazıcıoğlu'nun naaşı, buradan Aydın'ın Söke İlçesi'ne götürülerek, 1998'de vefat eden ve müftü olan babasının yanına defnedilecek. Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu bugün İçişleri Bakanlıgı'nda yapılacak törenin ardından Kocatepe Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası Aydın'ın Söke İlçesi'nde babasının yanina defnedilecek. Geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak İbni Sina Hastanesi'ne kaldırılan Yazıcıoğlu'nun, beyin ölümünün ardından, birden fazla orgarı yetmezliği nedeniyle dün saat 10.00'da vefat ettiği açıklandı. VEFAT HABERİNİ PROE ÇORAPÇIOĞLU VERDİ. Ankara Üniversitesi Tıp Fakülkesi Dekanı Prof. Dr. Tümer Çorapçıoğlu, Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun saat 10.00 itibariyle velat ettiğini açıkladı. 
Prof. Dr. Tümer Çorapçıoğlu, İbn-i Sina Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, “Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, bu sabah saat 10.00 itibariyle velat etmiştir. Dün geceden itibaren birden fazla organ yetersizliği tablosuyla karşı karşıya kalmıştık. Sabah saat 10.00'da kalp durması tablosu yaşandı. Sayın Vali, değerli bir devlet adamıydı. Bu konuda söz söylemek doktorlara düşmez. Ailesine başsağlığı diliyorum” dedi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Başhekimi Prol. Dr. Mehmet Demirtaş, dünyadaki diğer örneklere bakıldığında beyin ölümünden sonra İiziksel ölümün de bu kadar çabıık beklendiğini kaydetti. Prot. Dr. Mehmet Demirtaş, Vali Yazıcıoğlu'nun kaza anında çok lazla darbe aldığını, tedavisinin һи açıdan çok zor olduğunu belirterek, dünyadaki diğer örneklere bakıldığı 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takdirde Vali Yazıcıoğlu'nun bu kadar kısa sürede ölmesinin şaşırtıcı olmadığını söyledi. AİLESİ VE SEVENLERİ GÖZYAŞLA-RINA BOĞULDU Vefat haberi üzerine Yazıcıoğlu'nun eşi Meryem Yazıcıoğlu çocukları ve kardeşi AK Parti Ankara Milletvekili Mustafa Said Yazıcıoğlu, İbni Sina Hastanesi'ne geldi. Yazıcıoğlu'nun eşi hastaneye geldiğinde fenalık geçirdi. BUGÜN KOCATEPE'DE Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, memleketi Aydın'ın Söke İlçesi'nde defnedilecek. Yazıcıoğlu'nun yakınlarından edinilen bilgiye göre, Recep Yazıcıoğlu'nun cenazesi, yapılacak devlet töreninin ardından Söke'ye getirilerek, Söke Belediyesi Asri Mezarlığı'nda bulunan baba Mustafa Yazıcıoğlu'nun mezarının yanına defnedilecek. Vali Yazıcıoğlu'nun kardeşi Said Yazıcıoğlu, Vali Yazıcıoğlu'nun bugün İçişleri Bakanlığı'nda yapılacak törenin ardından Kocatepe Cami'nde kılınacak öğle namazını müteakiben Söke'de toprağa verileceğini söyledi. 


9.9.03 Vakit 
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Yazıcıoğlu'nu Kaybettik 


Geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavi altında bulundurulduğu hastanede 4 Eylül'de "beyin ölümü" gerçekleşen Denizli Valisi Yazıcıoğlu, dün vefat etti. Yazıcıoğlu, Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verilecek. 

Geçirdiği trafik kazası sonrasında "beyin ölümü" gerçekleşen Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, vefat etti. Ankara Üniversitesi (A.Ü) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tümer Çorapçıoğlu, Vali Yazıcıoğlu'nda önceki gün öğleden sonra organ yetmezliği başladığını ve Yazıcıoğlu'nun dün saat 10.00 itibariyle vefat ettiğini bildirdi. Ankara'nın Temelli beldesi yakınlarında 2 
Eylül'de geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi altında bulundurulduğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde 4 Eylül Perşembe günü beyin ölümü gerçekleşen ve yaşam destek ünitesine bağlı olarak diğer organları yaşatılan Vali Yazıcıoğlu, hayatını kaybetti. 


Ankara Üniversitesi (A.Ü) Tıp Fakültesi Dekanı Prol. Dr. 
Tümer Çorapçıoğlu, Vali Yazıcıoğlu'nun kardeşi AK Parti Ankara Milletvekili Sait Yazıcıoğlu ile birlikte, Yazıcıoğlu'nun vefatına ilişkin olarak, hastanede gazetecilere bir açıklama yaptı. 

Prol. Dr. Çorapçıoğlu, önceki gün öğleden sonra birden lazla organında yetmezlik başlayan Vali Yazıcıoğlu'nun, dün kalp yetmezliği nedeniyle saat 10.00'da vefat ettiğini bildirdi. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunan Prot. Dr. Çorapçıoğlu, "Çok değerli bir devlet adamının arkasından çok [а21а söz söylemek doktorlara düşmez" dedi. 

Söke'de toprağa verilecek 


Gazetecilerin soruları üzerine Sait Yazıcıoğlu da Recep Yazıcıoğlu'nun cenazesinin bugün Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Aydın'ın Söke ilçesine götürülerek, orada toprağa verileceğini ilade etti. 
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Annesine hâlâ söylenmedi 


Bu arada Yazıcıoğlu'nun doktor kardeşi Selma Özcan, Aydın'da yaşayan annesine hâlâ acı haberi veremediklerini belirterek, "Babamın mezarı Söke'de. Bu nedenle Söke'de defnedilecek. Anneme ise hâlâ acı gerçeği söyleyemedik. 


Ankara'ya gitmek ve yaralı olduğunu söylediğimiz ağabeyi- mi görmek istiyor. Biz de yaşlı olmasından dolayı yolu kaldırmayacağını söylüyoruz" diye konuştu. Öte yandan Söke Belediyesi Asri Mezarlığı'nda da defin hazırlıklarının başladığı bildirildi. 


Halk, Yazıcıoğlu'nu kendinden biri olarak gördüğü için sevdi 


. тойт çamur deme: 
писта sir diri. суета kadar gice: 
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Halasının Rüyası Çıktı 
Hamdi Ateş 


Hala Yazıcıoğlu, valinin kaza geçirdiği gece 6 kardeşi de ölmeden önce olduğu gibi bir rüya görüp kulaklarının çınladığını belirterek, "O gece kızımı kaldınp 'Recep gitti' dedim. Maalesef rūyam doğru çıktı "diye ağladı. 

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun doğduğu Beşköy Beldesi, valinin yasını tutuyor. 

Köyün bir başka medar-ı iltarı Adnan Kahveci'nin 10 yıl önce tralik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ikinci acıyı yaşayan Beşköylüler adeta şok halindeler. Yazıcıoğlu'nun köylüsü, çocukluk arkadaşı Maliye eski Bakanı Adnan Kahveci'nin ölümünün ardından ortaya atılan "suikast" iddialarını hatırlayan köylüler, benzer bir kuşkuyu taşıyorlar. Yazıcıoğlu'nun geçirdiği trafik kazasıyla ilgili "suikast" iddiası kulaktan kulağa dolaşıyor Beşköy'de. Recep Yazıcıoğlu, 1947 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Yılmazlar Köyü'nde dünyaya gelmiş ve 10 yaşına kadar burada yaşamıştı. Henüz 4. sınıftayken babası Mustala Yazıcıoğlu'nun görevi nedeniyle Aydın-Söke'ye giden Yazıcıoğlu, doğduğu toprakları hiç unutmamış ve ayda en az 2 defa köyünü ziyaret etmişti. 

Sürmene'ye bağlı Köprübaşı Beldesi'nin ilçe olmasının ardından Yılmazlar Köyü'nün de aralarında bulunduğu 5 köyün birleşmesiyle 1993'de Beşköy Beldesi kuruldu. 1998 yılında Beşköy'de yaşanan sel felaketi 44 kişinin hayatını kaybetmesi- ne neden oldu. O dönemde Erzincan Valisi olan Yazıcıoğlu, felaketin ertesi günü bölgeye gitmiş, ayağına lastik ayakkabıları giyip köylülerle birlikte çalışmıştı. 

Köyünü sık sık ziyaret eden Yazıcıoğlu, şoförünü ve korumalarını gönderip yaylalara çıkar, çıplak ayakla doğada yürür, 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vatandaşlarla sohbet ederdi. Bir köylü gibi doğal davranması nedeniyle bazı yaşlı kadınlar, Yazıcıoğlu'nun vali olduğuna inanmazlardı. 

Halanın rüyası 


Recep Yazıcıoğlu'nu 5 yaşına kadar büyüten, adeta "manevi annesi" olan halası Meryem Yazıcıoğlu ise, yeğenini anlatırken gözyaşlarına boğuldu. "Onu ben büyüttüm, benim evladımdı. 
Evlatlarımdan daha yakındı bana. Daha 15 gün önce aradı, 'Hala biliyorsun daha yeni valiyim, işler çok yoğun. Ben bu yıl gelemeyeceğim' dedi 

Yazıcıoğlu'nun trafik kazası geçirdiği günün gecesinde gördüğü rüya ve yaşadıklarını Meryem Hanım şöyle anlattı: "Ben 
6 kardeşimi toprağa verdim. Her defasında aynı olayı yaşadım, 
kulaklarım çınladı. O gece rüyamda gördüm Recep'i, ardından yine kulaklarım aynı şekilde çınladı." Gördüğü rüya üzerine uykusundan uyanan Meryem Yazıcıoğlu, kızını ve damadını uyandırmış ve "Recep'i kaybettik" demiş. 


Önce Kahveci şimdi Yazıcıoğlu ağlattı 


Önce Adnan Kahveci, ardından büyük sel felaketinde 44 evladını kaybeden Beşköy Beldesi, Yazıcıoğlu'nun ölümü ile üçüncü kez sarsıldı son 10 yılda. "Kurban keselim" diye öneri- de bulunan köylülerin sayısı da az değil Beşköy'de. Recep Yazıcıoğlu, Adnan Kahveci'nin dışında Beşköy, eski Senatör Ahmet Yılmaz, Giresun Valisi Mustafa Kara gibi isimleri de yetiştirmiş. 


Yazıcıoğlu'nun 'Sabancı'sı 


Yazıcıoğlu'nun "Sabancı" diye hitabettiği arkadaşı Mustala Aydın, gözyaşları içinde, "Çocukluğumuz beraber geçti. Her zaman gelirdi, ben de giderdim yanına. Yaylalarda çok yürüyüş yaptık. Kara lahana, kuymak, mısır ekmeği ve turşu isterdi geldiğinde. Bu memleketimizin yemeği derdi ve çok severdi. Bir ay önce telefon ettim, 'sana bir akıl danışmak istiyorum' dedim. 'Bende akıl mı var da bana danışacaksın' diye espiri yaptı. 
Ben de, 'Ben bir evi idare edemiyorum, sen bir ili idare ediyor- 


72 


sun. Akıl sende yoksa ben de hiç yok' dedim. 'Geleceğim, o zaman konuşuruz' dedi ama ömrü yetmedi. İçimiz yanıyor, sabahlara kadar uyuyamıyorum. Memleket çok hüyük bir devler adamını kaybetti" şeklinde konuştu. 


Çıplak ayakla dolaşmayı severdi 


Beşköy Belediye Başkanı Dursun Karaman ise şöyle konuştu: "Recep Yazıcıoğlu da, Adnan Kahveci de aynı mahallede büyüdü, aynı okula gitti. Kaderleri de aynı oldu. Valimiz çok okur, çok yazar, sorunları açık yüreklilikle, çekinmeden söyler, sorunları söylemekle kalmaz çözüm yollarını da gösterirdi. Her geldiğinde belediyemizi ziyaret ederdi. Doğal yaşamayı, yaylalarda çıplak ayak dolaşmayı çok severdi. Doğayı çok severdi, yol açıldığı için yeşil alanların tahrip edildiğini görünce, 'Vah vah, doğayı mahvetmişler' dediğini kulaklarımla duydum. 'Vali' denildiği zaman Türk milletinin ilk akılana gelen isim Recep Yazıcıoğlu oldu, bundan sonra da hep öyle olacak." 


'Geç kavuştuk erken ayrıldık' 


Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun ölümü kentte büyük üzüntüye neden oldu. Yazıcıoğlu'nun vefatıyla birlikte Denizli Valiliği yasa bürünürken, vilayet girişinde açılan taziye defterine vatandaşlar Vali Yazıcıoğlu'na ilişkin görüşlerini aktarıyorlar. Taziye defterine yazan vatandaşlardan bazıları şu ifadelere yer verdiler: "Böyle zıpkın gibi bir valiyi Denizli bir daha zor bulur", "Halkın ve hakkın valisiydi ve adam gibi adamdı..." 
Denizli Belediye Başkanı Ali Aygören de son ana kadar umutlarını koruduğunu ve bir mucizenin gerçekleşmesini beklediğini ifade ederek, "Denizli öksüz kaldı. Geç kavuştuk. Erken ayrıldık" dedi. 

Sezer ve Erdoğan'dan başsağlığı mesajı 

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun eşi Meryem Yazıcıoğlu'na başsağlığı mesajı gönderdi. Başbakan Erdoğan, mesajında "Eşiniz Denizli Valisi Sayın Recep Yazıcıoğlu'nun geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. 
Acınızı yürekten paylaşıyor, büyük kaybımız sayın valimize Allah'tan rahmet, size ve aileniz mensuplarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi. TBMM Başkanı Bülent Arınç da Yazıcıoğlu'nun eşi Meryem Yazıcıoğlu'na başsağlığı mesajı gönderdi. 


74 


'Millet'in Valisi 
Taha Akyol 


Denizli Valisi merhum Recep Yazıcıoğlu niye geniş kitlelerce sevilirdi? Sadece vali olarak yaptığı hizmetlerden mi, yoksa "duruş"undan mı? 


İllerine büyük hizmetler etmiş çok sayıda valimiz vardır. 
Recep Yazıcıoğlu'nun halk nazarında bu kadar sevilmesinin önemli sebeplerinden biri, hiç şüphesiz onun "sıradışı, aykırı bir vali" olmasıydı: 

"Devletin içinde" idi, ama "millet"in dilini konuşur, özlemlerini hissederdi; halkla "duygudaşlığa" sahip bir vali idi. 

Sivri örneğini ünlü Ankara Valisi Nevzat Tandoğan'da gördüğümüz türden, halka tepeden bakan, "devletlü" tipinde bir vali değildi... Devletin halk üzerinde nasıl bir baskı cihazı gibi çalıştığını bilir ve kendisini halkla beraber 'bastırılmış' hissederdi. 

İşte eşi Meryem Hanım'a vasiyeti: 


"Hür demokratik bir ülkede doğmadı, demokrasiyi görmeden öldü diye yazsınlar mezar taşıma..." 

Kendisiyle birçok telelon görüşmem, iki defa da yüz yüze sohbetim olmuştu. Bu sene CNN Türk'te "Eğrisi Doğrusu" programına davet edecektim; kararlaştırmıştık. 

"Demokrasimizin neresi eksik?" diye soracaktım? 


"Sağ sol yak, artık değişim ve statüko var" sözünün anlamını soracaktım. 

"Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi", eski terimle "adem-i merkeziyet" prensibi ülkeyi bölmez mi diye soracaktım. 

Bir valinin, bir kamu görevlisinin kendisini "devletin adamı" hissetmesiyle, halkın içinde hissetmesinin devlet hizmetlerini nasıl etkilediğini soracaktım. 
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Bir görüşmemizde, Turgut Özal hakkında konuşurken bana mealen şunu söylemişti: 


- Bir idareci kendisini 'devletin adamı' gibi görürse halka 'yiпе ne halt edecek' diye şüpheyle bakar, halkın başından zart zurtu kaldırmaz. Ama kendini halktan biri gibi hissederse o zaman devletten aldığı bütün güçle halka hizmet eder, halkın önünü açar. Aslında devletin de lehine olan budur ama bunu bizim devlete anlatmak zor... 


Merhum Yazıcıoğlu kesinlikle "milliyetçi" idi. Milli Mücadele onun için adeta bir 'siyasi iman' kaynağı idi. "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği" onun 'siyasi amentü'sünün en önemli maddelerinden biriydi. Ama baskıcı "devletçi seçkinler"in yazdığı resmi ideolojinin değil, serbestlik isteyen 'millet'in milliyetçisiydi. 

Onun "düşman sözü askeri bir terminoloji, sivile taşıyamazsın" demesi, birçok siyasi sorunumuzun, hatta bir yönüyle siyasi tarihimizin özeti gibidir. 

Dün arkadaşımız Serpil Yılmaz yazdı; Yazıcıoğlu'nun sözlerini; 

“Batı'da düşünce özgürlüğü can güvenliği ile eş tutuluyor... 
(Bizde ise) şahıs olarak hepimiz faşistiz, farklılıklarımızı kabul edemiyoruz. İnsanlara kıyıyoruz..." 


Yazıcıoğlu, “devlet içinde halkın uzantısı" olduğu için çok sevildi. Bu heyecanla, bu zihniyetin yaratıcılığıyla yönettiği illere büyük hizmetler götürdü. 

Bizde devlet ve halk arasında asırlara uzanan gerilimler vardır. Elli yıllık demokrasi tarihimizdeki krizlerin de kaynağı budur. 


Nasıl mı çözülür? Çözüm konusunda Yazıcıoğlu başlı başına bir modeldi... 


Rahmet ve saygıyla anıyorum. 
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Dualarla Uğurlandı 


Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, dua ve tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı. 
Yazıcıoğlu'nun Ankara Kocatepe Camii'ndeki cenaze namazına devlet erkanı ile binlerce vatandaş katıldı. 


Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, dua ve tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı. Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan Yazıcıoğlu'nun cenaze namazı devlet erkanı ile binlerce vatandaşı biraraya getirdi. Yazıcıoğlu'nun kızı ve oğlunun son sözleri cenaze törenine katılanlara duygusal anlar yaşattı. Vali Yazıcıoğlu için ilk tören İçişleri Bakanlığı'nda yapıldı. Burada yapılan törenden sonra Yazıcıoğlu'nun naaşı Kocatepe Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM Başkanı Bülent Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Vali Yazıcıoğlu'nun kardeşi Sait Yazıcıoğlu ve cenazeye katılan vatandaşlar aynı salta namaz kıldılar. 
Namazın ardından Yazıcıoğlu'nun cenazesi cenaze arabasına taşındı. Cenaze taşınırken, avludaki binlerce vatandaş tekbir getirdi ve tabuta karanliller attı. Yazıcıoğlu'nu son yolculuğun- da yalnız bırakmayan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadılar. 


Yürek parçalayan vedalaşma 


Vali Yazıcıoğlu için İçişleri Bakanlığı'nda yapılan törende Yazıcıoğlu'nun çocuklari birer konuşma yaptılar. Çocuklarının konuşmaları alanda bulunan herkesi duygulandırdı. Kızı Necla Yavi, babasının çok güçlü bir insan olduğunu ve kendilerinden de hep güçlü olmalarını istediğini ifade ederek, "Torunu Ilayda onu rüyasında dağlara çıkmış, ona el sallarken görmüş. 
Onu yamaç paraşütü yaparken görmüş. Baba, biliyoruz şimdi o 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çok sevdiğin doğana kavuştun. Bütün güzellikler seninle о]- sun. Biliyorum ki Allah seni orada en güzel yerlere alacak. Bunu fazlasıyla hak eden bir insansın. 55 yıla belki 550 yıllık bir yaşam sığdırdın. Bütün Türkiye senin için yas tutuyor ve bütün Türkiye bu süre içinde senin için dua etti. Bunu başarabilmiş olmak her kula nasip olmaz. Babam, hastanede, Romalı sporcu heykelleri gibi dimdik yatıyordun. Her zaman diktin. 
Bunu hiç kaybetmedin. Senin arkandan ağlamak yok. Umarım, beni dinleyenler onun vermek istediği mesajları alırlar. Güzel babam, seni çok seviyorum" dedi. 


30 yıl taşıdığı yüzüğü oğluna verdi 

Vali Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da, babasının farklı ve sıradışı bir idareci olduğunu ifade ederek, "Onun 30 yıl taşıdığı yüzüğü bana verdiler. İnanıyorum ki o yüzük bana uğur getirecek ve onun gibi sıradışı ve hiç bir şeyden korkmayan bir idareci olacağım. Seni çok seviyorum. Bunu hiç bir zaman unutma. Ve ikinci bir Recep Yazıcıoğlu gelecek bu ülkeye... Bunun için bütün benliğimle yemin ediyorum" dedi. Yazıcıoğlu'nun cenazesi, Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait cenaze arabasıyla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Cenaze daha sonra Denizli'ye gönderildi. Yazıcıoğlu'nun eşi Meryem Yazıcıoğlu, kızları Rüveyda Durmaz, Necla Yavi ve oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile kardeşi AK Parti Ankara Milletvekili Sait Yazıcıoğlu da aynı uçakla Denizli'ye gittiler. Yazıcıoğlu'nun cenaze namazına Erzincan, Tokat ve Denizli'den otobüslerle çok sayıda vatandaş da katıldı. Kocatepe Camii'nde, “Sayın Valim Erzincan seni unutmayacak", "Ani vefatınızla bütün Erzincan yasa boğuldu" pankartları dikkat çekti. 


Kızı Yazıcıoğlu'na veda etmedi 


Yazıcıoğlu'nun kızı Rüveyda Yazıcıoğlu Durmaz, babasına her zaman "güzel yüzlüm" diyerek hitap ettiğini belirterek, "б 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gün boyunca onunla hastanede güzel yüzüne bakarak konuştum. Ona, (Hadi baba, sen güçlüsün) dedim. O hep çok güçlüydü. O benim Herkülüm gibiydi. Yanımda hep kanatlarım olduğunu düşünürdüm. Şu an kanatsız kaldım. Ama yine de babam her şekilde benim ve ailemin yanında olacak. Kızım, dün resmini gördü ve ağladı. 


10.9.03 Yeni Şafak 
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Yazıcıoğlu'nun cenazesinde o Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Denizli Valisi Re- 

Cumhurbaşkanı Sezer Месје ЄВ Yazıcıoğlu, dua ve tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı. Töм rende birer konuşma yapan Yazıcıoğlu'nun çocukları herkesi duy- 

Başkanı Arırıç ve Basbakan gulandırdı. Kızı Necla Yavi, “Bütün Türkiye senin için yas tuniyor Erdoğan аут safta namaz kıldılar ve dua ediyor. Güzel babam, seni çok seviyorum” dedi, + 15'TE 


Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, Söke'de Koca Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Törene, Başbakanı Yardımcısı Şener, çok sayıda siyasi parti temsilcisi, valiler, kaymakamlar, be'ediye başkanları ile yurdun çeşitli lerinden binlerce vatandaş kalili. Ф 14'TE 


Kırmızı Halı... 
Bekir Coşkun 


Nedense “vali” denilince aklıma kırmızı bir halı gelir. 


Bir vali ile konuştuğum zaman, onun bir kırmızı halısı olduğunu aklımdan bir an olsun çıkartamam. Her valinin bir kırmızı halısı vardır. Ki gelenlerin önüne sersin. Doğrusunu isterseniz zaten vali de kırmızı bir halısı olduğunu asla aklından çıkartmaz. Aslında kırmızı halı yağcılığın en renkli ve uzun sembolüdür. Uçan halı gibi valilerin havada durmasını değilse bile, o makamda kalmasını sağlar kırmızı halılar. Başbakan-bakan-makan mı geldi? Önce kırmızı halı... “Mübarek vatan toprağı” nutuklarını atmaya giderken, vatan toprağı ayakkabılarını kirletmesin diye... 


Dün Vali Recep Yazıcıoğlu toprağa verilirken, niçin her kesimden bu kadar çok sevildiğini, insanların onu kaybetmekten niçin acı duyduklarını düşündüm. Arkasında parti, örgüt, mörgüt olmayanı bir insanın cenazesi niçin bu kadar kalabalıktı? 
Çünkü kırmızı halısı yoktu... Ne zaman görsem; protokolün gereksiz kurallarından, hantal devletten, ahmakça bürokrasiden, anlamsız devletçilikten yakınıyordu. Ve hırsızlığın-yağmanın iktidar olduğu her dönemde, o kendi alanını temiz tutmasını başarıyordu. Devleti ele geçirmiş tepedeki hırsızların ayaklarının altına kırmızı halı-malı sermeyerek. Onun için... 


Bence yaşayanlar ders almalı. Bin yıl orada oturup yaşamaktansa, onurlu ve kişilikli kısa bir ömür, insanı ölümsüzleştirebiliyor. Özellikle günümüzde... Dönekliğin, yalakalığın, ihanetin öne geçtiği bugünlerde... Gördünüz; kırmızı halılar işe yaramıyor. Halının kendisine yararı yok, hep ayaklar altındadır. 
Ne ayaklara kırmızı halı serenlerin işine yarıyor kırmızı halı, ne üzerinden yürüyüp geçenlerin. Çevremiz kırmızı halı seren ve kırmızı halı çiğneyen unutulmuşlarla dolu. Ama ayaklara kırmızı halı sermeyen, onurlu-kişilikli-isyankâr vali için hepimizin içi yanıyor. 
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Kalplerine Gömdüler 
Mert İlktuğ, Murat Eğilmez, Turaç Top 


Trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, Ankara ve Denizli'de düzenlenen törenlerin ardından, “baba ocağı' Aydın'ın Söke İlçesi'nde alkış ve tekbir sesleriyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine yaklaşık 8 bin kişi katıldı. 


Yazıcıoğlu'nun daha önce görev yaptığı Denizli, Tokat, Erzincan ve Aydın illeriyle kaymakamlık yaptığı ilçelerden çok sayıda vatandaş tören için otobüslerle Söke'ye geldi. Cenaze tõrenine Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in yanı sıra millet- 


vekilleri, çevre il ve ilçelerden vali, belediye başkanı ve kaymakamlar da katıldı. 


CAMİYE SIĞMADILAR 


Yazıcıoğlu'nun önceki akşam Söke İlçesi'ne getirilen cenazesi dün saat 12.15'te kardeşi Said Yazıcıoğlu ve yakınları tarafından Devlet Hastanesi morgundan alındı. Yazıcıoğlu'nun Türk bayrağına sarılı, çiçeklerle donatılmış tabutu, polis tören mangası ve vatandaşların omuzlarında cenaze namazının kılınacağı Koca Cami'ye getirildi. Cami avlusunun kalabalığı almaması nedeniyle çok sayıda vatandaş, cenaze namasını cadde ve sokaklarda namaz kıldı. Yazıcıoğlu'nun tabutu, daha sonra tekbirler eşliğinde camiden çıkarılarak annesinin yaşadığı evin önüne getirildi. 


FIRAT SUYU DÖKÜLDÜ 


Cenaze daha sonra Zaler Sokak'taki Yazıcıoğlu ailesinin evinin önüne getirildi. Anne Fatma Yazıcıoğlu, tabula sarılıp ağladı. Yazıcıoğlu'nun eşi Meryem Yazıcıoğlu, kızkardeşi Selma 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Özcan да gözyaşlarına boğuldu. Duaların ardından Yazıcıoğlu'nun cenazesi Söke Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Defin törenine de binlerce vatandaş katıldı. Recep Yazıcıoğlu'nun mezarına, kendisiyle özdeşleşen Erzincan'dan getirilen Fırat Nehri suyu döküldü, Erzincan toprağı bırakıldı. 


Binler uğurladı 


Yazıcıoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, binlerce vatandaşın omuzlarında cenaze namazının kılınacağı camiye getirildi. Oğlu Recep Yazıcıoğlu'nun öldüğünü öğrenince “Beni bir Recep ayında sevindirmişti. Yine bir Recep ayında üzdü” diyen 
85 yaşındaki anne Fatma Yazıcıoğlu, rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadı. Anne, cenaze evlerinin önüne getirilince tabuta sarılıp göz yaşlarına boğuldu. 
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Ders Olarak Ölüm Yeter 
Taha Kıvanç 


Bu millet birini sevdi mi acayip seviyor. Milletin sevdiğinden o sevgiyi öldür Allah geri almak da mümkün olmuyor... 


Recep Yazıcıoğlu'nun cenaze namazının kılındığı Kocatepe Camii'ni herhangi bir iş günü olmasına rağmen tıka basa dolduran insanlara baktığımda, içimden bu düşünceyi geçirmeden edemedim. Elbette devlet de valisine sahip çıktı, bir valiyi son yolculuğa gönderirken ne yapılması gerekiyorsa o yapıldı; ama esas milletin, halkın sahiplenmesi göz yaşartıcıydı. 


Turgut Özal'a 'milletin cumhurbaşkanı' diyerek sahip çıkmıştı kitleler, Recep Yazıcıoğlu'na uygun uygun görülen sıfat ise 'halkın valisi' oldu... Cami avlusunda, İzmir'den, Bursa'dan, Tokat'tan, Samsun'dan geldiğini söyleyen insanlarla karşılaştım; 81 ilin bütününün resmi olmayan temsilcilerinin orada bulunduğuna o kadar eminim ki... 


Görev yaptığı Tokat, Erzincan ve Denizli'de hizmet götürdüğü insanların vefa borcu duymalarını anlarım; Bursa, Samsun, İzmir'den gelenlerin varlığı hangi mesajı veriyor? Şunu: Recep Yazıcıoğlu, hizmet verdiği illerin ötesine çıkan bir ilgi- nin muhatabıydı; çünkü onun ilgisi de görev yaptığı illerin ötesine taşmaktaydı. İstedikleri bütün Türkiye içindi; Türkiye'nin her tarafındaki insanlar, konferans vermek için illerine geldiğinde evlerinin rahatını terk etmemiş olsalar da, evlerinin rahatlığında televizyondan izledikleri 'vali'nin kendilerinin iyiliğini istediğini anlayacak lerasetteydiler... 

Recep Yazıcıoğlu, 'halkın valisi' olarak omuzlarda taşındı, 'halkın valisi' olarak toprağa verildi. 

Üzerinde düşünülmesini istediğim bir konu var: Turgut Özal ve Recep Yazıcıoğlu gibi insanlar, milletle, halkla aralarınда nasıl bir irtibat kuruyorlar? Aynı soru tersinden şöyle de 50- rulabilir: Millet, halk, Turgut Özal ve Recep Yazıcıoğlu ile arasında ne gibi bir hağ buluyor? 


Turgut Özal'a ölümünden sonra gösterilen sevgiyi hatırlayın... Hiç mi hatası, yanlışı yoktu Turgut Bey'in? 1980 sonrası icraatlarından rahatsızlık duyanlar, kendisine kızanlar hiç olmamış mıydı? Olmaz olur mu? Ancak, millet, Turgut Özal'ın özünde 'iyi bir insan' olduğunu keşfetmişti. Tıpkı Recep Yazıcıoğlu'nun o kabına sığmaz enerjisini halk için seferber etme dışında bir arzusu olmadığını anladığı gibi... Siyasete çok yakın duran, siyasetin de kendisine yakın gördüğü Yazıcıoğlu'nun 'vali' sıfatı üzerinde kalarak ömrünü tamamlaması, düşünebilenler için, önemli bir işaret bence... 


Halkta herkesle paylaşabileceği yoğunlukta bir sevgi var; bu sevgisini sevdiklerine göstermeye de hazır insanlar. Çok fazla talepkâr da sayılmaz halk; yöneticilerinden bütün arzusu kendisinin iyiliğini istemesi... Turgut Özal, siyasi hayatta milletin iyiliği için çaba gösterdi; millet de bunu anladı ve medyanın gözden düşürme operasyonunun en kesif yaşandığı bir dönemde vefat ettiğinde, hiç tereddütsüz onu bağrına bastı... 

Cenaze törenlerinde görmeye alışık olmadığımız, törenlere gitse bile cenaze namazına katıldığını görmediğimiz Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Kocatepe Camii'ndeki varlığı, Meclis Başkanı Bülent Arınç ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yanında sal tutması, valisine son görevini ila etmeye gelmiş insanlarımızı ne kadar sevindirdi, anlatamam... 


Sezer, Arınç ve Yazıcıoğlu'nu birleştiren bir ortak nokta var: Üçü de Ankara Hukuk Fakültesi mezunu... Bülent Arınç Ankara Hukuk Fakültesi'ndeki öğrencilik döneminden beri Recep Yazıcıoğlu ile arkadaş, ‘dost. O değil, ama bu hükümetin Ankara Hukuk kökenli bir başka üyesinden bir 'ilk tanışma' hikâyesi dinledim. Bir Anadolu kentinden gelip fakülteye ve Cebeci semtindeki yurda kaydını yaptırmış: "llk gün, yurdun okuma odaşına indiğimde, elinde 'Büyük Doğu' dergisi olan Recep'le karşılaştım. 'Büyük Doğu' ikimizi o an buluşturdu..." 
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Kişiliklerin oluşmasında pek çok unsurun etkisi vardır, ancak o unsurlardan birkaçı 'ana çizgi' diyebileceğimiz renkleri teşkil eder. Millet, halk, işte o ana çizgilere bakarak insanları değerlendirir... Milletin yakaladığını o insanın en yakınları bile yanlış değerlendirebilir. Ya da, milletin bir kişide bulduğu değerler ile o kişinin yakınlarının onu sevme sebepleri farklılık gösterebilir. Bunu doğal karşılamak gerekiyor... 


Recep Yazıcıoğlu'nun 'kıblesi doğru' bir halk adamı olduğunu milletin sezmesi için ana unsurların hepsi yerli yerindeydi. 
Makinalı tüfek gibi birbiri ardına sıraladığı düşüncelerinin 
kendi hayrına olduğunu milletin irfanı derhal yakalayabildi. 81 
ilden insanları cenazesinde o irfan buluşturdu... 

Kendi kendime verdiğim kaçıncı "Dostları ihmal ediyorum, etmemeliyim" sözü bu yerine getirilemeyen... Cami avlusunda biriken yüzler içerisinde yüzlerce dost, ahbap, tanıdık vardı ihmal etmemem gereken ve günlük hayatın hayhuyu içerisinde büyük ihtimalle ihmal edeceğim... 


Ailesi, bir kurumdan, Recep Yazıcıoğlu'nun katıldığı televizyon programlarının birer kopyasını rica etmiş... Onlardan siyasiler ve bürokratların yararlanabileceği bir 'Türkiye'ye yararlı fikirler rehberi' çıkacaktır. Tıpkı hayatı hakkında yazılmış veya konuşmalarından derlenmiş kitaplar gibi... 


Ölümü bile, ders almasını bilenler için, "Halk kimi, niçin sever?" konulu bir tezdi Recep Yazıcıoğlu'nun... Allah rahmetini esirgemesin... 
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r Alkışlarla Trafik пакет hayatın; kaydeden Denizli Valisi Recep Vaca, Sana 10 

: ИЕ О Söke İlçesi'nde alkış ve tekbir sesleriyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töиди па па | И renine yaklaşık а bin kişi katıldı. Yazıcoğlu, Söke Asri Mezarlığı'ndaki aile kab-АЕ > ristanına, babası Mustafa Yazraoğlu'nun yanına defnedildi. :: AYDIN ОНА. 


Yazıcıoğlu kazasında manyetik yi ا‎ 


GÜLÇİN ÜSTÜN Ankara ürk Standartları Enstitüsü (TSE). Denizli Valisi 


Recep Yazıcıoğlu'nun geçirdiği trafik kazasıyla уетшдеп gündeme gelen ve çok sayıda benzer 


Kazanın gerçekleştiği Ankara - Eskişehir volunun 35. E Y зей р gerili kilometresinde yüksek gerilim hatlarının araçların araçların elektrik desreleri elk elektronik aksamını bozduğu iddiaları üzerine sonucu elde sdilen veriler iki gün sonra kamu manyetik alan ölçümlerine başladı. açıklanacak. Testler sırasında bölyedeki me 

Ölümlü ve yaralanmalı birçok kazanın meydana yoğunluğu da ökülecek. Böyle bir inceleme Tirkiye de geldiği bölgedeki sorunun elektriksel alandan ilk kez харшуог. Aslında bu bizim görevimiz değil ата kaynaklandığı yolundaki şüpheler üzerine inceleme kamuoyunu aydınlatmak ve nedeoi buysa biska 


başlatuklarını dile вептеп TSE Başkan! Kenan kazaları önlemek istiyoruz.” 


Türkiye, Sıradışı Valisini 
Gözyaşı ve Dualarla Uğurladı 


Trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun naaşı, babasının kabrinin de bulunduğu Aydın/Söke'de toprağa verildi. 


Yazıcıoğlu'nun vekili babasının ölümüyle yıkıldı 


Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun ölümünden sonra yerine vekalet eden Mehmet Büyüktaş, ikinci şoku babasının ölümüyle yaşadı. 


TSE, kaza yerinde ‘elektrik alan’ incelemesi başlattı 

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun trafik kazası geçirerek hayatını kaybettiği Ankara – Eskişehir yolunda kazaların elektriksel alandan kaynaklandıgı yönündeki iddialar üzerine inceleme başlattı. 


Erdoğan: Denizli yolunu Yazıcıoğlu ile birlikte açacaktık 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Aydın-Denizli karayolunu trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'yla birlikte açmak için anlaştıklarını belirterek, “Almanya, İtalya gezisinden sonra уараcağımızı söyledim kendisine; fakat nasip olmadı.” dedi . 


Zaman 11.9 03 
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Müftü Babanın Vali Oğlu 
Ali Eren 


“Eşek ölürse kalır semeri; insan ölürse kalır eseri.” Kimden bahsettiğimizi zikre lüzum yok sanırım. Merhum Vali Bey'den... Yaptığı iyi kötü her şeyin hesabını vermek üzere o da nihayet yüksek huzura alındı. Mevlâ taksiratını affetsin, rahmetiyle muamele buyursun. Değerli okuyucular, son nelesle beraber, mülk ve servetin, makam ve rütbenin hükmü bir anda yok oluveriyor değil mi?.. Insan, vali de olsa, milletvekili, bakan, başbakan veya cumhurbaşkanı da olsa, general, hatta mareşal da olsa, kefeni giyip musalla taşına yatırılır yatırılmaz, “Er” oluveriyor. Ve hepsinin cenaze namazı “Er kişi niyetine” diye kılınıyor. Bu gerçeği cenaze merasimlerinde bile anlayamadığı için, acı yanlışlıklara düşenler de olmuyor değil... Bahsedeceğim acı ve gerçek yanlışlık, 60'lı senelerin ilk yarısında- ki yılların birinde Ankara Hacı Bayram Camii'nde olmuştu. Camiye bir cenaze getiriliyor. Cenaze namazı kılınacağı sırada, müezzin “Er kişi niyetine” diyor. Musalla üzerinde dünyevi hiçbir rütbenin geçerli olmadığını bilmeyen ve cenazeyle beraber geldiği halde cenaze namazına katılmayan birisi kenardan bağırıyor: “O, er değil binbaşıdır...” Recep Yazıcıoğlu... Kibir ve gurura yabancı, kendisini bu milletin bir neleri, bir eri gibi görüyordu. İşte böyle alçak gönüllü olabilmek, “Her” kişinin degil, nadir bulunan “Er” kişilerin kârıdır. Değişmez kanundur ki, tevazü-alçak gönüllülük... Alçaltmaz, yükseltir. Su ne kadar mütevazıdır. Daima aşağı doğru aktığı için Allah onu ağaçların en yüksek uçlarına, yapraklarına kadar yükseltir. Hatta buhar yapıp bulutlara çıkarır. Mütevazı Vali Recep Yazıcıoğlu da öyle olmadı mı? Milletin gönlünde taht kurmadı п12.. O, dini ilimleri tahsil etmiş müftü bir babanın evinde terbiye gördü. Babasının, “Oğlum sen vali olacaksın” telkinleriyle okudu ve gerçekten de vali oldu. Hem de vali denilen vali... İsminin anılmasına lüzum kalmadan, sadece “vali” denilir denilmez, zihinlere 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“Recep Yazıcıoğlu” isminin gelmesine sebep olan bir vali... 
Mültü babanın diğer oğlu Said Yazıcıoğlu da, Diyanet İşleri Başkanlığı zamanında, tefrikacı değil birleştirici ve gerginlikleri giderici iyi bir tutum izlemişti. Vali Bey, idaresi altındaki insanları aşağı görmedi; onların âdet, gelenek, görenek ve inançlarına ters düşmedi. Halkın inançlarıyla uğraşmadı. Millet de onu bağrına bastı. Gönüllerde taht kurmak isteyen makam sahiplerine güzel bir önek oldu... Merkez valilerimiz hariç, 80 tane valimiz var. Buyursunlar, her biri Yazıcıoğlu olsunlar veya olmaya çalışsınlar... Millet, onları daha ölmeden bağırlarına basacaktır. Yazıcıoğlu gibi çalışkan bir valinin arkasından, ona hakaret olacak bir tavır hoş karşılanabilir mi? Ben hoş karşılayamadım ve Takvim gazetesine çok, çok kızdım. Ölen Müslümanlar hakkında ya “Allah rahmet etsin” denilir veya “Merhum, Rahmetli” kelimeleri kullanılır. Bunu Türkiye'de yaşayan gayrimüslimler bile bilirler. Bu kelimelerin Müslümanlardan başkası hakkında kullanılması dinen caiz değildir. (Hulki Cevizoğlu'nun, kendi dinsizliğini kendisi söyleyen Aziz Nesin hakkında, “Rahmetli demenin hiçbir mahzuru yok” sözünün dini hiçbir geçerliliği yoktur) Ölen dinsiz veya gayrimüslimlere rahmet dilenmez, “Toprağı bol olsun” denilir. Takvim gazetesi, tam tersini yaptı. 5 Eylül Cuma 2003 tarihli sayısında, Vali Recep Yazıcıoğlu için, “Toprağın bol olsun” başlığını kullandı, büyük hata işledi. Buna hata mı demeli, suç mu demeli, yoksa Türk milletinin çok sevdiği bir zat hakkında böyle başlık atmak millete hakarettir mi demeli? Kararı siz verin... 
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РАМА ARKADAŞIMA SON MEKTUP 
Hüseyin Aksu 


Sevgili Valim Recep Yazıcıoğlu'na 


Siz görevinizin başında iken, sağlığınızda; övgüden çok yergi aldığınızı herkes hatırlamalı. Bazen sizi yerden yere vuranlar. 
'Aykırı Vali' lakabını takanlar, hatta 'deli' tabirini kullanarak; yaptıklarınızı ve doğruluğundan şüphe duyulmaması gereken düşüncelerinizi şüpheli hale getirerek, alay eder gibi yaklaşanlar; şimdi gerçek değerinizi anlamak zorunda kaldılar. 

Sevgili Valim, 

Seksenli yılların Türkiye'de yarattığı hızlı değişim içinde, TOKAT ilimizden ışık saçmaya başladığınızda, ben bir iş adamı olarak kendi geleceğimi garantiye almış Türkiye'nin gelecegine kala yormaya başlamıştım. Hep bir gün sizinle tanışmak ve Sizinle birlikte ülkeye ve devlete hizmet vermek arzusu sarıyordu içimi. Sonra, sanki arzularım gerçekleşti. Aydın'a vali oldunuz. 


Sizinle onbeş yıl önce ilk kez Davutlar'da karşılaştık. Beni, iş başımda olduğum şantiyeden emretmişsiniz. Benim için büyük bir heyecan ve merak yaratan bir andı. Hemen geldim Görüşmemiz yarım saati geçmemişti. Gözlerinizdeki parıltıyı ve hizmetteki pratik yaklaşımınızı hayranlıkla izlerken; bu yarım saat içinde, beni, Davutlar'da bir okulun kaba inşaatını bağış olarak yapmaya ikna ettiniz. O akşam, proje masasına oturup, sabaha karşı okulun projesini çizmiştim. Ertesi gün, projeyi size sunduğumda, bir gecede çizilen projeyi sorgulamaya başladı, bazıları, çevrenizde. Önünüze devletin Tip Okul Projeleri'ni sundular. Siz, bunları bir kenara atıp, "Proje güzel olmuş hemen başla" talimatı verdiniz. Ancak, bana Orman İdaresi'nden 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kereste sözü vermiştiniz. Üç gün kereste bekledik. Baktık olmayacak size telelon açtığımda; "Dçvletin kereste vermesini beklersen, bu iş uzar" dediniz. Ertesi gün temel attık. Üç ay sonra, kaba inşaatı teslim ettiğimde, inşaat alanına gelerek; yaзапипип en anlamlı törenini yaptınız benim için. Yanınızda 50- lörünüz ve koruma dışında kimse yoktu. İnşaata baktınız ve "Gel seni alnından öpeyim" diyerek, öptünüz. Yaşamımda aldıgım en anlamli ödül oldu bu. 


Sizin varlığınız, bana, sistemin içinde olmak ve sistemi daha iyiye taşımak için mücadele vermek konusunda örnek oldu. 
Yıllar sonra, iş hayatından koparak, aktif siyasette hizmet vermek konusunda verdiğim kararda sizin yaptıklarınız ve söyledikleriniz etken oldu. Devlet görevinde geçirdiğim yıllarda sizin varlığınız nedeniyle kendimi yalnız hissetmedim. Bir kişi vardı. Ülkenin gerçeklerini haykıran. Bu güzel ülkede, sistemin içinde görev alıp da, sistemi bütün çıplaklığı ile eleştirebilen. 
Yerelleşmenin, sivilleşmenin, sosyalleşmenin geleceğimizdeki kaçınılmazlığını en açık iladelerle kamuoyuna duyuran. Cesaretle, sistemin çürüyen yanlarını ortaya koyabilen. 


Aydın kentinde belediye başkanlığı yaptığım süre içinde, pekçok insan bana, "Recep Yazıcıoğlu ile çalışsaydınız, Aydın'ın kaderini değiştirirdiniz" yorumunu yaptı. Bu yorumu, hep size ve bana karşı bir övgü olarak algıladım. Erzincan'da yaptığınız çalışmalarda, bir yıla yakın sizinle çalıştık. Artık, sizinle kardeşliğin ötesinde, bu ülkeye bakış açımızdaki paralelliği tam olarak görmüştüm. Erzincan'ı yeniden kurmak için hazırladığımız projede, ikimizin bir araya gelmesine sistemin tahammül etmediğini ve saldırının büyüdüğünü görmüştük. 


Ama, sizin idarecilik yaşamınızda hep övgü almadığınızı biliyorum. Bozulan ve çürüyen sistemin statükoları, sizi de henim gibi, yıpratmak ve hatla yok etmek için her türlü yola başvurdu. Aydın Valiliğiniz kısa sürdü; ben size yetişemedim. Ben karar verip, Aydın'da belediye başkanı seçildiğimde, siz yıllar önce Aydın'dan ayrılmıştınız. Hem de, sizi Aydın'dan sürdürmek için organize olmuş, sistemin bütün çürümüşlüğünü tenisil edenlerin gayreti ile. Aydın sizi kaybetmişti. Onun için, 
1994 yılında "Artık Aydın Kazansın!" sloganı ile belediye başkanlığı seçimine katıldım. 


Bu ülke sizi kaybettikten sonra, kıymetinizi anlamış görünüyor, bugünlerde. Siz görevinizin başında iken, sağlığınızda; övgüden çok yergi aldığınızı herkes hatırlamalı. Bazen sizi yerden yere vuranlar. "Aykırı Vali" lakabını takanlar, hatta "deli" tabirini kullanarak; yaptıklarınızı ve doğruluğundan şüphe duyulmaması gereken düşüncelerinizi şüpheli hale getirerek, alay eder gibi yaklaşanlar; şimdi gerçek değerinizi anlamak zorunda kaldılar. Çünkü, artık Türkiye'deki çürümüş statükoları, ülkenin tıkanmışlığından menfaat çıkartanları sorgulamayacaksınız. Artık, onlar için tehdit olmaktan çıktınız. Artık sizi övmek, göklere çıkartmak işlerine gelebilir. Çünkü siz yoksunuz. 


Size "Aykırı Vali", "Renkli Kişilik” gibi unvanlar bulanlara hep çok kızmıştım. Şimdi de kızıyorum. Neydi, sizde aykırı olan; onlar için. Sizin, çok geniş vizyonunuza, sadece "Renkli" diyerek hafife alanların düşüncesi ne denli dardı, ya da art niyetliydi. Aykırılıkları dile getirmek, çarpıcı biçimde aykırılıklarla mücadele etmek "aykırılık mıydı?". Esas, aykırı olanlar, size nasıl "aykırı" diyebiliyorlardı. Sistemin ve çoğunluğun aykırı olduğu ortamda, çağdaşlığı ve doğruları savunanlar, söyleyenler mi "AYKIRI" sayılıyordu? 


Sevgili valim, nur içinde yatın, ruhunuz huzur içinde olsun. 
Bu ülkeyi bu hale getirenler, bu halinden menfaat umanlar, sistemin çürümüşlüğünden geçinenler bilsinler ki. Sizden kurtulamazlar, sizin bıraktığınız düşünce yapısı, sistemi sorgulayan büyük bir miras olarak bizlere kaldı. Sizin sesinizi giderek daha güçlü ve gür olarak Türkiye'nin her noktasında duyuracak insanlar var. Binlerce Recep Yazıcıoğlu var. Sizin Likirlerinize ve söyleminize bizler hayat vermeye devam edeceğiz. O nadi- de, büyük değerler içeren beyninizi makinaya bağlıyarak yaşatamadık ата, emin olun ki, o beynin ürettiği ve ortaya koydugu bütün fikirleri ve mücadele azmini ülkemiz yararına sonuna kadar yaşatacağız. 
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Söke'de size son görevimizi yaparken; görev yaptığınız Тоkat'ın arkanızdan akıp geldiğini görüyorum. Yeniden kurduğunuz Erzincan'ın her yeri posterlerinizle donatılmış, Denizli yasa boğulmuş herkes arkanızdan kaybınızın büyüklüğünü hissediyor ve yaşıyor. Sevgili valim, sizi son yolculuğa uğurlarken, gözyaşlarım ile örtemediğim isyan duygularımı da açıklamak zorundayım. Bir tek Aydın'dan sizi adeta kovduran zihniyetin işbaşında olduğunu görmek isyan duygularımı haykırmama neden oluyor. Denizli ağlıyor, Erzincan ağlıyor, Tokat ağlıyor. 
Aydın'da ise birileri eğlence festivali düzenleyip, sizin çok karşı olduğunuz BİRA reklamı yaparak halkı eğlendirmeye çalışıyor. Siz daha yaşama veda etmeden arkanızdan göstermelik saygı duruşu yapılıyor. Ama, bilin ki, bu davranış Aydın halkımn davranışı değil. Halkın içindeyim ve yıllardır, Aydınlı'nın sizi hiç unutmadığını ve sizi erken kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını biliyorum. 

Denizli şöyle diyor: "Valimizi geç bulduk, erken kaybettik". 
Biz Aydınlılar, sizi erken bulmuştuk, kıymetinizi anlamak istemeyenler ve işine gelmeyenler yüzünden erken kaybettik. Çok şey kaybettik. Biz Aydınlılar'a düşen bir şey var, artık. Recep Yazıcıoğlu'nun zihniyetini, çalışkanlığını, dürüstlüğünü, yaratıcılığını ilke edinerek, onun ebediyen yatacağı Ви ILİ, ona layık hale getirmek. Müsterih ol, sevgili valim; seni yaşatacağız. 


Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun sor: yolculuğu da farklı oldu. Devlet protokolü ve halk cenazede buluştu 


Ankara Kocatepe Camusi'ndeki võreпе devletin zirvesi tam kadro katildı, Halk cenazeye koştu. Bir ağızdan dualar okundu, pankartlar 
М açıldı. Seni unutmayacağız. ` 

Еп çarpıcı Sözler buz: dun geldi: 
“O çılgın bir valdi. Boba orada da çılgınlık yap. Sen övle hayal buluyorsun.” Yazıcıoğlu bugün 
Söke'de defnedilecek. 14'te 


| Son röportajını 


Sıradışı bürokrat 


KLASİK böroxrat tipine uymayan davranışlarıyla yıldızı parlayan ve halk arasında “Süper Vali” olarak anılan Yazıcıoğlu rafting, yamaç paraşütü ve su kayağı gibi tehlikeli sporlarını 1utkunuydu. 1948'de Trabzon'da dogan Yazıcsağlu, Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra kaymakamlığa başları. 36 yaşında Tokat Valisi olan Yazıcıoğlu, halkla içiçe olmayı tercih atri, Kentte tedbili kıyafet denetleme yaptığı için “4. Murat” lakabı takıldı, Yazıcıoğlu'nun yıldızı 1991'de атаган Erzincan'da parladı. Sistemi eteşliren radikal çıkışlarıyla her zaman gür.demde yer edinen Yazıcıoğlu, bir i söyleşisinde, mezar taşına “Нит, demokrat, adami giti bir | ülkede yaşayamadan gitti” yazılmasını istemişti, ' 


Denizi yasta 


Denizli, kazada ölen Ziraat 
Odası Başkanı Halaun 
Telltoğlu'nun toprağa verilmesinden бука; saat sonra, 
“halkın valisi” diye anlan 
Yazıcıağlu'nunı “beyi 


-Annesine söylenmedi | TES 


Basın tapiantısından önce Yazımoğlu'nun adasına giren eşi aldığında gözyaşlarına boğuldu. Ya: А] Meryem, kızları Ritveyda Durmaz ме Necla Yuvi ile oğlu : çocukluk arkadaşı olduğunu. угић okullarda с hmet Kamal, beyin ölümünün gerçekleştiğini öğrenince | birlikte okuduklarını Söyleyen Rüyüktaş, “Allah'tan sözyaşlanna boğuldu. Да haber, Söke'de yaşayan annesi j ümit kesilmez. Bizim hâlâ umudumuz var" dedi, 

а Yazıcıağlu'na söylenmedi. ÜMİT BEKTAŞ Ма елйн д N SR 


“Hür, demokrat, adam gibi bir memlekette yaşayamadım gitti” 
Yusuf Yavuzyılmaz 


Halk tarafından süper vali olarak adlandırılan Recep Yazıcıoğlu bir söyleşisinde, Türkiye'deki bürokratik zihniyeti eleşti- 
„теп bu sözleri sarf etmişti. O, yaşadığı kısa sayılabilecek hayatı boyunca hür, demokratik bir Türkiye'nin özlemini çekti. Temel görüşlerini Bu Sistem Değişmeli ve sıradışı Bir Vali adlı eserlerinde kamuoyu ile paylaştı. Yazıcıoğlu'na göre sistem idari, politik ve sosyal yönden iflasın eşiğine gelmişti. O böyle bir sistemin içinde Aydın, Tokat, Erzincan ve son olarak da Denizli Valiliği yaptı. İflasın eşiğine gelmiş bir sistemde ne kadar verimli çalışabilirse o kadar verimli çalıştı. Sistemden rahatsızlıgını sürekli dile getirmesine karşın bir saniye bile çalışmaktan geri durmadı. Kendisi, trafik kazasına kurban giden yol arkadaşı Adnan Kahveci gibi belki de en verimli çağında Hakk'a yürüdü. 

Hem Recep Yazıcıoğlu, hem de Adnan Kahveci, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın değişimci misyonunu rehber edinıniş iki dosttu. Onlar geleneksel bürokrasinin ölçülerine uymayan iki sıradışı bürokrattı. Halk valileri gördüğü uygulamalardan dolayı asık suratlı, mesafeli, adeta kendinin içinde bulunamayacağı bir dünyanın elemanı olarak görür. Vali denince, insanların şuur altında zamanın Ankara Valisi Nevzat Tandoğan gibi bir imaj canlanır. Recep Yazıcıoğlu bir vali olarak bu geleneği kıran ender bürokrâtlardan biridir. Bunu vali vefatlarında görülen ve sadece devlet görevlilerinin katıldığı soğuk cenaze törenleri ile Yazıcıoğlu'nun halkın yoğun bir katılımla, samimi bir şekilde son yolculuğuna uğurladığı cenaze törenini karşılaştırırken görmek mümkündür. Hayatının büyük bölümünü bürokraside geçirmesine karşın, sivil ve değişimci kimliği ile ön plana çıktı. Yazıcıoğlu sempatik tavırlarıyla devlet içindeki halk gibiydi. Halkın zihnindeki asık suratlı bürokrat tipinden larklı bir portre çizmesi, sevilmesinin en önemli sebeplerinden biridir. Her demokrat gibi yaşadığı ülkede demokrasinin en ileri derecede uygulanan bir ülke olması gerektiğini bütün ömrü boyunca savundu. 28 Şubat sürecinin merkeze aldığı Recep Yazıcıoğlu karşıtlarına en güzel cevabı halk verdi. Çünkü Yazıcıoğlu gibi bir bürokrata karşı olmak, hukuka, insan haklarına ve demokrasiye karşı olmakla eş degerdir. 


Recep Yazıcıoğlu hür, demokrat ve adam gibi bir memlekette belki yaşayamadı ama tüm enerjisini ve zihnini, Türkiye'nin gelişmesinin önünde engel olarak gördüğü oligarşik yapılanmanın yıkılması için çalıştırdı. Allah'ın rahmeti bu sıradışı adamın üzerine olsun. 
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Valinin Ölümü ilber Ortaylı 


Sürmene'nin köylerinden Yılmazlar, eski adı Holomezire... 
Karadeniz'in sevimli, çalışkan ve hareketli bir halk topluluğu orada yaşıyor. Tabii dindar bir köy. Benim bildiğim üç-dört tane din adamı bu köyden yetişmiştir. Türkiye tarihinin en genç Diyanet İşleri Başkanı Sait Yazıcıoğlu hoca ve sonra Yazıctoğullarının ve doktor Hasan Karaman'ın müftü babaları ve nihayet Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Dr. Niyazi Kahveci... 
Çocuk okutmaya meraklı hir köy; gençler zeki, çalışkan... Köyün havası, suyu, yiyeceği temiz... Bu çizgilerin dışında köy halkının bir ortak özelliği var; köyün gençleri merhum maliye bakanı Adnan Kahveci ve vali Recep Yazıcıoğlu gibi harama el sürmeyen takımdandı. Demek ki, bu cemaat namusu, bir ana- ne teşekkülüne neden oluyor ve insanlar dürüstlüğü, her şeyden önce ailede ve köyde öğreniyorlar. 


Sürmene'nin bu müstesna çocukları, muhalil ve muvalık, kendilerinin hiç tanımadığı on binlerin sevgisini kazanıyorlar. 
Valiye ve Adnan Kahveci'ye ağlayanlar her sınıltan ve her partdendi. Acul davranışları her ikisini de trafik canavarına kurban еш. Vali Yazıcıoğlu özgün ve özgür bir Anadolu çocuğuydu. İnsanların dikkatini vali olmanın ötesinde daha çok çekti. 
Ankara'ya geldiği zamanlardan birinde, mutlaka dersime davet ederdim. Sımıla bütün Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin talebesi doluşurdu. Belli ki mesleğinin model kişiliğiydi. 

Kaymakam ve vali Recep çok çalışırdı Tembel ve işe yaramaz adamımız çok olduğu için Recep Yazıcıoğlu dokunulmazlık kazanmıştı. Hiç kimse, gece ve gündüz, karada havada ve suda nazır bu valiyi harcayamazdı. 

Erzincan köylerine gittiğimizde halk valiyi karşılamak için arabanın önüne yığılır. Vali Recep ise ele avuca sığmaz, çoktan 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baraj gölüne dalmıştır, onları sudan selamlar. Şimdi dağın tepesindeki bir köydeyken, biraz sonra yamaç paraşütüyle ovadaki köyde biter. 


Devlet bütçe mi vermiyor, ziyanı yok; imece ve bağış yoluyla azgın ırmağın üstüne köprü yapılır. Orduevleri çok mu lüks? 
Kıskançlık yapacağına polise de aynı derecede lüks ev yapmaya bak. Öğretmenevi de onlar kadar lüks olmalıdır, işe girişilir. 
Bulunduğu vilayetlerde memurun her sınıfını mahrumiyetten kurtarmak, onlara seviyeli bir yaşam vermek düsturuydu ve bunu başardı. Kemaliye'nin, yani eski Eğin'in dünyadan kopukluğunu sona erdirmek için tamamen halkın katkısıyla dağları delmeye başladı. Erzincan en kısa yoldan Sivas'a kavuşacaktı. Ben gittiğimde, dağın delinmesine pek az bir şey kalmışп. Bu tünelin adı "Yazıcıoğlu" olmalıdır. 


Vali konuşmaktan ve anlatmaktan yorulmazdı. Yazmaya da hiç üşenmezdi. Dahası var, insanları keskin zekası ve hırçın Karadeniz üslubuyla ikna etmeye de doymazdı. Gittiği vilayetlerde, yerel halkın en ilginç kişiliklerinden oluşan bir çevresi vardı. Vali ulaşılmaz adam değildi; elverir ki, saçmalamadan, yalan söylemeden, çalıp çırpmadan yanına gelin. Genç yaşında vali oldu. Çalıştı, merkezle de didişti çevreyle de... 


Devlet-i Aliyye'miz eski bir imparatorluktur. Çok badireler geçirmiştir. Hele geçen asırda çok büyük valilerimiz olmuştur. 
Bu asırda da olmuştur. Recep Yazıcıoğlu ise hepsinin içinde cıva gibi oradan oraya koşuşan, kendine özgü, deli dolu biri olarak anılacaktır. Cenazesinde sağcısı solcusu, köylüsü şehirlisi, yaşlısı genci, binlerce insan vardı. Bizim millet kendisi için didineni sever. 
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“Canavar Gibi Vali” 


İsmail Altunsoy 


Bir valinin bu kadar sevilebileceğini belki kimse tahmin etmiyordu. Abus suratlı, asık çehreli bürokratlar bir yana, sevenler de rahmetli Recep Yazıcıoğlu'nun kıymetini belki vefatından sonra daha çok anladılar. Cenaze namazında, resmi törenlerde ve kabri başındaki insan seli bunun en açık örneğiydi. Sevilen, çalışkan ve halkın Valisi Recep Yazıcıoğlu, dört günlük beyin ölümünden sonra diğer vücut fonksiyonlarının da durması ile ömrünü tamamladı. 


Yine milletin sevgisinin yansıdığı bir cenaze töreni ile Söke'de toprağa verildi. Vali Bey'in halkla bütünleşmesi, halkın valisi olması; onun için bir sevgi seli oluşturdu. Bizde her zaman vefat edenin arkasından ‘уі konuşmak adettir. Ama bu kez adet yerini bulsun diye değil; ismi zikredildiğinde zihne üşüşen ‘уі’ anıları konuşuyor herkes, Yazıcıoğlu Özal'dan sonra, arkasında еп çok ‘iy’ anekdot bırakan devlet adamıydı herhalde. Şimdi, onu bir şekilde tanımış olanlar, “iyilerin erken òldüğü bu dünyaya, onu taşıyan hatıralara dayanıyorlar. Gülümsemeyi elden bırakmadan... 


Tatlı sert sportmen 


Recep Yazıcıoğlu, bir vali olarak görevinin hakkını veren, ancak bunu yaparken de halktan kopmayan bir hizmet anlayışına sahipti Herkesle ve her kesimle görüşürdü. Akli dengesi bozuk insanlarla bile çok iyi diyalog kurardı. Bir seferinde Yazıcıoğlu ile birlikte Erzincan'dan Tokat'a gitmiştik. Tokat görevi sırasında kendisini tanıyan akli dengesi olmayan dilsiz bir vatandaş, Vali Bey'in geldiğini duyunca konakladığımız otele geldi. Vali Bey'i görür görmez, boğazına sarıldı, öpmeye başladı ve Vali Bey'in yanına oturdu. Vali Bey'i tanıyan arkadaşları 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sorardı ona işaret diliyle “Bu nasıl Vali?” diye. О da eliyle “Сок iyi” anlamında işaret ederdi. 

Recep Bey, dini bütün bir insandı. Bütün inançlara saygılıydı. Kesinlikle ırk, dil, din ayırımı yapmaz, insan unsuruna çok önem verirdi. Bu özelliği nedeni ile de her kesimden çok samimi dostları oldu; ve bu özelliği Vali Bey'i her kesim tarafından sevilen biri yaptı. 


Vali Bey'in 55 yıllık hizmet ve sevgi dolu hayatını anlatmak, yazmak sayfalara sığdırmak çok zor. Mütevazı ve çalışkandı. 
Makam ihtirasına kapılmayan ama makamında hakkını veren birisiydi. Asla makamını ve görevini hafife almaz; tatlı sert üslubu ile hizmet yapardı. Dairesinde kapıyı sürekli açık tutar, görüşmediği kimse pek olmazdı. Boş vakitlerinde muhakkak ya spor yapar, ya yüzer, ya sokakta—çarşıda esnal halk ziyareti- ne giderdi. Suya asla dayanamazdı. Her türlü şartta su bulduğu an yüzmeye başlardı. Öğleyin mesai arasında ve akşamları mesai sonrası telefon eder, “İsmailciğim, kaplıcada buluşalım.” 
derdi. 


Korkmazdı; özellikle kışın hava kararırdı, Erzincan'ın Ekşisu mevkiindeki ovanın içerisindeki kaplıcada tek başına yüzerdi. Çoğu zaman buluşma noktasına o erken giderdi. Bakardım, koca ovanın ortasında tek başına kaplıcada suyla boğuşuyor. 


Haftada üç gün spor yapar, spor yaptığımız salona tek başına ve eşolmanlarını giymiş mahalle aralarından yürüyerek gelirdi. Mesai saatleri dışında arabayı kendisi kullanırdı. 


Vali Recep Bey'le fikir birlikteliğimiz çoktu; kendisinden çok şey öğrendim. Görüş ayrılığımız olduğu tek konu var idi, o da avcılık idi. Hafta sonları, belediye başkanı, arkadaşlar ve gazeteden çalışma arkadaşlarımız ile Munzur Dağı'na, ava çıkardık; o buna karşı çıkardı; “Öldürmeyin hayvanları, yazıktır” derdi. O zaman bölgede terör riski de vardı; bize bir şey olacak diye çok üzülürdü; “Gitmeyin, başınıza bir şey gelir, sizi bulamayız” derdi. Gerçi, bizim yaptığımız avcılık, dağda yürüyüş yapma anlamında spor amaçlı idi; ama Vali Bey “av” dediğimiz için buna karşı çıkardı. 
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Vali Bey'in mütevazı yaşamını anlatmak çok zor, lakat Vali Bey'in sade, halkla bütünleşen, durmak bilmeyen hizmet anlayışı ile ilgili birkaç örneği yazmak istiyorum. Sevilen, çalışkan ve halkın Valisi. Huzur içinde yat. Sizi saygı ve sevgiyle anıvorum. 


Anılardaki Vali Recep Yazıcıoğlu 


Mum ışığında tıraş Vali Bey, her olayın doğal gelişimine saygı duyardı. Bir gün Samanyolu TV'de canlı yayına çıkacak Vali Bey; yine beraberiz. Program akşam saatlarinde ve mevsim kış. 
Vali Bey'in İstanbul'daki ulaşım ve ağırlama işlerine bakan amcamın oğlu Mümin Bey'in (Mümin Altunsoy) arabasındayız. 
Vali Bey, canlı yayına çıkılacağı için bir berberde tıraş olmak istediğini söyledi. Ben kuaför felan deyince Vali Bey, “Yok canım, şurada bir berber yok mu, ona gidelim.” dedi. Neyse Çamlıca'da mahalle arasında bir berber gördük; Vali Bey burası olur, deyince Sayın Valim, “Burası küçük bir yer, sizin vali olduğunuzu duyunca heyecanlanırlar daha profesyonel bir yere gidelim.” dedimse de bir şey olmaz, diyerek berbere girdik. Berber, genç bir çocuk; ve Tokatlı. Vali Bey'i hemen tanıdı ve söyledigim gibi birazda heyecanlandı. Neyse Vali Bey'in saç tıraşı başladı bu arada hava da karardı. Aksilik ya, bir anda cereyanlar kesildi, berberde kaldık karanlığa. Bekledik; cereyan gelmeyince Vali Bey bir lamba yok mu yakın tıraşı bitirelim deyince, berber de bir mum yaktı; masasının üzerine koydu. Ben mum ışığında tıraş olmaz başka yerde olalım diyorum ama Vali Bey, berbere “devam, devam” diyerek tıraşa devam ediyor. Bu arada Vali Bey'in geldiğini gören vatandaşlar bana “Sayın Valimizi çok seviyoruz.” diyerek görüşlerini açıklıyor. Ben де kendilerine, görüşlerinizi Sayın Valimize kendiniz söyleyin deyince de; “Söyleriz ama, kendisi nasıl anlar” deyince de “Sizin söylediğiniz gibi anlar” cevabını veriyorum. Bu seler de berberde, sevgi ziyaretleri başlıyor. Tıraş da bir taraftan mum ışığında devam 

"ediyor. Neyseki, ciddi bir kaza olmadan Vali Bey'in mum ışığında tıraşını tamamlayarak canlı yayını için STV'ye geçiyoruz. 
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“Dünyayı mı kurtaracaksınız?” 


Yine Erzincan'dayım. Gazetemizin Genel Müdürü Ismail Büyükçelebi Bey. O dönem gazetemiz Zaman'ın bir abone Катpanyası var; tirajımız 400 binleri geçti. Bir Erzurum'da, bir Ankara'da, bir İstanbul'da toplantılarımız oluyor; gidip geliyoruz. 
Vali Bey'in de yoğun gündemi var, o da Ankara, İstanbul toplantılarına gidip—geliyor. Tevafuk, havaalanında o gidiyor, ben geliyorum; ben gidiyorum, o geliyor. Erzincan Havaalanı küçük ve yolcu trafiği de çok yoğun olmadığı için hemen hemen her seferde de Vali bey ile birbirimizi görüyoruz. Bir gün Vali Bey uçaktan indi; ben de alandayım gideceğim; bana nereye gittiğimi sordu. Ben de, “Efendim toplantı var, Ankara'ya gidiyorum.” deyince Vali Bey bir anda gürledi ve “Bu ne hal? Bakanlar kurulunu geçtiniz. Hep toplantı halindesiniz. Bu kadar toplantı olur mu? Dünyayı mı kurtaracaksınız?” sözlerini sarletti. Ben de, gayet sakin bir şekilde, çok yoğun bir kampanya dönemindeyiz, gazetemizin tirajı 400 binleri geçti.” deyince, memnuniyetini belirtti. 


Siyasete, proje yarışı olarak bakardı 


Vali Recep Bey ile ilgili çok merak edilen bir konu da siyasi görüşüdür. “Parti kuracak mı veya bir siyasi partiye girecek mi?” Kendisi ile ilgili en çok merak edilen konu idi. Vali Bey'le bu konuyu sık sık konuşurduk, tartışırdık. Kendisi, “Siyasi yapıdaki tek adamlık, tek liderlik tipine karşı idi. Bu yapıdaki partileri de benimsemezdi. Vali Bey'in düşüncesi, projeler ortaya konmalı, hangisi doğru ise o proje uygulamaya konulmalı ve ona göre bir kadro yapılanmasına gidilmeliydi. Yoksa, bir lider olsun, bir kurtarıcı olsun mantığına ve o mantıktaki siyasi yapıya sürekli itiraz ederdi. Kendisine yapılan siyasi teklillerin çoğuna da bundan dolayı olumsuz cevap vermişti. Parti kurmanın hem mali boyutunun, hem de kadro boyutunun zorluguna her zaman dikkat çekerdi. Hedeli, Türkiye için proje bazında yarışacak bir siyasi yapının oluşması idi. 
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“Hadi Ordan, Hiç Vali Kayığı İter mi” 


Vali Recep Yazıcıoğlu Bey'le Erzincan'da görev yaparken zaman zaman hasta ve başsağlığı ziyaretlerine giderdik. Hasta insanları, ölenleri ve yakınlarını görünce çok üzülürdü. “Ya hemşehrim ne diyeceğimi bilemiyorum, ne diyebilirsin ki; adam hasta olmuş, ölmüş. Ancak dua edebiliyorsun.” diyerek çaresizliğini dile getirirdi. Şimdi, “Çalışkan, dürüst, sevilen valimiz öldü.” Ve kendi kurduğu cümleleri, kendisi için kurmak 20- runda kalıyorum: “Ne diyebilirim ki, valimiz ölmüş. Ancak dua ediyorum.” 

Vali Recep bey ile uzun bir süreli tanışmışlığımız var. Ayrıca kendileri Erzincan valisi iken, ben de ZAMAN'ın Erzincan temsilciliğinde görev yapıyordum. Üç yıl birlikte çalışma imkanımız olmuştu. Kendisini ilk gördüğümde, bir vali olarak rahatlığı, insanlarla diyaloğu, serbetliği beni çok şaşırtmıştı. Hatta, ilk hoş geldin ziyaretinden hemen sonra beni alıp Munzur Dağı'na çıkardı ve yapacağı projeleri anlattı. O zamanlar terör bölgesi olan Erzincan'da korumasız bir valinin dolaşması beni hayrete düşürdü. Dün, beklenmedik vefatı ile hiç beklenmeyen bir dönemde, hiç beklenmedik bir zamanda, hiç beklenmedik bir şekilde ölümü ile beni yine şaşırttı. 

Kendisi ile en son geçen hafta hastalığı vesilesiyle görüşmüştüm. Gözünden rahatsız olmuştu. “Doktorlar fazla çalışmaktan kaynaklanan sinirsel bir durum olduğunu söylüyor, geçici bir durum, önemli değil.” demişti. Ben de, “Sayın Valim, siz ülkeye daha uzun süre lazımsınız, tempoyu biraz düşürün.” 
diyerek kendine vakit ayırmasını istemiştim. Son cümlesi, “Hemşehrim, durmak yok.” olmuştu. 

Vali Bey'in mütevazılığı, çalışkanlığı ve yardımseverliğini anlatmaya gerek yok; bunu herkes biliyor. Sadece, mütevazılıgı ile ilgili bir örnek vermek istiyorum. Erzincan'da konferans verecekti, beni de davet etti. Konferansı verdi. Giresun-Trabzon üzerinden Erzincan'a dönüyoruz. Hava çok güzel, birden Vali Bey, “Ismail, biraz meyve alalım, deniz kenarında yiyelim.” 
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dedi. Yol kenarında meyve aldık, arabayı deniz kenarına çektik, meyve yiyoruz. 15-20 metre ileride bir vatandaş tek başına kayığını denize indirmeye çalışıyor. Vali Bey adamı gördü, “Bak adam tek başına kayığı denize indiremiyor, gel yardım edelim, kayığını denize indirelim.” diye seslendi. Ben hemen, “Sayı Valim siz durun, ben yardımcı olurum.” der demez, oturduğu yerden birden ayağa fırlayarak, “Olur mu öyle şey, bir vatandaşa yardım edeceğiz; bu işin, seni, beni, valisi olur mu?” dedi. 
Hemen kayığın yanına gittik. Кауџип sağ taralında Vali Bey, sol taralında ben ve ortada kayığın sahibi kayığı denize indirdik. 

Vali Recep Bey, sistemi eleştirirdi, bürokrasiden şikâyet ederdi. Özellikle vatandaşların sağlık, eğitim ve emniyet konularındaki şikâyetlerine çok hızlı müdahale ederdi. Sporu, insanları ziyaret etmeyi, yardımı, çalışmayı, başarmayı çok severdi. Yorulmak bilmezdi; bunu da spor yapmasına ve az uyumasına bağlardı. Sabah işe erken gider, akşam daireden en son çıkardı. 

Ülkenin nadir yetiştirdiği ve kendisine ihtiyaç duyduğu-duyacağı bir insandı. Yine ülkenin koyduğu; ama uygulanmayan -trafik denen- kurallarının kurbanı oldu. Kendi ifadesi ile ‘Ne diyebilirsin ki?'; çünkü artık o da ölmüştü. 

Allah rahmet eylesin, iyi insandı, güzel hizmetlere hep yardımcı olurdu. Tek tesellimiz, milletin gönlünde taht kurmuş olması, unutulmayacak olması, milletin onu seviyor olması. 
Allah (c.c.) rahmet eylesin, yerin cennet olsun. 
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Millet Valisini Kaybetti 
Gökhan Özcan 


İlk kez bir vali dünyadaki günlerinin sonuna gelmiyor, hayata veda etmiyor. Zaman zaman gazetelerde küçük ölüm haberlerine de rastlıyoruz bazılarının. Recep Yazıcıoğlu'nu bir elim t(ralik kazasıyla bir kez daha manşetlere taşıyan şey, bir valinin ölüm haberi değil sadece. Aslında derginin yayına hazırlandığı şu saatler itibarıyla sadece doktorların açıkladığı gibi bir “beyin ölümü”nden sözetmek mümkün; ama o beynin sahip oldugu kişiliğe bakınca bu aslında tamamlanmış bir ölüm... 


Dedik ya, valilerden bir vali geçmiyor sadece öte aleme, millet aslında valisini kaybediyor. Bu dramatik fark, Recep Yazıcıoğlu'nın sonuçta elbette takdir-i ilahiden öte bir şey olmayan kaybını manşetlere taşıyan şey oldu aynı zamanda. Sadece Tokat'ın, Aydın'ın, Erzincan'ın ve Denizli'de yaşayan insanların değil, bütün Türkiye'nin vali denince aklına gelen isim oldu Recep Yazıcıoğlu ismi. Bu neden böyleydi; bunu özellikle milletçe ismi anılmayan уа da hayırla anılmayan yönetici (аіѓеѕі- nin iyi düşünmesi gerek. Öyle ya, neredeyse bütün ömrünü 
memleketin ücrasında geçirmiş ve merkezi ancak örtülü bir 28 
Şubat sürgünü vesilesiyle görebilmiş bir vali, nasıl olup da milletin “adam gibi vali”den anladığı kişi olabilmişti kişiligiyle? 
Bu soru işaretine verilecek samimi cevap, sadece Vali Yazıcioĝ - lu'nun gerçekten kısa sürmüş hayatını değerli kılan sırrı değil; Türkiye Cumhuriyeti'nin hiç de kısa sayılamayacak tarihinde yaşanmış devlet ve millet uyuşmazlığının sırrını da ortaya koyabilecek derinlikte olacaktır. 
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55 уп süren memleket sevdası 


16 yılı kaymakamlıkla, 20 yılı valilikle, yani tam 36 yılı 
Anadolu'yla, Anadolu'nun gerçek sahipleriyle iç içe yaşanarak geçmiş bir ömrün, o ömrün her anına sinmiş bir memleket sevgisinin, her gününe sinmiş bir imar etme heyecanının hikayesi aslında sonlanmakta olan bu hayat. 1948 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesi Köprübaşı Yılmazlar köyünde başlayan hayat macerası, yediden yetmişe herkesi üzen bir trafik kazasıyla nihayete eriyor. Tıpkı aynı köyde başlayan, aynı aykırı mücadelelerle yaşanan ve aynı elim sona bağlanan merhum Adnan Kahveci'nin hayatı ve ölümü gibi... Bazıları düşünmeden, “İyiler çok yaşamaz!” diyor; hayır öyle değil, iyilik o kadar az ki hayatımızda, yetmiyor! Mesela unutmayalım; 28 Şubat'ın sahipleri, o kıymetli ömrün 3,5 yılı boyunca merkez valiliğini uygun görmüş, memlekete hizmetten el çektirmişti kendisine. 
Buna şaşmamak gerek; Recep Yazıcıoğlu oturduğu koltuğun sıcaklığına esir düşmemiş, memlekette neyin ters gittiğini anlattığı “Bu Sistem Değişmeli” ve “Sil Baştan” isimleriyle iki kitap yazmış bir valiydi. Devletin varlık alanını, millete hizmet esasıyla sınırlıyordu. Sadece devletin karşılama törenlerinde ortaya çıkmıyor, makamını milletiyle, milletinin dertleriyle de paylaşıyordu. Sadece konuşmuyor, birilerinin huzurunu kaçıracak verimlilikte iş ve hizmet de üretiyordu. Üstelik babası müftüydü, kardeşi de Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış bir ilahiyat proftesörüydü. Evet şaşmamak gerek; bütün buulara ve milletin valisi payesine hak kazanmış bir vali olarak mesela İstanbul Valiligi’ ne getirilemeyişine. . 


Baki kalan kubbede... 


Şimdi hayatını Recep Yazıcıoğlu'nun takdir etmediklerini takdir ederek geçiren herkes onu ne kadar takdir ettiğini söylüyor. Bu alaturka furyaya katılmamak için lalı uzatmamak en iyisi... Sadece validen milletine kalan şu küçük ama manidar hatırayı da ekleyelim sözlerimizin üstüne; “Erzincan'da görevi 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sırasında bir gün Ordu'da konferans verecekti, beni de davet etti. 
Konferansı verdi. Giresun-Trabzon üzerinden Erzincan'a dönü yoruz. Hava çok güzel, birden Vali Bey, ‘Ismail, biraz meyve alalım, deniz kenarında yiyelim.’ dedi. Yol kenarında meyve aldık, arabayı deniz kenarına çektik, meyve yiyoruz. 15-20 metre ileride bir vatandaş tek başına kayığını denize indirmeye çalışıyor. Vali Bey adamı gördü, ‘Bak adam tek başına kayığı denize indiremiyor, gel yardım edelim, kayığını denize indirelim. diye seslendi. Ben hemen, “Sayın Valim siz durun, ben yardımcı olurum.’ der demez, oturduğu yerden birden ayağa fırlayarak, “Olur mu öyle şey, bir vatandaşa yardım edeceğiz; bu işin, seni, beni, valisi olur ти 2' dedi. Hemen kayığın yanına gittik. Kayığın sağ tarafında Vali Bey, sol tarafında ben ve ortada kayığın sahibi kayığı denize indirdik.” 

Topraktan geldik ve yine toprağa döneceğiz, bilmeyen varsa son bulan her hayattan ibretini alsın. Vali Yazıcıoğlu ardında unutulmaz izler, hizmetler bırakarak aramızdan ayrılıyor. Doktorlar geri dönüşü yok diyorlar, belki de siz bu satırları okurken o artık “merhum”lar arasına karışmış olacak. İmam sordugunda “iyi biliriz” diyecek çok insan var Tokat'ta, Aydın'da, Erzincan'da, velhasıl Türkiye'de. Halka hizmet, hakka hizmetse - ki öyledir-, iyi biliriz biz de milletin valisini... 

Allah rahmetini esirgemesin. 
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Halkın Valisi 
Mehmet Altan 


Onun da kitapları benimki gibi Mahmut Balcı'nın Birey Yayınları'ndan çıkıyordu. Mahmut Balcı önümüze düşüp bizi fuar (uar dolaştırdıkça beraber oluyorduk. Bir keresinde de birkaç gün Trabzon'daki bir panel nedeniyle günlerimizi yoğun bir şekilde beraberce paylaşmıştık. 


Halızanı beni yanıltmıyorsa, son olarak Recep Yazıcıoğlu ile İzmir Kitap Fuarı'nda beraber olduk. Uzun süren merkez valiliği sonunda Denizli'ye atanmıştı. Devletin valisi olmak yerine halkın valisi olmayı seçmesine ve uzun süre kızakta bekletildikten sonra yeniden göreve getirilişine nazire yaparak, çevreden merkeze taşındığı, bir zaman sonra İstanbul'a da vali geleceğini söyleyerek takılmıştım. Biz de hep devlete ait bir makam olarak рог еп valiliğine sürekli yollama yaptıkça, bundan adeta beraberce keyif alır, eğlenirdik. 

Zamanı beraberce paylaştıklarımız için gelen kötü haberler daha da yıkıcı oluyor. Yazıcıoğlu o sporcu kimliği ile bizlere bir mucize yaparak, kalkıp gelecek gibi bir inancint var. 

Recep Yazıcıoğlu'nu en iyi anlatan kavram "Halkın Valisi" tanımlaması. Sürekli "devletin koskoca valisi" vurgusu ile yetişmış bizler için "halkin valisi" çok yeni, çok farklı ve сок modern bir yaklaşım Geçirdiği tralik kazası ertesindeki gelişmelerin yığınları böylesine derinden üzmesi de bu tanımlamada yatıyor, halk kendi valisine duygularıyla sahip çıkıyor 

Vali Yazıcıoğlu, halkın valisi elmayı eylemleriyle tanımladı Örneğin, Tokat Valiligi boyunca bin derslik parasıyla üç bin derslik, kırk yedi sağlık ocağıyla yüz kırk yedi sağlık ocağı yapmıştı Buradaki becerisi geliştirdiği modelde saklıydı gönüllü vergi topluyor. malzemeyi toptan alıyordu. Kaiılımcılık ile ak. 
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lı bir araya getirmişti. Hatta öyle ki, küçüklüğünü, onun valiliginde Tokat'ta geçiren bir kız öğrencim, kaymakam olmayı yaşamın büyülü rüyası haline getirmişti. İkisini tanıştırmamın, unutulmaz anı olacağının farkında bile değildim. Beynin iflasının duyulması ardından, o öğrencimden tek satırlık bir mesaj aldım "Valim ölmüş"... 


Erzincan'dan da depremin üzerinden ruhunu ve yüreğini birleştirerek gelmişti. Herkesin dikkatini çeken bir yönetim performansı göstermişti. Şimdi onun başarı öykülerini okuyoruz, ama neden son dönemini Ankara'da merkez valisi olarak geçirdiğini sormuyoruz. Bir mucize yaratmasını gönülden dilediğim dostum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun böylesine yaygın bir sevgi ve dolayısıyla üzüntü odağı haline gelmesi, toplumun "halkın valisi" anlayışına olan susuzluğunu da gösteriyor. Valiyi istediği yere sağ salim götürecek bir ulaşım hizmetini garanti altına alamayan resmi anlayışı sorgulamak istemiyorum ... 
İki kişinin yaşamını tüketen sekizde sekizlik bir hatanın nedenlerini umarım idare soruşturur. Kendi resmini çeker. Halkın valisi anlayışını üretemeyen, ama bu halka uzak duruşuna rağmen elitist bir anlayışı da yüklenemeyen, valisini bile sağ salim iki kent arasında ulaştıramayan tanımsız bir garip durum var. Bunun faturası Vali Yazıcıoğluğu'na çıkmamalıydı. Çünkü o bunun çok yanlış olduğunu en yüksek sesle söyleyen ilk valiydi. Benim için son kez gördüğüm haliyle yaşamaya devam edecek... Devlet Valisi olarak atandığı illerde halk valisi olmasını hatırlatarak ona takılıp duracağım. o da hep kahkalarla gülecek. 
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Rahmetli Vali Yazıcıoğlu'nun 
Anlatılmayan Yönü 


Cevdet Akçalı 


Onun aziz hatırasına 


Denizli Valisi rahmetli Recep Yazıcıoğlu hakkında basınımızda pekçok yazı yazıldı ve televizyonlarımızda birçok program yapıldı. Bu yazılanların tamamında, Yazıcıoğlu'nun kaybı ile ülkenin kıymetli bir evladının yitirdiği anlatıldı. Bir vatanperverdi. Vatanperverliği anlayış ve ifade tarzı farklıydı. Her hareketinde, bunu bulmak bunu hissetmek mümkündü. Düzene karşı tutumu da farklıydı. Ancak bu farklılık bir isyan değil, olması gereken bir farklılıktı. Bütün bunlar geride kalan dostlarının samimi duygularıydı. Ancak, dostları, onun hakkındaki hatıralarını anlatırken bir noktayı unuttular. Memlekete bu kadar hizmet eden kimsenin, yıllarca mahkemelerde, çeşitli ithamlarla süründürülmüş olması. Düzendeki yanlışlık. Bir kimse hayattayken, suistimal dahil, birçok iddia ile mahkemelere veriliyor, ölümünden sonra arkasından herkes ağlıyorsa, bu düzende bir yanlışlık var demektir. Ya bu kimsenin lehinde yazılanlar yanlıştır... Veya aleyhinde yapılan suçlamalar yanlış... 

Yazıcıoğlu, hakkında açılan davaların tamamından beraat etmiştir. Ancak bu onun için sadece bir şans olmuştur. Zira, bunların birinden veya birkaçından mahkum da olabilirdi. 
Çünkü ülkemizde, hizmet edenle, onu kontrol eden insanların hizmet anlayışı larklıdır. İşte bu larklılık sebebiyledir ki, bir çok bürokrat, zan altında kalmıştır. Konuya kuşbakışı olarak bakarsak, kamuoyunda yaygın bir kanaat vardır: Bürokratların her icraatında mutlaka bir suistimal vardır. Gerçekte bunlardan sadece birkaç tanesi doğrudur. Oysa, bir kimsenin suç işlediği mahkeme kararınca tespit edilmedikçe, suçlu sayılamaz. 
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Kamuoyunda ve hatta medyamızda, herkesin suçlu olması esastır. Bazı dürüst insanlar varsa, bu bir istisnadır. İş yapanlarla, teltiş edenler olaya farklı şekilde bakarlar. İşte Türkiye'de ki bu iki bakış arasındaki çatışma, ülkemizin en büyük handikabıdır. Bir müfettiş, bir belediye başkanı. Eski İçişleri Bakanı Ethem Menderes'e ait bir olay vardır. Bu olay ülkemizdeki bir yaranın tipik bir örneğidir. Ethem Menderes Aydın Belediye Başkanı olduğu sırada, bir mülkiye müfettişi onu teltiş etmiş ve icraatında 13 maddede yolsuzluk bularak hakkında dava açtırmıştır. 


Ethem Menderes, yıllarca mahkemelere gittikten sonra beraat etmiş ve fakat bu olayı unutmamıştır. Bakan olduğu gün, kendisini teftiş eden müfettiş, kazalarımızdan birinde kaymakamdır. Bakanlığa başlar başlamaz, özel kalem müdürüne emir vererek kaymakamı Ankara'ya çağırtır. 


Kaymakam da bakanla aralarında geçen olayı unutmadığı gibi onun da bunu unutmayacağını tahmin etmektedir. Emri alır almaz Ankara'ya hareket eder ve bakanlığa gider. Kendisinin mutlaka cezalandırılacağından emindir. Ethem Menderes kaymakama hoş geldin dedikten sonra sorar: 


Kaymakam bey, siz beni lilan sene teftiş etmiştiniz, hatırladınız mı? 


Evet sayın bakanım. 


-Bu teftiş sonunda beni 13 maddeden mahkemeye verdiğini - zi de hatırlıyor musunuz? -Evet sayın hakanım. 


-Kaymakam bey size şunu söyleyeyim. O zaman ben belediye başkanı olarak yaptıklarımda haklıydım. 


-Siz de mülettiş olarak beni mahkemeye sevk etmekte haklıydınız. Ne yapalım düzen böyle. 


-Sizi neden çağırdım biliyor musunuz, ben sizi vali yapmak istiyorum. 


Tipik bir çarpıklık. 
İşte bu olay, Türkiye'de olan, çarpık bir gerçeğin ta kendisidir... Öyle bir düzen içindeyiz ki, hiçbir şey yapmamanın cezası yoktur. Çalışmanın cezası vardır. 


Büyük suiistimallerin cezası yoktur. Küçük ve cesaretle yapılan hizmetler cezalandırılır. 


Rahmetli Yazıcıoğlu'nun hizmetlerini övenler, onun niçin mahkemelerde süründürüldüğünün de hesabını sormalıdırlar. 
Rahmetli valinin kaybına hepimiz üzülüyoruz. Ancak asıl 


üzülmemiz gereken şey, o hayattayken, bu sistemin o Ѓапіуе çektirdiği çileler olmalıdır. 
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Güncel AKŞAM 


Cenazesi de sıradışı 


Farklı kesimlerden binlerce insan, Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun cenazesi için Ankara'da buluştu. 
Devletin zirvesinin tam kadro katıldığı törende pankartlar açıldı, tekbirler getirildi, tabuta karanfiller atıldı 


K Ufuk TÜRKYRJAAZ / Sebahattin ALP 
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Denizli Valisi Recep Yaneogtunun Ankam'daki enaz lereni, Farklı kesimleri gyn eksende bukagrurdie Trafik kazan sonucu бб yapımla 


'Özel' sela 


okundu 
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Başbakan Yararı ve Грит Вахан Ve 
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İyiler Çabuk Gider 
Mehmet Şeker 


Halkın valisi sıfatını fazlasıyla hakeden merhum Recep Yazıcıoğlu, her fırsatta "Bu sistem değişmeli" diyordu. 

Sistemi en çok eleştirenler arasındaydı. 

Milletin onu bağrına basması bu yüzdendi. 

Hiç tanımadığı halde ölümüne ağlayanlar bu yüzden. 

Sivilleşmeyi savunuyordu. 

Aksayan, kör-topal yürüyen, insana değer vermeyen, çatık kaşlı sistem yerine tıkır tıkır işleyen, önünü gören, gideceği yeri bilen, insana değer veren, güler yüzlü bir sistemdi istediği. 

Bütün gücüyle çalıştı, çabaladı, ama arzuladığı gibi bir gün göremeden aramızdan çekti gitti. 

İyiler çabuk gidiyor diyenler ne kadar haklı! 

Allah rahmet eylesin. 

İyiler çabuk gidiyor diyenler haklı olmasına haklı da sevgi- 


li valimizi toprağa vermekle, hayallerini de onunla beraber toprağa gömmüş değiliz. 
Aksine, onun düşlediği hak, hukuk ve adaletin öne çıktığı, 


güçlünün değil, haklı olanın korunduğu ve halktan yana sisteme kavuşmak için eskisinden daha fazla çalışmak zorundayız. 


Ne kadarını başarabiliriz, Allah bilir. 
Biz gayret edelim de... 


Recep Yazıcıoğlu'nun cenaze törenine "sivil" kıyaletlerle kaшап yüksek rütbeli askerler vardı. 


Sivil giyinip halkın arasına karışmışlardı. 


Bu da bir nevi "sivilleşme" sürecine katkı mesajı olarak algınabilir mi dersiniz? 
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“Halkın Vathi’ Recep Yazıcıoğlu kin бетин". 
detörya düzanlerdi. On uinie зәп kanıldığı tórande, апи son yokuluğuna gdıyapanyla uğurlandı. Yarıdroğuf'mun тыйуртр geçiirteği cadê vo sokaklara da insanlar эйи! FOTOGRAFAN: АА 


Halk, valisini uğurladı 


Türkiye, Denizli Valisi ы Yazıcıoğlu için ağladı... Devletin zirvesini bir araya getiren Ankara'daki törenin ardından cenaze Denizli'ye getirildi. On binlerce kişinin karşıladığı Yazoğlu nun naaş Söke'de defnedilecek 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Böyle Deliyi Herkes Sever 


Yavuz Donat 


Mustafa Said Yazıcıoğlu eski Diyanet İşleri Başkanı... Eski Ilahiyat Dekanı... Eski YÖK Yönetim Kurulu Üyesi... "Devlet ve din ilişkileri" konusunda zaman zaman konuşurduk. Sonra AKP'den milletvekili seçildi. Görüşemez olduk. 


Ağabeyi Recep Yazıcıoğlu'nun ölümü bizi yine "buluşturdu. 
Uzun uzun "şunu" konuştuk. Merhum Yazıcıoğlu'nun "böylesine sevilmesinin.... Cenazesine böyle gözyaşı dökülmesinin" arkasında ne var. Prof. Said Yazıcıoğlu şu analizi yaptı. Belki klasik bir söylem olacak ama. Yönetici eğer hiçbir art niyet ve hesabı olmadan çalışıyorsa. Kendisini işine veriyorsa. Herkese adil davranıyorsa. 


Hiçbir politik grubun etkisi altında kalmıyor ve menlaat ilişkilerine girmiyorsa, karşılığını mutlaka alıyor 

Tabii böyle çalıştığı halde karşılığını alamayan bürokratlar da var. 


Yani Recep abimin olayında farklı bir durum, farklı bir elektriklenme sözkonusu. Günlerdir neden diye düşünüyorum. Sevildiğini biliyordum. Ama bu kadarını tahmin etmiyordum. Recep Yazıcıoğlu acaba "sistemin valisi olduğu halde sistemi ağır şekilde eleştirmesi... Sisteme kala tutması" nedeniyle mi çok seviliyordu. Biz “biraz böyle olduğunu" düşünüyoruz.Ya Prof. Said Yazıcıoğlu "ne" düşünüyor. İşte yanıtı. Bu söylediğiniz onun çok önemli bir özelliğiydi. Türkiye'de yerleşik siyaset yapma anlayışına karşı çıktı. Şu anda ben de siyasetin içindeyim. Siyaset çirkin yapılıyor. Şahsi hesaplara, gelecek dönem seçim kazanmaya endekslenerek, ufak tefek şeylerle, tayinlerle uğraşılarak yapılıyor. Oysa siyaset Türkiye'nin önünü açmak, Türkiye'yi fırlatınak için yapılmalı. Recep abim böyle konularda hep dik durdu 
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O nedenle siyasiler tarafından pek sevilmedi. Said Yazıcıoğlu'na takıldık 


-Halk onun biraz da deliliğini sevdi galiba.Sonra da rahmetlinin "şu sözlerini" okuduk. "Köşeyi dönen, makamlara gelen ve makamda kalmasını bilenler, akıllı kadın, akıllı adam diye anılır... Deli kimdir?.. Üstüne vazife olmayan işlerle uğraşan, kendini topluma adayan, kimsenin göze almadığı işlere kalkışan... Böyle insanlara deli denir... Halk deliyi sever... Yani deli derken, olumlu anlamda, Prot. Said Yazıcıoğlu sordu 


- Bunları nereden okuyorsunuz. Recep Yazıcıoğlu ile “son röportâjı" yerel bir yayın organı yapmıştı “Denizli Ticaret Odası Dergisi Yazıcıoğlu sanırız "kendisi ile yapılan röportajı" okuyamadan öldü "Yukarıdaki sözler" işte bu röportajdan “İlginç mesajlar içeren" bir röportaj Prof. Said Yazıcıoğlu 

- Böyle deliyi herkes sever... Recep abimin deliliği, akıllı delilikti... Ülkesini seven, ilkeleri olan, ödün vermeyen bir delilik... Keşke böyle delilerin sayısı çoğalsa. Denizli Ticaret Odası Dergisi'ndeki röportajdan bir alıntı yaparak, Recep Yazıcıoğlu'nu rahmetle analım. Tokat'ta vali iken bir gece saat 24.00'te TEK müdürünü aramış.Telefonu, bekçi açmış. Yazıcıoğlu 

- Oğlum... Ben valiyim. Bekçinin tepkisi 

- Ben de Genelkurmay Başkanıyım. 
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Halktan Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı 
İrfan Gürkan Çelebi 


Acının en yoğun zamanında sadece duygular konuşur. 

Akıl, irade, bilgi iflas eder. Oysa acı bir feryadın bizi rahatlatmaktan başka faydası olmuyor. Bunları düşünerek zorda olsa İeryadımı içime kilitleyip, bu yazıyı zamana bırakmak gerektiğine karar verdini. 


Elbette zor oldu. Recep Yazıcıoğlu'nun hiç beklemediğimiz bir anda karşımıza çıkıp, hayatımızı altüst eden vefatından bahsediyorum. 

Belki bu kadar koşuşturmasaydı, trafik canavarının kan kokan ellerine teslim olmayacaktı. 


Belki bu kadar ilkeleriyle için yaşamasaydı, hala aramızda olacaktı. 


Belki idealleri olmasaydı, o yolculuğu hiç başlatmayacaktı. 

Belkiler durumumuzu anlatmak adına çok sıradan kalıyor. 

Halkın Valisini kaybettiğimiz gerçeğini ne yazık ki, değiştiremiyor. 

Yazıcıoğluyla tanışıklığım Erzincan Valiliği dönemine denk geliyor. Birey Yayınlarının sahibi Mahmut Balcı'nın "Bu Sistem Değişmeli" kitabını yazması için ona götürdüğü teklille aynı tarihlere denk düşüyor. Düşündüklerini, uyguladıklarını yazıya dökme teklilini aldığı günler o günler. Sonra gazetecilik mesleğinin gereği olarak onun Erzurum ve Erzincan'da yaptığı konuşmalardan bir kaçı bu ilişkiyi derinleştiriyor. 

Daha yakın zamanlara doğru da kitap luarlarında düzenlenen paneller, konleranslar ve imza günlerindeki sohbetler. 

İki yıl önceki İzmir kitap luarında verdiği konleransı sunma ve kendisini takdim erme onuru da benim olmustu. 
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Asıl değerini ne yazık ki, onu kaybettikten sonra anladığım yüksek değerdeki zamanlar. Kitaplarından bir çoğunu okudum. Pek çok konuşmasını dinledim. Karşılıklı konuşma lırsatlarım oldu. Kendini şanslı sayıyorum. Bu ilişkide tek şanssızlığım okuduğunuz yazıyı yazmak zorunda kalmış olmam. 

Keşke kader bana bu yazıyı yazdırmasaydı. 

Keşke yine hep birlikte onu dinleyebilseydik. 

Kesinlikle çok daha ufuk açıcı ve çok daha yararlı olurdu. 

Ona aykırı Vali denmesini anlayabiliyor ancak hazzetmiyorum. 

Bu ülkede artık büyük bir durulukla gerçeği söyleyenler aykırı grubuna girmemeliler.Bu hem onlara hem topluma büyük haksızlık oluyor. 

Kocaman ve ceberrut devleti, hem de bu özelliklerinden en Га21а yararlanacak konumdayken reddetmek kolay iş değildir. 

O bunu başardı. 

Herkes için insanca yaşamanın onurunu, kişisel küçük çıkarların gölgesine teslim etmedi. 


Onurlu olanı anlattı. Sadece anlatmakla kalmadı uyguladı. 
Bastırdı, zorladı, riske girdi. 

Vazgeçip rahatça yaşayabilirdi. yapmadı. 

Direndi! 

Kızağa alınmak, "пе saçmalıyor bu adam" sözlerine muhatap kalmak pahasına onların tabiriyle sıradışı olmayı yeğledi. 

Bence inandıkları sıradışı değildi ama cenazesi gerçekten sıradışıydı. Yaşamı boyunca mutlu yaşaması için mücadele verdiği halkı, belki de ilk kez ћи kadar yoğun, bu kadar açık, arkasında yer alıyorlardı. 

Keşke görseydi. 

Kesinlikle yaşamında tattığı tüm mutluluklardan misli mis- 


li daha çok zevk alırdı. Yine hayatta olsa, sanırım bu yazıyı okuyunca bana kızardı. 
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“Bırak beni anlatmayı да bu milletin yaşadığı zilleti опадап kaldırmaya yarayacak iki kelime et.” derdi. 


Bir televizyon konuşmasında programcı kendisinden ve ailesinden biraz fazla bahsedince aynen bunları söylemişti çünkü. 

Ben onun ağzından duydum da söylüyorum. Tahmin sayılmasın. 


Şimdi benim ona, bu yazıya özel verebileceğim bir karşılıgım var. 


Söylediklerini, uyguladıklarını, doğrularını yazacak ömrümüz olursa daha çok zamanım olacak. 


Ancak bu yazıda senden bahsetmek zorundayım. 
Acım aklımı kullanmama hala mani oluyor. 
Duygularım bunları yazmaya beni mecbur ediyor. 


Kendinden bahsedilmesinden hoşlanmasan da bunları hak ediyorsun. 


Sana yaşarken inanmayan ne çok adam arkandan övgüler düzdürürken. 


Senin üzerinden, maskeleriyle, bunca hak etmedikleri payeler çıkarırken. 


İki satır senin hakkında yazmayı hak görüyorum. 
Çok görme ne olur. 
Ruhun şad olsun. 
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“Ben de Babam Gibi Sıradışı Vali Olacağım” 


21 yaşındaki Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babasının, Siyasal 
Bilgilerde okumasını istemesi sebebiyle Bilkent Universitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ni ikinci sınıfta bıraktı. 


Yeniden üniversite imtihanlarına hazırlanan Yazıcıoğlu, “Vali olmak istiyorum. Tıkanan sisteme karşı savaşı devam ettireceğim.” dedi. Zaman'a konuşan Mehmet Kemal, Denizli'deki cenaze töreninde yaşadığı bir anı hiç unutamadığını söyledi. 
Oğul Yazıcıoğlu, bir vatandaşın kendisine yaklaşıp, “Söz verdin, sözünde duracaksın. Babanın izinden gideceksin. Denizli'ye vali olacaksın. Seni bekliyoruz.’ dediğini aktardı. Denizli eski Valisi Recep Yazıcıoğlu, geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırı!- dığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 
Gözyaşları ve 'sıradışı vali seni unutmayacağız” sözleriyle son yolculuğuna uğurlanmıştı. Geride bıraktığı eşi ve çocukları ise yüreklerindeki acı bir yana onun hayallerini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. 


Oğul Yazıcıoğlu, “İnsanlarda bir umut var. Ben bu umudu boşa çıkarmak istemiyorum.” diyor. Babasının 34 yıl taşıdığı yüzüğünü parmağına takan Mehmet Kemal, devletin yönetim anlayışını babasının bakış açısıyla irdelemeye devam edeceğini dile getirdi: “Siyasal okuyup kaymakam ardından da vali olmak istiyorum. Artık tıkanan sistemle savaş için tüm hazırlıklarımı tamamladım. Bundan sonra babamın gerçekleştiremediği projelerini cesur yüreklilikle devam ettireceğim .” 


Babasının cenaze töreninde kameralar karşısında milyonlarca insana hitaben, “Ben de süper vali olacağım ve baba senin peşinden geleceğim.” diyen oğul Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, bu hedeline ulaşabilmek için şimdiden çalışmalara başladı. 

Türkiye'deki yönetim sistemini bir duvara benzeten Yazıcıoğlu, şunları söyledi: “Bir duvar düşünelim. Bir taralında halk var Öbür taralında Türkiye'nin gelecegi. Yani Türkiye'nin ulku. Ortada elit bir tabaka var. Sistemin içinde yer alan insanlar var. Bu duvarı aşamıyoruz. Recep Yazıcıoğlu bu duvarı birkaç deta deldi geçti. Ama duvar hala yıkılmadı. Yıkmanın bir yolu var. Oda halkın gücünü ve desteğini arkanıza almak. Belli başlı insanların değil, halkın desteğini almak gerekir.” 


Baba dışarıda, anne evde hakim 


Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Yazicıoğlu ailesinin en küçük çocuğu. Rüveyda, Necla adlı iki de kızı bulunan Recep Yazıcıoğlu'nun Ilayda adında bir torunu var. Her fırsatta İlayda ile biraraya gelen Recep Yazıcıoğlu, evde oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na yöneticilikle ilgili çok şey öğretmiş. Akşamları eve gelen babasıyla şehirlerin sorunlarını tartışarak kendisini gelecekte planladığı misyona hazırlayan Yazıcıoğlu, dolayısıyla birçok sorunu ve çözüm yolunu biliyor. Ev dışında otoritenin babasında, evde ise annesinde olduğunu söyleyen Mehmet Kemal, evlerinde karşılıklı anlayışa ve toleransa dayalı demokratik bir ortamın oluştuğunu ifade etti. Vali Recep Yazıcıoğlu'nun üzerine titrediği ve çok sevdiği Rüveyda Yazıcıoğlu'nun 4 yaşındaki kızı İlayda hâlâ dedesinin nerede olduğunu soruyor. 
Sık sık 'Dedem nerede?” diye soran İlayda'ya aile lertleri üzüntülerini gizleyerek “Deden hâlâ hastanede tedavi ediliyor. Yakında geri dönecek.” şeklinde cevap veriyor. 


19.09.2003 
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Dik Durdun Dik Gidiyorsun... 
Güle Güle Büyük İnsan 
Orhan öztürk 
Denizli Vali Yardımcısı, 


Onu ilk kaymakamlık kursunda bize ders vermeye geldiğinde gördüm. O güne kadar hep toplum kalkınması çerçevesindeki inanılmaz icraatlarını, Tokat elsanesini, traktörle veya motosikletle tebdili kıyafet yaptığı habersiz denetimlerini, baston yutmuş gibi kasılmaktan bir taraflarına felç inecek bürokral tavırlarını, bürokrasiyi ve halkı da sigaya çeken, toplumumuza başaramama fırsatını bile tanımayan merkeziyetçi yönetim yapısına karşı alternatif çözümleri de ortaya koyan eleştirilerini birlikte çalıştığı meslektaşlarımızdan, basından vs.. duymuştum. Aklıma takıldığı için sordum: “Siz valilerin seçimle gelmesini savunuyorsunuz. Seçimle gelen başarısız yöneticilerin yanında tayinle gelen sizin gibi başarılı yöneticiler de var. 
Bir de üniter yapı meselesi... Bu niye önemli?” 


Bilmeden damardan girmişim. Üç saalin nasıl geçtiğini anlayamadık. Ders bittiğinde hepimiz karşımızda örnek alınmaya değer, heyecanı, iddiaları olan muhteşem biriyle karşılaştığımızı anladık. Her meslek grubunda olduğu gibi mülki idarede onun gibi olmaya heveslendiğimiz bir örnek insandı artık. Bu örneğin tekrarlanmaması gayretlerine de şahit olduğunu söylerdi. Değil mi baltanın sapı bizdendi. 1984 yılından beri Türkiye'de kaymakamların örnek aldığı, yanında çalışan hiçbir meslektaşımızın hakkında olumsuz tek laf edemeyeceği bir insandı. 


1993 yılında Erzincan Vali Yardımcılığı'na tayin edildiğim- 
de Mümtaz Soysal'ın ‘zıpkın’ diye taril ettiği birisinin yanına gitmekten dolayı epey heyecanlı ve memnundum. Merkeziyetçi yönetim yapısının Özal'ın bütün gayretlerine ragmen cari olduğu, güçlü yerel yönetim yapısının üniter devlet yapısına sanki ters addedildiği ülkemizde taşrada olmasına rağmen ülke gündemine yaptıkları ve söyledikleri ile girmeyi başarmış, bundan daha önemlisi hiçbir zaman ülke gündeminden çıkmamış birisi ile çalışmak her meslektaşıma nasip olacak bir mazhariyet değildi. Altı yıl Erzincan'daki görev yaptığım vakitler, şimdi hayatımda hatırlamaktan bile zevk aldığım en müstesna yıllardı. Çalışana her türlü yetkiyi, imkanı vermeye programlanmış, Erzincan'da çalıştığı dokuz yıl boyunca her türlü güzel işe bir yerinden mutlaka katılmış, hiçbir şey yapamazsa gidip ‘aferin, arkanızdayım, her türlü yardıma hazırım” sözünü söylemiş birisi olduğunu yakından gördüm. Bu sebeple ve sahip olduğu müthiş bir empati yeteneği, içinde fazilet duygusuna yer vermek kaydıyla başkalarının meşru menfaatlerine karşı duyduğu saygı sebebi ile herkesin sevgisi yanında minnettarlıgını kazandı. 


Herkesi kucaklardı... 


Ancak Recep Yazıcıoğlu'nun hayattayken de gördüğü müthiş ilgi ve sevgi için bunların yanında sahip olduğu başka meziyetlerinin de olması gerekirdi. Bu ülke insanının birbirleri ile kavga edenleri, marjinal olarak nitelenen unsurları da dahil olmak üzere toplumun bütün kesimleri tarafından benimsenmesi, sevilmesinin esas nedeni neydi? Yanında çalışmış olmak hasebi ile şahsıma sorulan en önemli sorulardan birisi de ‘yahu bu vali solcu mu sağcı mı?’ oldu. Üstelik bu soruyu soranların başka yerlerde akademik lalazanlıklarla sol ve sağın bittiğini söyledikleri halde bu soruyu sormaları söz konusuydu. Recep Bey'in bu kategorilere konulamayacak kadar geniş vizyonu olduğunu, belli kalıplara sığmasının mümkün olmadığını söylediğimde de kimseyi inandıramadığımı hep müşahede ettim. 
Geçen günlerde İşçi Partililerle ülkücülerin ortak miting düzenlemesi yukarıdaki ifadeleri belki bir ölçüde anlaşılır kılmışит. 


Recep Yazıcıoğlu kadar bu toplumu kucaklayabilen, toplumun bütün kesimlerinin kendisini ifade edebileceği birisi bugün artık Türkiye'de maalesel yok gibidir ya da varsa biraz daha öne çıkmalıdır. Türkiye maalesef örnek alınmaya değecek önemli ve değerli sembol isimleri bol olan bir ülke değildir. 
Solda, sağda, ileride geride vs.. hangimizin arkasından gidebileceği kıvamda bir insan kalmıştır ki... Politikaya girseydi bu kucaklayıcılığını muhafaza edemezdi diye düşünülebilecek bir ön yargıya verilecek cevabı test etmek mümkün olamadan Кепdisini kaybettik. Ancak politikada taraf olan Turgut Özal'ın cenazesine katılan milyonlar bu tür iddiaların her zaman geçerli olamadığının ispatıdır. Girdiği hiçbir yerde ikinci adam olamayacak kadar kapasiteli, moda tabirlerin ifadesiyle vizyonu geniş, doyumlarını sağlamış ve komplekslerinden arınmış birisi olarak Recep Yazıcıoğlu idarecilik hayatında sağladığı başarı gratiğini politikada da mutlaka yakalardı diye düşünüyorum. 
Çünkü siyasi iktidarların neden iki senede tıkandığının nedenlerini çok iyi yakalayabilmiş birisi olarak sistematik düzenlemelere gitmeden nokta bazlı proje ve icraatların devamını geürmenin çok zor olduğunu devamlı ifade edegelmiştir. Yanlışların bir kısınını düzeltmenin aslında yanlışta bile bir dengenin sağlanması sebebi ile yanlışlığın dengelerinin bozulmasına ve boyutunun büyümesine yol açtığına, bu nedenle sil baştan yapmadan başarılı sonuç alınamayacağına inanan nadir insanlardandır. Belli makamlara gelen bürokrat ve siyasetçilerin adeta 100, 150 yıl orada kalacağını zannederek icraat yapmaya çalıştıklarını, yetkilerini merkezileştirmeye, taşrayı güçlendirmenin önüne set çektiklerini, konumlarını kaybedenlerin de yapma fırsatını sanki hiç bulamamış gibi sızlandıklarını, bunun ise trajikomik olduğunu ondan işittim. 

Recep Bey bürokrasinin eline geçirdiği hiçbir ipin ucunu bırakmadığını, дата kağıt üzerinde düzenli ama fiiliyatta illas elmiş bir Türkiye'den yana tavır koyduğunu, karar aldığını, 15- lahının ise gayri kabil olduğunu Би ülkede еп iyi anlayan kişilerden biriydi. Her şeyi çözebilecek bir süpermen olarak görülmesinin altında yatanı esas sebep de budur. Adına açılan ziyarelçi defterine bir vatandaşımızın yazdığı şu ilade ilginçtir: '51- 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rat köprüsünün başında durup, ‘hadi uşaklar böyle gelin’ diyerek bizi karşıya geçireceksin. Öbür dünyada da kendisinden kurtarıcılık beklenen bir devlet adamı herhalde başka yoktur. 
Sürekli söylediği; “kurtarıcı yoktur, halkın kendisi önce kendini kurtarmayı, kurtarıcılardan medet ummamayı öğrenmelidir sözüne rağmen bu toprakların gerçeği bu olup bu gerçeğin hükmünü gelecekte de icra edeceği açıktır. Bir recep ayında hayattan kopan Recep Yazıcıoğlu açısından el hak bu vatandaşın temennisinin de gerçekleşeceğine benim itikadım vardır. Onun gerçekten iyi bir idareci olmak yanında muhteşem ölçülerde iyi bir insan olduğunun dünyada ve ukbadaki şahitlerinden birisi de benim. 


Bürokrasiye savaş açmıştı... 


Usulsüzlük ile yolsuzluğun devamlı karıştırıldığı Türkiye'de yolsuzluğu yok, usulsüzlüğü çok bir bürokrat olarak Molla Kasımları hiç eksik olmamıştır. Değil devlette özel sektörde bile usule uymak suretiyle icraat yapmak zordur, çünkü bürokratik yapılanma ve zihniyet köprü değil maalesef duvar fonksiyonuna sahiptir. Bu ülkede toplumla bürokratik yapı arasında adeta ilan edilmemiş gizli bir savaş vardır ve savaş kuralları hükmünü icra etmektedir. Yatırımcı bir işadamını dinlerseniz çok rahat ikna olmanız mümkündür. 


Burada usule hiç uymamak gerekir şeklindeki değerlendirmelerin yanlış olduğu ise her türlü izahtan varestedir. Kuralsızlık zaten hiçbir toplumun katlanabileceği bir olgu değildir. 
Ancak kuralların uygulanamamasının gerisinde yatan gerçeklerden birisi de budur. 


‘Siz isterseniz yaparsınız' tarzındaki halk değerlendirmesi- nin gerçekçiliği vardır. Biz devletlular istersek yapabiliriz. Neyi istedik de yapamadık ki... Ben Recep Bey'de bunun sayısız örneklerine şahit birisi olarak halkın bu anlayışının yersiz olmadığını ifade etmekle yetiniyorum. 


Recep Yazıcıoğlu gibi insanları büyük yapan en önemli hususlardan birisi yaptıkları işlerden daha çok başlattıkları süreçler, açtıkları yollardır. Her zaman yapılacak sonsuz sayıda iş vardır ve bunları yaparak ihtiyaç ve beklentileri karşılamak imkansızdır. Ancak açılan yollar ve başlatılan süreçler sonsuz sayıdaki işlerin vs.. yapılmasına uygun ortamı hazırlar. Esas olan da budur. Devletin müthiş harcamalara rağmen hizmetlerinde yetersiz ve kalitesiz olması işleri vs.. yaparak bitirmeye çalışmak istemesindendir. Yetişmenin mümkün olamadığı, yönetilemez büyüklükleri yönetmek iddiasında olmak başarısızlığı peşinen kabul etmek demektir. Aynı ödenekler, aynı mevzuatla Recep Bey'in farklılığını ortaya koymasının sırrı da budur. 
Kendisine ulaşılamayacak ölçüde liderlik özelliklerine sahip olmasının bu sırrı maalesef yeterince anlaşılamamış, dolayısı ile bu kadar yıllık idarecilik hayatında onu aşacak kapasitede insanlar yeterince ortaya çıkamamıştır. Bunun bir ufuk, vizyon meselesi olduğu açıktır. Bu olgunun bir diğer örneği de rahmetli Turgut Özal'dır. 


Seni ameliyat masasında sargılar içerisinde yatarken gördüm. Tıbben öldüğünü söyledikleri, makineye bağlı yaşadığın anda bile görünüşün gerçekten heybetli ve muhteşemdin. 
Özal'ın ölümünde duyduğum acı ve hüznün daha yoğununu bize yaşattın. Sen bu düzeni bozuk, insanların haysiyeti ve şerefinin hiçe sayıldığı, demokratliğın özünün yakalanamadığı, adam yerine konulmaya, başarıya, saygıya aç bu toplumdan, kötülüğün kol gezdiği diyarlardan bizi yalnız başımıza bırakıp, umutlarımızı, gelecek hayallerimizi de beraberinde götürüyorsun. Dik durdun, dik gidiyorsun. Allah makamını cennet eylesin. Güle güle büyük insan, güle güle... 
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Denizli Halkı Yazıcıoğlu'nu Sevdi; 
Medyası ise Sevgisini Hayli Abarttı... 
Н. Salih Zengin 


Bir ay önce Denizli Valiliğinde göreve başlayan Recep Yazıcıoğlu, yaptığı uygulamalarla dikkat çekti ve halk arasında ismi efsane gibi dolaşmaya başladı. Denizli'de yayınlanan yerel Denge Gazetesi, Yazıcıoğlu'nun bu uygulamalarını övmek için şu manşeti attı: "Manyak Vali." Vali Recep Yazıcıoğlu, habere tamamen aykırı olan bu manşetle ilgili düşüncelerini ve uygulamalarını Turkuaz'a anlattı. | 

Tam 1 aydır Denizli valisisiniz. Ve sıradışı uygulamalarınızla yine dikkat çektiniz. Sizin uygulamalarınızı övmek için Denizli'nin yerel bir gazetesi 'Manyak Vali’ diye manşet attı. Bu manşeti nasıl buldunuz, ilk gördüğünüzde neler hissettiniz? 


Muhabir arkadaş bana gelerek, ‘Halk arasında işte sizin hakkınızda yaptıklarınızdan dolayı deli vali, çılgın vali gibi adlandırmalar oluyor, bunları yazabilir miyim? dedi. Ben de ‘Haber değeri varsa yazarsın dedim. Böylelikle bir anlamda icazet almış oldu. Ama yazıyı bu şekilde manşete taşıyınca altındaki yazı ne kadar açık ve övücü de olsa manşet o kâdar aykırı oldu, maksadını aştı. Hep öyle olur zaten. Manşetler gündemi belirler. Bu kelimeyi magazin içinde kullandığınız zaman olumlu anlamda adlandırmak söz konusu. Erdal Atabek'in bir makalesini okumuştum. Orada akıllı adam köşeyi dönen, bir makama gelmesini bilen, orada kalmasını bilen kişidir diyor. Deli kimdir? Deli üzerine vazife olmayan işle uğraşan, topluma kendini adayan serden geçti kişidir. Deli olumlu anlamdadır. Halk deliyi sever diyor; ama uzaktan sever diyor. Ve makalesini “Yaşasın delilik” diye bitiriyor. Bu ona benziyor. Akıllıyı burada menfi olarak kullanmış, deliyi de müspet olarak kullanmış. Ama cımbızlanınca bu anlam sadece altı okunduğu zaman anlaşılıyor. 


Denge Gazetesi'nde çıkan haber sizin uygulamalarınızı öven bir haber; ama başlığı biraz dengesiz galiba? 
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Bazı İnsanların Ölmesi, Ölümden de Öteyedir.. 
Mehmet Barlas 


Hem medeni, hem de bedeni cesareti olan yöneticileri, toplumlar sever. 

Recep Yazıcıoğlu da, böyle bir yöneticiydi. 

Oturduğu koltuktan güç ve kişilik almak yerine, oturduğu koltuğa kişiliğini katan bir idare adamıydı. 

Yazıcıoğlu ile beni, yazdığımız kitaplar da bağlıyordu. 

İkimizin ortak yayıneviydi Birey Yayınları. 

Kitap fuarlarının imza günlerinde yanyana oturur, bir yandan okurlarla, bir yandan da birbirimizle sohbet ederdik. 

Açık sözlüydü. 

Bir bürokrat olmasına karşın bürokrasinin en ağır eleştirisini o seslendirdi. 

Birlikte panellere katıldık. 

Recep Yazıcıoğlu'nu dinlerken, aklıma hep Adnan Kahveci gelirdi. 

Bakan olmanın, vali olmanın veya çok zengin olmanın ötesinde, insanlarda özden kaynaklanan farklılıklar bulunabileceğini, böyle insanlar hatırlatır topluma. 

Turan Güneş'i, Turgut Özal'ı hatırlıyorum şimdi. 

Recep Yazıcıoğlu da, o tür kişiliklerdendi. 

En büyük tatmini kendi insanları, kendi halkı ile kaynaştığı zaman elde eden insanlar vardır. 

Onlara, protokol sıraları halif gelir. Onların protokol listesinde, milyonlarca insanın uyguları, kültürleri, inançları, özlemleri vardır. 

Sıradan insanlar için çok erken ve vakitsiz olarak kabul edilecek düşünceleri, onlar takvime bakmadan söylerler. 

Kendi statülerini, acımasızca ve bedeli ne olursa olsun, eleştirebilirler. 

Onlar için bir şeye sahip olmak değil, var olmak ve var olmanın hakkını vermek önemlidir. 
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Recep Yazıcıoğlu да böyle insanlardan biriydi. 

Sistemi dışarıdan eleştirmek kolaydır. 

Politikacı olmayan politikayı, idareci olmayan idareyi, işadamı olmayan sermayeyi, yerden yere kolayca vurabilir. 

Recep Yazıcıoğlu, devletin bir fonksiyoneri olarak, devletçiligi, en açık ifadelerle eleştirirdi. 

Üstelik bunu kapalı kapılar arkasında değil, kalabalıkların önünde yapardı. 

Çok doğru bir deyiş vardır: 

— Allah'tan korkan, kimseden korkmaz! 

Recep Yazicıoğlu da, kulun kula kulluğundan öteye bir boyutta taşırdı, valiliğini ve bürokratlığını. 

Böyle yapıcı ve aktif bir idarecinin nasıl kızağa alınabilecegini anlayamadığım için, onun gülerek geçirdiği merkez valiligi günlerini, üzüntü ile izlerdim. 

Sorardım duygularını, 

— Bana sorma, işyapılmasını istemeyenlere sor, derdi. 

Tabii ki ölenle ölünmez. 

Elbet mezarlıklar vazgeçilmez insanlarla doludur. 

Ama bazı ölümler, daha ileri ölüm oluyor açıkçası. 

Alışılmış papağan gibi tekrarlayan ve statükoyu korumayı varlık sebebi gibi alan kadroların ağırlıkta olduğu bir yapıda, Recep Yazıcıoğlu gibi insanların hayata veda etmesi, ölümü ölümcül hale getiriyor. 

Şimdi o Erzincan'da değil, “Gemiler geçmeyen bir umman”da ralting yapacak. 

Kubbede bıraktığı hoş sada, yıllarca yankılanacak. 

Ve toplum, genç kaymakamların içinden yeni Recep Yazıcıoğlu'ların çıkmasını bekleyecek. 

Hepimizin başı sağolsun. 
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Güle Güle Yazıcıoğlu, Adam Gibi Adam! 
Abdurahman Dilipak 


Onbinlerin gönlünde taht kurdu.. 

O halkın valisi idi.. 

Halk onu sevdi.. Ona güvendi. Delidolu, delikanlı bir vali. 
Hayat değil gerçekti.. 

Protokol dinlemedi. Halkın inancıyla, kültürü ile, dini, diliyle uğraşmadı. 

Hep itiraz etti ve gözü açık gitti. Çünkü hâlâ Ankara eski Ankara idi. Bürokrasi hazretlerinin astığı astık, kestiği kestikti.. İnsan hakları ve hukuk devleti hâlâ gerçekleşmemişti.. 

Babası müftüydü. Kardeşi ise ilahiyat profesörü. Şimdilerde ise bir politikacı. 

Son görevi bu oldu. Merkezi hükümet onu yıllarca Ankarada masabaşına mahküm etti. 

Arkasında ne örgütü vardı, пе hemşehricilik ayaklarına yatп, ne sermayeye medya babalarına yaslandı. Coşkuluydu, he yecanlı idi. 

Önce beyin ölümü gerçekleşti, sonra biyolojik ölüm.. İki kere başsağlığı diliyoruz.. 

Kaç yerde gıyabi cenaze namazı kılındı. Onbinler onu tekbir sesleri ve gözyaşları ile uğurladı.. 

Bir ara konuştuklarını yazıya dökme kararı verdi, ama büyükler rahatsız oldular. Devleti temsil eden adamın sır tutması ve ağırbaşlı olması gerekiyordu . Bizim vali ise delikanlı. Devlekin korkusu sanki üzerine hiç sinmemişti.. 

O Ankara'yı sevmiyordu, Ankara da onu.. Halk onu o kadar sevmeseydi, herhalde zaten şimdiye kadar çoktan başına bir işler gelmişti.. 

Halk onu bağrına bastı. 

Onu son yolculuğuna dualarla çıkardı.. 

Sistemi “tiye alır gibi idi.. 
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Kader işte. Daha yeni gitmişti bu son görevine. Bölgeden her gün yeni haberler geliyordu.. 

Sahi siz valilerin hiç haber olduğunu gördünüz mü? Bizim vali gittiği her yerde, yaptığı her iş olay olur, ses getirirdi... Hep halkın arasında, basının gözü önündeydi. Öyle eskortlar, korumalar falan hak getire... 

Şimdi bize düşen onu unutmamak, unutturmamak, onun anısını ve mücadelesini canlı tutmak.. 

Bilmiyorum yayınlanmamış çalışmaları var mı? 

Diğer vali arkadaşları şimdi onun hakkında ne düşünüyorlar biliyorum. 

Onu örnek alacak, onun misyonunu sürdürecek kaç kişi var daha geride onu da bilmiyorum.. _ 

“Hür, demokrat, adam gibi bir memlekette уазауатадап gitti.” Adam gibi biri... Sıradışı ve cesur. Hadi suç duyurusun- da bulunun. Hakaret davası açın. O sözleri yazan gazeticiyi de tutuklayın.. Ne demek bu. Memlekete hakaret ediyor düpedüz(!) Mezara girerken bile ruhuna sinen muhalefetin tadını çıkarıyor.. 

Osman Altuğ, Adnan Kahveci ve Recep Yazıcıoğlu, 3 arkadaş. Bunlar 3 aykırı isim. Fazla dostları olmaz bunların. Çünkü rant yoktur, risk vardır.. İkisi trafik canavarına kurban gitti.. “Bu düzen değişmeli, devlet yeniden yapılanmalı. Her şey için sil baştan” diyen birileri bunlar. Düzenin sahipleri en çok kendilerine güvenildiğini ve halkın rejimi sahiplendiğini söyleseler de gerçek ortada.. Hiçbir grubun adamı değildi... Herkesin gönlünde taht kurdu.. 

İlk Anayasa'yı bana o hediye etmişti. 24 Anayasası'nı. “O daha iyiydi” diyordu.. 

O, devletin değil, milletin valisiydi. Ne demekse.. Sanki milletsiz devlet olur muydu ki? Ama oluyor işte. O, kısaca insandı. 

Güle güle sayın valim. O'ndan geldiniz, O'na gittiniz... Allah taksiratınızı affetsin. 

Onunla zaman zaman bir arada oldum, konuştuk, tartıştık.. 
Ben hiç böyle bir vali görmedim.. Dilerim bu son örnek olmaz.. 

Güle güle sayın valim.. Selâm ve dua ile.. 
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Bir Vali Gittiğinde, Geride “Eksik” Kalınır mı? 
Haşmet Babaoğlu 


Elinizi vicdanınıza koyun, yukarıdaki sorunun yanıtını öyle verin. Bir vali ölüp aramızdan ayrıldığında onunla bağımız sadece vatandaşlık ilişkisi ise geride “eksik” ve “garip” kaldığımız duygusu uyanmaz içimizde... 

Gerçek budur! 

Devlette gelen gidenin yerini kapatır, 

Devlet düzeni eksiğe, gediğe tahammül edemez, tamamlar. 

Devlet görev görevliye bağımlı değildir, o bir zincirdir. 

Ve küçücük bir çocukken, rüzgârlı okul avlularında sümüklerimizi çekerek nöbete durduğumuz günlerden beri “yurttaşlık bilinci”yle bal gibi bilir, öğrenir, hissederiz ki vali “bizden” biri değildir. 

Vali “oradan”dır; devletin temsilcisidir... 

Elinizi vicdanınıza, aklınıza, tecrübelerinize koyun ve söyleyin, böyle değil midir? 

Peki neden Recep Yazıcıoğlu'nun aramızdan ayrılışı her kesimden, her anlayıştan insanda derin bir kayıp duygusu uyandırdı? 

Neden birçok insan “devlet ailesinden değil de, sanki kendi ailesinden birini yitirmiş gibi üzüldü? 

kkk 

Gözyaşları gideni geri getirmez. 

Recep Yazıcıoğlu'nu son yolculuğuna uğurlayan Türkiye'nin yapacağı iş artık Recep Yazıcıoğlu lenomenini enine boyuna tartışıp dersler çıkarmaktır. 

Medyaya büyük görev düşüyor bu konuda. 

Recep Yazıcıoğlu neden larklıydı, neden arkasında bu kadar seven bıraktı, nasıl oldu da bu kadar samimi, bu kadar yanık dualarla uğurlandı? 
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Neden bu halk bu güzel insanın [епа halde hissedecek yokluğunu? 

Bu soruların yanıtlarını diziler, tartışmalar, yorumlarla dürüstçe, sağlı sollu ortaya koymalıdır basın. 

Yazıcıoğlu İenomeni ralting'ti, kayaktı, şuydu buydu olayı değildir. Valilik ve Vali Konağı'nda polis nöbetini kaldırma veya memurların kravat takmama özgürlüğü tanıma gibi basit uygulamaları bile günlerdir medyada izlediğimiz rafting görüntüleriyle ortaya çıkan tablodan çok ama çok daha anlamlıdır. 

Bir valinin sisteme karşı “itaatsizlik” görüntüsünü inandırıcı biçimde ve samimiyetle sırtına giymesinin önemini tartışmadıktan sonra, arkasından gözyaşlarıyla bir yığın duygusal laf etmişiz; kime, ne yararı var? 

Evet arkadaşlar. Yazıcıoğlu fenomenini iyi izleyen, bilen, tanıyan gazeteciler, sosyal bilimciler... 

Anlatın bize... 

Cesurca tartışın, tartışalım. 

Şimdi bunun vakti. 

Buna ihtiyacı var Türkiye'nin... 
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O Halkın Valisiydi... 


M. Emin Kazcı 


Fehmi Koru'nun da haklı olarak yakındığı gibi, Recep Yazıcıoğlu için basınınıızın tercih ettiği "renkli" nitelemesi, "ciddi bir konuyu magazine boğmak istediğiniz durumlarda işe yarayan renksiz bir sılat işte." 

Türkiye insanının geniş kesimlerinin gönlünde taht kuran Yazıcıoğlu'yla, -kitaplarımızın da aynı yayınevinden çıkmış olması vesilesiyle- sayısız imza günü, panel vb etkinliklerde beraber olmuştuk. 

İkili olarak da çok sohbetler etmiştik. 


Kaza geçirdiği günden bu yana, bazı ortak dostlarımızın 15- rarına rağmen, onunla ilgili bir şeyler yazmak istemedim. 

Beyhude bir kendini avutma, iyileşeceğine dair yersiz bir umut ve insani zayıflıklarla dolu bir kaçıştı henimki. 

Türkiye gibi her şeyin kolaylıkla ayrışma ve ayrılma konusu haline geldiği ülkelerde, etrafında toplumun geniş kesimlerinin sevgi haleleri oluşturduğu insan olabilmek çok güçtür. 

Yazıcıoğlu, zoru başaran ender kişilerdendi. 


Bir bürokratın —ki bürokrat kelimesinin telalluzu bile soguk!- böylesine her yaştan, her kesimden insanın büyük ilgi ve sevgisine mazhar olmasındaki sır neydi? 

Bir çokları bunu, yaptığı hizmetler ya da ülke için geliştir diği parlak tezlerle izah etmeye kalkar ama inanın yeterli ol maz. 

Bir keresinde okuma yazması bile olmadığını söyleyen yaslı bir köylü amcanın, onun boynuna sarılıp neredeyse daki kala! 
ca bırakmadığını gördüğümde düşünmüştüm: 
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-Bu insanlar valide her şeyden önce "insan" yüzü görüyor olmalıydılar! 

İnsan yüzlü olmayı öyle çok kolay ya da her insanın doğal olarak yansıtacağı bir olgu sanmayın! 

Özellikle de valilik gibi üst düzey bütokratik görev yapanlar için bu yüzün varlığı daha da büyük bir önem kazanıyor. 

Çok şey bilebilirsiniz, görev yaptığınız yere çok önemli hizmetler de götürebilirsiniz ama eğer bu işleri sürekli makam ciddiyeti yansıtan bir yüzle ya da vatandaşın gözünden asla kaçmayacak bir seçkinci dışlayıcılığı da hissettirerek yapmışsanız, sonuçta gene takdir edilirsiniz ama sanmıyorum ki Yazıcıoğlu kadar sevilesiniz. 


Onun için sıklıkla kullanılan "sıradışı vali" nitelemesi, sırf aykırı likirlerinden ya da ralting yapıp yamaç paraşütüne binmesinden dolayı değildi kuşkusuz. 

Daha ziyade "halktan biri" tavırlarından dolayıydı. 


Onunla karşılaşanlar karşılarında rahmetli Necip Fazıl'ın "Çatık kaş hükümet dedikleri zat" dediği tipi görmezlerdi hiçbir zaman. 

O devletten ziyade halkın valisiydi. 

Devlet bir ile bir tek vali tayin ederdi, oysa o herkesin valisiydi! 

Öyle ki, sık sık kızağa çekilip merkeze alındığı dönemlerde, valilik yaptığı döneme oranla daha çok ilgi görür, daha çok yere çağrılırdı. 

O kadar mütevazıydı ki, AKP iktidarının işbaşına geldiği günlerde ona, "Anadolu'da epeyce hizmetler gördün, artık senden biraz da İstanbullular yararlanmalı" dediğimde "İstemem" demişti, "Eğer İstanbul'a vali olursam, “bak bak, kardeşi AKP'den milletvekili olunca torpille İstanbul'a atandı derler." 


Bu denli şöhrete, birikime, kıdeme ve liyakata sahip olup da kendini hala "torpile muhtaç sıradan biriymiş gibi" vehmetmek!.. 
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Böylesine de kendi değerinin Тапипда olmak istemeyen, mütevazı ve saf bir Anadolu insanıydı işte! 


Allah gani gani rahmet eylesin. 
Günün sözü 


Türkiye'de, bir, mutlak doğruyu bildiğini sanan elitler var, bir de hiçbir şeyi bilmediği sanılan halk. Bilenler, kendilerini, bilmeyenlere bildirmekle ödevli sayıyorlar. Habire bildiriyorlar. Bilmemekte ısrar eden olursa, bu dela da haddini bildiriyorlar! (Recep Yazıcıoğlu-Halkın valisi) 

Yazıcıoğluyla ilgili bir anım 

Rahmetli bir keresinde ülkedeki olumsuzluklardan yakınınca, ona "Düzelir düzelir" demiştim. 

O da, "göle su gelene kadar kurbağanın gözü çatlamasa iyi" dedikten sonra, bu atasözünün anlamını pekiştirecek bir de hoş hkra anlatmıştı. 


Fıkra, bir yazıda yada umuma açık bir yerde anlatılmayacak cinstendi, biraz muzırdı yani. 

Günler sonra bir gün, "Türkiye'nin temel sorunları" gibisinden ya da ona benzer bir başlığa sahip panellerin birinde, birlikteydik. 

İlk konuşmacı bendim. 


Konuşmaya başlarken dinleyicilere, "Söze, sayın valinin geçenlerde bendenize anlattığı bir ПКгауја başlamak istiyorum" dedim. 


Rahmetli önce meraklandı, sonra da anlatacağım lıkrayı tahmin edince buz kesti tabi. 


Ben fıkranın girişini anlatmaya başlayınca oturduğu sandalyede iyice kıvranmaya başladı. 

Boncuk boncuk terliyor, masanın altından habire beni dürtüyor lalan. 


Oysa ben İıkrayı, sembollerini değiştirerek ve muzırlıktan arındırarak steril hale getirip öyle anlatacaktım. Oyle de yapит zaten. 
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Fıkra nihayet kazasız belasız bittiğinde, derin bir oh çeken vali herkesten çok gülmüştü. 

Öylesine kahkahalarla gülüyordu ki! 

Ben onun bu aşırı gülmesini fıkradan ziyade, fıkra nedeniyle içine düşeceği büyük bir vartayı atlatmış olmanın keyfine bağlıyordum. 

Panelden sonra çaylarımızı içerken bana ilk söylediği söz şu oldu: 

-Valla helal olsun, lıkrayı iyi kıvırdın. O ilk birkaç saniye içinde sayende birkaç kilo verdim ama sonuçta resmen şapkadan tavşan çıkardın! 

"Ayıp ettin valim" dedim, "seni hiç zor da bırakır mıyım? 
Ben nerede ne anlatılacağını bilmeyecek kadar hödük müyüm?" 

O günden sonra ne zaman ona "Fıkra yok mu fıkra?" desem, rahmetli önce uzun uzun güler, sonra da "Yoo, sana fıkra anlatılmaz. Tehlikeli adanısın. Az daha beni kalpten götürecektin" derdi. 

Kalpten gitmedi ama bir trafik kazasında yitirdik onu. 

Keşke ben değil de doktorlar şapkadan tavşan çıkarabilseydi sevgili valim. 

Her şey sonuçta takdir-i ilahi elbet. 

Ama neylersin ki "Gönül mahzun olup göz de уаѕагіуог" işte? 
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О Bir "itaatsiz" idi 
Elvan Fevzioğlu 


Valilik yaptığı Tokat, Aydın ve Erzincan hep ismiyle birlikte anıldı. Yaptığı hizmetler üniversitelerde tez konusu oldu. 
Halk O'nu bağrına basarken zaman zaman siyasilerin büyük tepkisini çekti. "Radikal", "aykırı", "süper" sıfatları hep ismiyle birlikte anıldı. Sözünü hiç sakınmadı. Denizde ve nehirlerde dalgalarla boğuşup, yamaç paraşütü ile atlarken bir yandan da durmadan sistemi kıyasıya eleştirdi. Bu eleştiriler alkışlarla karşılandığı gibi, zaman zaman da kıyametler koptu. 


O bir "itaatsiz" idi. İbrani ve Yunan tarihlerine göre insanoğlunun tarihinin yol göstericisi "itaatsizlik" olarak gösteriliyor. "İnsanoğlunun tarihi itaatsizlikle başladı ve ne yazık ki itaatle sona erecektir" diyen Erich Fromm sanki Vali Recep Yazıcıoğlu'na bir gönderme yaparak, özgürlüğe ve bilime kendini adayanların insanlık ve akıl yasalarına uymaları için onları susturmak isteyenlere karşı itaatsiz davranmak zorunda olduklarını belirterek şöyle diyor: "Özgürlüğü sâvunan ama itaatsizlige karşı olan herhangi bir sosyal, politik ya da dini sistem gerçeği söyleyemez. 


Biz bu yazı dizisinde itaatsizliğinin bedelini yaptığı hizmetlere karşın ödetilmek istenen Yazıcıoğlu'nun neler yaptığını anlatmaya çalışacağız. 


Yazıcıoğlu'nun isyanı ilk gençlik yıllarında, kaymakamlık yaptığı dönemlerde başlıyor. 


Yıl 1976... Süleyman Demirel yeniden Adalet Partisi Genel Başkanlığı'na seçiliyor. İçişleri Bakanı Oğuzhan Asıltürk. Öğrenci olayları yıl boyunca Türkiye'nin gündemini işgal ediyor. 
Üniversitelerde meydana gelen olaylarda 554 saldırı sonucu, 
104 kişi ölürken, 1852 kişi yaralanıyor. 13 Ocak 1976'da olaylar nedeniyle İstanbul'da üniversiteler kapatılıyor. Yasa çıkarılamadığı için DGM'ler kapatılıyor. Yazıcıoğlu o yıl, Türkiye'de soğuğun en çok hissedildiği Ağrı'nın Hamur İlçesine kaymakam olarak atanıyor. Katı iklim koşullarında, yoksulluğu ve kimsesizliği yıllarca neredeyse kanıksar bir biçimde yanlarında taşıyan Hamurlular, gencecik, ateş gibi bir kaymakamla tanışıyorlar böylece. 


Kaymakam ilçeye varınca onların "sorun" olarak bile görmedikleri bir alışkanlıklarına büyük şaşkınlıkla tanık oluyor. 
Hamur'da resmi daireler dışında hiçbir evde tuvalet yok. Yöre halkı bu ihtiyaçlarını gidermek için ahırları ve açık alanları kullanıyor. Yazıcıoğlu hemen bir "tuvalet seferberliği" başlatıyor. Hamur'a yaptırdığı 100 adet tuvaletle devletten ilk takdirnamesini alan Yazıcıoğlu, bu olayı şöyle anlatıyor: 


"Milleti topladık meydana. Dedik ki, alın size bir proje. Vereceğimiz malzeme ile kapı hazırlayacağız. Biz kaymakamlık olarak kasası ile bunu size vereceğiz. Geri kalan işçilik sizden olacak. Eğer yapmazsanız Hıfzısıhha Kanunu'na göre cezai müeyyide var. Üç ay süre tanıdık. Millet başladı çalışmaya. Ve tuvaletlerin yapımı tamamlandı." 


Yazıcıoğlu tuvaletler kullanılır hale geldiğinde denetleme- ye çıkar: 


"Tuvaletleri görmek istediğimde bir de baktım ki kapıları kilitli. 
- Burası niye kilitli? dedim. 


- Beyim burası önemli bir yerdir. Çoluk çocuk girmesin diye kilitli! Yaptırdığın tuvaletlerden birini gelin odası yaptılar, biri de kiler oldu! dediler. 


Yine de, bizim ilk takdirnamemiz tuvalet takdirnamesidir. 
Memurlarla Birlikte Temel Kazdı 


Tuvaletlerden sonra Yazıcıoğlu'nun Hamur'da gerçekleştirdiği diğer önemli yatırım; sosyal konutlar. Fiyatlar ucuz oldugu gerekçesi ile inşaatları kimse yapmak istemez. Ancak о çaresizliğe burada da teslim olmaz. 


Bir gün kaymakamlıkta işi olan bir vatandaş hatla içi oldugu halde kapıları kapalı bulur. Kaymakamlıkta hiç kimse yoktur. Sosyal konutların yapılacağı alanda kaymakam ve memurlar ellerinde birer kazma temel kazıyorlardır çünkü. 


"Sosyal konutları yaptırmak için temel kazacak kimse bulamadık. Hükümet binasını kapatarak 150 memurla birlikte (еmelleri kazdık" diyerek, bu maceralı çalışmayı şöyle anlatıyor: 


"Biz bütün gün temel kazıyoruz. Ertesi gün bir bakıyoruz; buraya getirdiğimiz malzeme çalınmış. Getirdiğimiz su boruları tahrip ediliyor. Usta geliyor, malzemenin bir kısmını alıp götürüyor. Elhasıl öyle bir hale geldim ki, 'Biraz ağlasam, biraz ağlayabilsem!' diye isyan ettim. 


Maaşım 6 bin lira idi. 12 bin lira maaşla bir taşeron tuttum. 
Bu işi bitirdik. Апјашонп zaman Kadir İnanır, "Bunun Штип çekelim. Ama yaş itibarı ile Hamur Kaymakamlığı'nı oynayamam. Olsa olsa, Tokat Valiliği'ni oynayabilirinı." dedi. 


ilk Tehdit 


Yazıcıoğlu'nun bep çok konuştuğu söylenmesine karşın çok yakın bir dostu bana, 'Aslında o çok iş yapıyor, az konuşuyor' diyerek yaptıklarının konuşmaları ile kıyaslanamayacağını anlatmaya çalışmıştı. Ancak konuşmaları her dönemde birilerini korkuttu veya hiddetlendirdi. Bâtün o büyük işleri yaparken bir yandan da düşüncelerini yüksek sesle ilade etmekten çekinmedi. İlk büyük tepkiyi Bahçe Kaynıakamı iken, Düziçi Орretmen Okulu'nda yaptığı bir konuşma ile çekti; 

"Orada belirli bir dengeyi çok kısa bir süre içinde sağla mıştık, Ama menfaatlerine dokunduğumuz pek çok insan Dü- 


ziçi Öğretmen Okulu'nda yaptığım bir konuşmayı banda alarak zamanın İçişleri Bakanı'na göndermiş. Konuştuğum öğretmen 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okulunda öğrencilerin yarısı sağcı, yarısı solcu. Konuşma metninde o günkü bir kesit çiziliyordu. İnsanların birbirlerine kin ve düşmanlık kusmaları yerine, ülke kalkınmasını sağlarken ortaya konulması gereken gerçekler, ideolojik olarak sunuluyordu... ve "Devrimler tamamlanmamıştır. Siz gençler bunu tamamlayacaksınız" şeklinde bitiyordu konuşma. 


Belki de hayatımın en heyecanlı ve hiç unutamadığım bir konuşmasıydı. Bine yakın öğrenci gözlerini size dikmiş bakıyor. Yarısı sağcı, yarısı solcu. Konuşma bitince banda alınıp İçişleri Bakanı Oğuzhan Asıltürk'e gönderiliyor. Ağrı Valisi'ne, "Onu hukuk işleri müdürü yapacağız." demişler. 


"Sadece evrak üretiliyor" 


Türk yönetim sistemini çeşitli yönleri ile eleştiren Recep Yazıcıoğlu, 13 yıl boyunca yaptığı kaymakamlık görevindeki deneyimlerini de değerlendirerek, şunları söylüyor: 


"1950 sonrası ilçe yönetimi, tamamen evrak üreten, kaymakamı da bunun traliğini idare eden bir konuma getirmiştir. 
İlçe mülki hudutlarını kapsayan bir yerel yönetim birimi hiç düşünülmemiştir. Belde ve köy halkının yönetime sembolik dahi olsa katılmasını sistem kabul etmiştir. Bu manuk ilçe için de geçerli olması gerekirken neden hiç düşünülmemiştir? Bu boşluğu doldurmak için ilçe yöneticileri, belediye ve köyler birliği kurmak suretiyle kaynak yaratmak ve hizmet kurmak arayışı içinde olmuşlardır. Bu birliklerin kuruluşu ve gelir kaynakları isteğe bağlı olduğu için genelde başarıları mevzii kalmıştır. Kaymakamların bir bütçeden mahrum olmaları toplum kalkınması yönetiminin 1960'larda başarısızlığı sonucunu dogurmuştur." 


Taşrada ve başkentte son sözü söyleyecek bir makam ve kademe olmadığına da dikkat çeken Yazıcıoğlu, şöyle devam ediyor: 
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"Herkes sistemin ukandığından bahsetmekte bürokrasi Пе boğuştuğundan şikayet etmektedir. Her iş herkesi, her kurumu ilgilendirmekte, dolayısıyla ortada kalmaktadır. Herkes ve her kurum yazmaya memur olup, yapmanın sahibi yoktur. Yapma orladadır. Devlet adeta parsellere bölünmüşür. Nüfuz kavgasından işe zaman ayrılamamakta, kaynaklar birbirini desteklemeden, kopuk ve ayrı bir şekilde eriyip gitmektedir." 


"Babam ne marjinal ne de radikaldir" 


Yazıcıoğlu'nun kızı Necla Yavi, "Babam olması gerekenleri, en doğal haliyle söylüyor. Ama bazen çok aykırı bir şey söylemiş gibi algılanıyor. O çok özel bir insan." diyor 


Herkes babasını sever. Ancak Recep Yazıcıoğlu'nun kızı Necla Yavi için babası "çok özel" bir yerde. Necla Yavi, babasını sorduğumuzda sadece sözcüklerle değil, yüzünden yansıyan ışık ve sıcaklıkla da açığa vuruyor sevgisini. Babası için yapılan yorumlar çoğu zaman Necla'nın kendi tanımlarına uymuyor: 


"Babam bana göre mükemmel bir insan. Marjinal ve radikal de değil. O, olması gerekenleri, doğru olanları söylüyor. 
Ancak bazen çok 'aykırı' birşey söylemiş gibi algılanıyor. Ben bunu şöyle yorumluyorum: O, bu ülkeye göre fazla bir insan. 
Ben hayatım boyunca ondan çok şey öğrendim. Bize çok küçük yaşlardan beri doğa sevgisini verdi. Doğa ile iç içe yaşamayı ӧрretti. İlk gazete okumaya babamın teşviki ile başladım. 'Özellikle Atilla İlhan'ı oku' derdi. Kitap okumayı sevdirdi bize. Benim gözümde o kadar büyük bir insan ki..." 


Necla Yavi'nin en çok üzüldüğü nokta, babasının çoğu zaman yanlış anlaşılıyor olması: 


"Babam için bazen 'şov yapıyor' diyorlar. Oysa bütün yaşadığı heyecanlar onun doğal hali. Bazen bir ortamda sadece babamla ikimiz oluruz. Yaptığı konuşma aynı heyecanlı ses tonu 


149 


ile olur. Babam sürekli düşünen ve üreten bir insan. Kimse onu, düşündüklerinden ve söylediklerinden vazgeçiremez. O çok özel bir insan. Hep güzel yerlere koşuyor.” 


Sanayi Bakanı 

Ali Çoşkun, 
Yazıcıoğlu'nun 
Erzincan Valisi olduğu dönemde 
Munzur'un eteklerinde bir köye gezmeye gittiklerini belirterek yaşanan bir olayı şöyle anlatıyor: “Köyde bizim uzaktan akrabamız olan 
Ayşe Hala vardı. 
Evine misafir olduğumuzda ikram olarak bize Coca- 
Cola getirdi. Recep 
Bey, buna sinirјепегек 'Köyde de mi cola ісеседіг teyze. Yok mu yayık ayranın, getir 


FOTOĞRAFLAR: KAYHAN ÖZER 


Поља Марлин bnga Т W 
DET у Sağlık Bakanı Recap Akdağ, Devlet Bakanları Kürşad тйгondan içelim’ dedi. men ve Güldal Akşit ila çok sayıda valandaş dün İbn-i Sina 

Ф HABERİ 2. SAYFADA Hastanesi'ne gelerek Yazıcıoğlu'nun ailesini ziyaret etti. 
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Babaya Mektup 


"Muhteşem insan, sen benim hayatımın ışığıydın. Sana mektup yazmıştım. Orda da sana bir şey olursa, nefes alamam, seninle ölürüm demiştim. Bunu şu an bana yaşatıyorsun. Kızım, eşim, ailem olınasa, inan ki seninle birlikte veda edebilirim bu anlamsız dünyaya. Güzel yüzlü babacığım benim, hep senin resmine bakarken, güzel yüzlüm der severdim seni. Sen benim herşeyimdin. Sen benim aşkım, en değer verdiğim hazinemsin. Ben sensiz ne olacağım? Hep bir yarım ölü olacak. Senin o güzel yüzün, o güzel gülüşün. Hayat dolu kıpır kıpır anlatışların. Bir daha bunları görebilecek miyiz? Baba, bu çok büyük bir haksızlık. Ben ve ailem çok şanslıyız. Senin gibi bir babamız olmuş. Sen bizim hayatımıza o kadar çok şey verdin ve ilade ettin ki senin yerine ben o yatakta yatsam. Sana benim beynimi verebilsem. Sen benim gözbebeğimdin. Паудат, dünya güzeli torununa veda etmişsin rüyada, onu sevdiğini söylemişsin, dağa tırmanıp el sallayıp kaybolmuşsun. Çok sevdiğin tabiat, gene tabiata, o çok sevdiğin doğaya mı bizi bırakıp dönüyorsun. Ne olursun geri dön. Yakışmıyor sana o yatakta hareketsiz yatmak. Senin o görüntün öldürdü beni. İçim acıdı, içimde bir şeyler tamir olmaz bir şekilde öldü. Senin elini tuttum. Seni seviyorum dedim, okşadım o güzel ellerini. Sıcaktı o güzel eller, Hayat vardı o ellerde. Yanına, koynuna girebilsem. 
Mucizeler yaratabilsem sana. Senin için herşeyi yaparım. Sen benim kalbimde, rıhumda, beynimde hep bir tahttasın ve hep öyle olacaksın. O lişe bağlı aletler sana can verse bile. Sen benim her şeyimsin baba. Seni dünyalardan, herşeyden çok seviyorum. Sana veda edemiyorum. Çünkü sen hep benim babam, ruhumun aynası olacaksın. Seni seviyorum güzel yüzlü babacı- 


рип. 


Kızın Rüveyda Yazıcıoğlu Durmaz." 
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Yazıcıoğlu ve "4. Murat..." 


Emin Varol 


1987 seçimleri öncesiydi.. Anavatan Partisi'nin seçim otobüsü Petek-I'de, yine uzun bir Anadolu turuna çıkmıştık.. Başbakan Turgut Özal'ın koruma müdürü Musa Öztürk'le otobüsün arka taralındaki koltuklarda uyumaya çalışıyorduk.. Otobüste, "Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim" mısralarıyla başlayan ANAP marşı çalmaya başlayınca gözlerimizi açtık.. 
Belli ki bir şehre yaklaşıyorduk. Çünkü Özal, ANAP marşının, yerleşim yerleri dışında çalınmasını yasaklamıştı.. Musa, ayaklarını küçük buzdolabının üzerinden indirmeden perdeyi açtı ve nereye geldiğimizi anlamaya çalıştı.. "Emin, kalk Tokat'a geldik" dedi.. Bu dela ben uzanıp perdeyi açtım ve dışarı baktm.. Pırıl pırıl asfaltları, boyanmış ve düzeltilmiş yol kavşakla гі, bakımlı dükkanlar ve evlerle yolların iki taralına dikilmiş ağaçları görünce "burası modern bir yer. Tokat değil. Ben 5 sene önce askerliğimi Tokat'ta yaptım. Şehri iyi bilirim.. " dedim ve yeniden gözlerimi yumdum.. Musa Öztürk tekrar dışarı Баkıp geldiğimiz şehrin Tokat olduğuna emin olduktan sonra "Sen askerlik yaptığın şehri tanımıyorsun. Tokat'a geldik" diyerek yerinden kalktı ve otobüsün ön tarafında oturan Turgut Özal'ın yanına giderek kulağına birşeyler fısıldadı.. Seçim Otobüsü Регек-1, Başbakan Turgut Özal'ın konuşma yapacağı Tokat Valiliği'nin önüne çekildi. Özal'ın konuşması için hazırlanтауа başladı. Bu arada Özal'ın bana bakarak muzipce gülüm sediğini gördüm.. Biraz sonra binlerce kişinin alkışlarınmı, ANAP marşına karıştığı bir gürültüyle Özal, otobüsün üzerine çıku ve el sallayarak Tokatlıları selamladı.. Ortalık sakinleştik ten sonra konuşmasına başlayan Başbakan Turgut Özal, ilk 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cümlesinde, "Beni izleyen gazeteciler arasında Emin Varol isimli bir gazeteci de var. Kendisi uzun yıllardan beri de bizi takip eder" deyince, irkildim.. Vilayet meydanını dolduran binlerce insan Özal'ı dinlerken, Başbakanın benim hakkımda пе söyleyeceğini merak ediyordum.. Koskoca bir Başbakan durup dururken niye benden bahsetsin.. Ülkenin bütün işleri bitti de Tokat meydanında konuşulacak ben mi kaldım diye birkaç saniye içinde aklımdan birçok şey geçti gitti.. Özal, bir yandan otobüsün gölgesine sığınmış elinde kağıt kalem meraklı gözlerle kendisine bakan, bana, bakarak konuşmasına devam etti: "O gazeteci birkaç sene önce askerliğini burada yapmış. Şehri de iyi bilirmiş. Ama şimdi askerlik yaptığı şehri tanıyamamış. 
Çok modern bulmuş.. Şehir güzelleşmiş. Yolları kavşakları tanıyamamış.. İşte bizim iktidarımızın şehirlere verdiği önemin sonucu budur. şehirler artık güzelleşiyor, tanınmayacak hale geliyor.." Alkışlar, çığlıklar arasında gülümseyen ve Бапа "Bak gördün mü ben işte böyle yaparım" dercesine bakan, Başbakan Turgut Özal, birkaç dakika önce Musa Öztürk'le aramızda geçen konuşmayı propaganda malzemesi olarak kullanmıştı.. 


Tuvalet yasağı.., Şehrin güzelleşmesinde Tokat Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun çok büyük emeği vardı. Kendisini hiç görmemiştim.. Sadece bir gazetede yaptığı uygulamalarla 4. Murat'a benzetildiğini okumuştum. Haberde, Tokata hakim bir tepe üzerine yaptırdığı Valilik Konağı ile kahvelerdeki kül tablalarını kaldırarak, sigara içme yasağı getirmesi eleştiriliyordu.. 
Özal, otobüsün üzerindeki konuşmasını uzattıkca uzatıyordu.. 
Otobüsün etrafını çevreleyen binlerce insandan kıpırdayacak yer yoktu. Bir ara tuvalete gitmek istedim. Kalabalıktan dışarı çıkamayacağımı anlayınca, birkaç metre uzağımızda bulunan Valiliğe gittim. Ancak ellerini arkasında bağlamış ve ayaklarını açarak Valiliğin kapısındaki iri yarı bir polis beni durdurdu. 


Nereye gidiyorsun" diye sordu. "Tuvalete" dedim, "Yasak" karşılığını aldım.. Daha fazla konuşmamam gerektiğini düşündüm ve yeniden otobüsün yanına döndüm. 
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Arkadaşlara da “Sakın valiliğe girmeye veya tuvaletine gitmeye kalkmayın 4. Murat orayı da yasaklamış" dedim.. Konuşmalarımı dinleyen zayıl, hafif kamburu çıkmış elleri arkasında halil öne eğilerek mütavazi bir insan görüntüsü veren bir kişi "Kim yasaklamış" diye sordu. "4.Murat" karşılığını verince "Ben Tokat Valisi Recep Yazıcıoğlu'yum. Ben böyle bir yasak koymadım" dedi. Utanmıştım.. Vali Recep Yazıcıoğlu'nu daha önce hiç görmemiştim... Özür diledim... Yazıcıoğlu, bir kişiyi yanına çağırarak "Beyelendiyi Valiliğe götürün" dedi. Valilik önündeki polis memuru bu dela saygılı bir biçimde yol verdi ve kapıyı açtı... Tuvalete girerken beni getiren görevliye teşekkür ettim ve beklememesini, dışarı çıkabileceğimi söyledim.. 
Ancak birkaç dakika sonra kapıyı açtığımda, aynı görevliyi karşımda beni beklerken gördüm. Daha sonra vali muavini olduğunu öğrendiğim bu kişi, Recep Yazıcıoğlu'nun korkusundan valiliğin kapısından çıkıncaya kadar da yanımdan ayrılmadı... Allah rahmet eylesin Recep Yazıcıoğlu, 
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Mezar Taşıma Dünyaya Doyamadan Gitti Yazın 


Yener Süsoy 


Erzincanlı yaşmaklı nine, Ekşisu yamaçlarında kuş gibi süzülen paraşütü göstererek “Oğlum bu adamın kanı kaynıyor, hiç yerinde durmaz, canımızdır o bizim” demişti. 


Gökyüzündeki o çılgın adam, o günlerin Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu'dan başkası değildi. Bu cesur ve kibar Sürmeneli, gece gündüz demeden karlı dağlarla buzlu sular arasında mekik dokuyordu. İmeceyle yokluktan yarattığı Başpınar Köprüsü onun en büyük gurur anıtıydı... Üç yıl önce Erzincan'da 2 gün 2 gece sabahlara kadar konuştuk, çok sevdiği kepek ekmeğiyle ızgara tavuk yedik, buz gibi “eşki su”yla kafaları çektik. neler anlatmadı ki... Göyne Barajı'nda su kayağı, azgın sularda га пр de cabası. O anlattı ben dinledim, ben sordum o anlattı, anlattı, yine anlattı. İşte o günlerde röportaja giremeyen, anılarımda kalan düşünceleri... 


Türkiye'de dansöz vaziyetleri fazla 


Ben de müftü babam gibi kıvırtmayı bilmem, kıvırtınam. 
Türkiye'de dansöz vaziyetleri biraz fazla. O tip insanları karşımda gördükçe midem bulanıyor. Kıvırtma artık bizim genel karakterimiz, hastalığımız oldu. Sevgili milletimiz eli sopalı biri gelsin de bizi hiza, istikamete soksun diyor. Ben öldüğüm zaman mezar taşıma “Hür, demokrat, adam gibi hir ülkede yaşayamadan, doyamadan gittim” diye yazılmasını istiyorum 
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Kapımda “Vurmadan giriniz’ yazar 


Ben Mercedes'e binen, havalı cıvalı, elli yıl öncesinin ceberrut anlaşıyışının, hikmeti kendinden menkul, erişilmez büyük adam havalarında yöneticisi hiç olmadım. 
Kaymakamken kapıma “Vurmadan giriniz” diye yazmıştım. 
Burada da beni görmek isteyen vatandaş odama destursuz girer. Bizde zorluk kıymeti, kolaylık ucuzluğu getirir, ama ben halkın içindeyim daima. Hiçbir zaman kompleksli biri olmadım. Bu görevler gelip geçicidir, insanlara tepeden bakmanın bir anlamı yok. Önümde, arkamda eskortlarla gezmek bana hava cıva işler gelir. Batı'da başbakan bisikletine binip işine gidiyor. Bizde ise makam sahipleri bina olarak da, mekan olarak da sarayda otururlar. Oligarşik, seçkinci bir yönetim anlayışından henüz kurtulmuş değiliz. Benim gibi yüksek sesle düşünen adamı birinci mevki illere getirmezler, Anadolu'da böyle idare ederler. Parti valisi de olmadım, partici de. 


İşçi Partisi, 15 adamla Türkiye'yi sarsıyordu 


Bizim halkımız çarıklı erkanıharptir, değirmene gölürür getirir. Peki neden bu vurgunu, soygunu, hırsızlığı, yağmayı, kara parayı, uyuşturucuyu, çeteyi neden görmüyor? Neden delter dürmüyor sevgili halkımız? Radikal partilere oy vermez, yabana gider diye. Verme kardeşim, o zaman hayırlı uğurlu olsun. Bu yağmayı, vurgunu, soygunu gündeme getirecek bir sosyalist partinin Mecliste olmasını isterim. 60'lı yılların İşçi Partisi 15 tane adamla Türkiye'nin gündemini sarsıyordu. 
Sistem tartışılsın, proje tartışılsın, bunun da muharrik gücü bir sosyalist partidir. 


Türkiye'ye de bir Gandhi lazımı 


Sevgili halkımız radikal anlayışı benimsemiş değil. Bizim halk, barajın altında kalacak fikirlere iltitat ve itibar etmiyor. 
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Büyük partiler programa uymayan, lidere uymayan, yüksek sesle düşünen insanı içine alır mı? Ben zaten şimdi tek kişilik рагі gibiyim. Liderler beni kabul eder mi? Mesela ben kuvvetler ayrılığı için başkanlık sistemini savunuyorum. 
Hiçbir padişah, tek başına iktidar olan bizim başbakanlar kadar yetkili değildi. Bizde on kişilik partinin başkanı bile padişah. 
Koalisyonun bir ucundan yakaladı mı ayvayı yedin. Liderler tarikat şeyhi gibi, ona biat etmeden olmuyor. Yener bey kardeşim, Türkiye'ye bir Gandhi lazım. 


Faili meçhulleri meşru görenler var 


Kafam bozuldu mu basarım telgrafı. Mağdur olmadığımız zaman demokrasi aklımıza gelmiyor. Türkiye'de siyasi boşluğu doğuranlar sonuçlarına katlanıyorlar. Bugün siyasete sadece ihalelerle ve memur tayini bırakılmış. Osmanlı'da faili meçhul cinayet yok, ama bakıyoruz şimdi bizde laili meçhul cinayetleri meşru gören anlayışlar var, üstelik “Devletin bekaası için” diyorlar. Bizde hırsızlık devlet için, çete devlet için, uyuşturucu devlet için, Susurluk da devlet için. Bu mübarek devlet her şeyi alıyor içine. Ne gariptir ki, bu anlayışa mensup insanlar toplumda reddedilmiyor, kahraman kabul ediliyor. 


Kendim de rahat durmam, dilim de 


Ben kurulu düzene, kurulu sisteme, klasik anlayışlara, söylemlere isyan eden bir insanım. Kendim de rahat durmuyorum, dilim de. Bir gün Rize Valisi arkadaşım, “Yahu sen konuşmasan, memlekette vali var mı, yok mu kimse bilmeyecek” dedi. Ben de ona “Sen de konuş” dedim. Bana dedi ki “Biz binde birini söylesek dilimizi keserler.” Ben de “Siz böyle alıştırdınız, böyle gidiyorsunuz“ dedim. Artık bana alışular, konuşmadığını zaman “Bu adam öldü mü?” diye bakan bile soruyor. 
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Çılgın, Cesur Adam; Recep Yazıcıoğlu 


Ali Değermenci 


Eylül ayını çok severim. Bana hüznü yaşatır, eskiye dair güzel yada acılı olayları hatırlatır. 


Flash haber olarak gecen kaza haberinden sonra bilgisayarın başından ayrılmıyordum. Haber beni ve benim gibi milyonlarca insanı üzmüştü. Vali Recep Yazıcıoğlu kaza geçirmiş, hayati tehlikesi devam ediyordu. Doktorlar 48 saat tehlikenin devam edeceğini belirtmişlerdi. Ve milyonlarca kişi Yazıcıoğlu için dua ediyordu. 


Dışarıda yağmur bütün şiddeti ile güzün geldiğini haber verirken iş yerime, yakın dostum Şinasi Haznedar (İstanbul Köy Hizmetleri Müdürü ) girdi. Önce nezle olduğunu zannederek; ne oldu yağmurlar seni hasta mı etti? dedim. Gözlerinin dolduğunu görünce hayrola ne oldu diye ikinci sorumu sordum. 


- Recep abi'nin beyin ölümü gerçekleşti... 


Bu söz beni gerilere doğru götürürken içimin yandığını, göz kapaklarımın ıslandığını hissettim. 


Cılız, koca adam aramızdan ayrılıyordu. 


Recep Yazıcıoğlu'nu yazmak, onu anlatmak, onun nasıl bir kişilikte ve kimlikte olduğunu ortaya koymak kolay değil. 
Fakat o ve onun gibilerin nesli az olduğu için yazmak anlatmak gerek. Elimden geldiğince tabi. 


Vali denilince; kelli felli, eskortlar, üsküt surat, kilolu, halka tepeden bakan, fazla konuşmayan, personelini azarlayan 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bu toplumun üzerine sinmiş bir tanımdı. Tanımdı diyorum çünkü bu tanımı yerle bir eden Recep Yazıcıoğlu oldu. O geleneksel tanımı bir kenara iterken, insanları sık boğaz eden ceberut devlet anlayışına (baba devlet derdi ), halkın sessizliğine, bireyin ortaya çıkmayışına, Ankara'nın hantallığına savaş açmıştı. Geleneksel Vali'ler de benzemezdi. Cılız , orta boylu, çelimsiz biri di.Bildiğim kadarı ile birkaç takım elbisesi vardı. Resmi giyimden hiç hoşlanmazdı. Kurulu düzene valilik makamında sert eleştiriler getiren başka bir kişi olmasa gerek. 
Eleştirileri, bilimsel akademik hatta entellektülel düzeyde olmasına rağmen, o halka bunu anlatırken çok larklı bir dil kullandırdı. Bunda da çok başarılı olmuştu. 


O sadece konuşmaz, görevlendirildiği illerde Ankara'nın parmaklarını ısırttırırdı. Sistemle hep kavgalı idi. Halkın sessiz kalışına da isyan ederdi. Ankara'da yanlış bir iş olduğunu görünce hemen telgraf çeker ve tepkisini bir yurttaş olarak koyardı. Herhalde onun kadar telgral çeken başka kimse yoktur. O devletin Valisi idi. Fakat o bir halk hareketinin de lideri idi. Devletçiliğe, jakobenizme, hantal yapılara, Ankara'nın plancılığına, bireyin haklarını bilmeyişine, totaliterliğe hep savaş açtı. Yerinden yönetimi hep vurguladı. Gündelik hayatında da bunları pekiştirdi. Ve onu halk kahraman olarak gördü. Ve halk kahramanlığına da sert tepki koyardı.. 
Kahramanlığa tepki koyarken, kurtarıcı mı? arıyorsunuz, bu gidişle çok daha kurtarıcılar gelir ve sizler eski kral öldü yaşasın yeni kral demeye devam edersiniz derdi. 


Hürriyet Gazetesine verdiği bir röportajında ; hen ölünce hür demokraltı, ülkenin demokratikleşmesini görmeden bu dünyadan göçtü sözlerinin mezar taşına yazılmasını istemişti. 
Evet o bir hür demokrattı ve ülkenin demokratlaşmasını göremeden ћи diyardan bir Eylül yağmuru ile göçüp gitti. 
Bizleri acılara boğdu ve gitti. O'nun için merkez medya sıra dışı renkli Vali sözünü kullanırken,su kayağı, yamaç paraşütlerini kullanırken çekilen görüntüleri kullandılar. 
Fakat O'nun sistemle kavgalı oldugu, Müslüman, demokrat 


16] 


olduğu geri plana itildi. Köprü kitabının yazarı Ayşe Kulin medyanın bu tavrına tepki koymasını bildi. 


Söke'de yapılan cenaze töreninde kadın erkek, yaşlı genç, sakallı, türbanlı, mini etekli, sağcı-solcu yani toplumun bütün kesimleri Recep abi için göz yaşı döktü. Söke o gün yasa boğulmuş, bir yiğidini kaybetmişti. Aklıma ikinci Özal cenaze merasimi geldi. Pankarılarda; adam gibi adam, halkın Valisi, demokrat adam sözleri vardı. Söke camii'nde kılınan cenaze namazından sonra sağımda uzun sakallı bir yaşlı amca ile solumda modern giyimli bir genç bayan O'nun için göz yaşı dökerken görmek içimi yaktığı gibi bir yandan da sevindim. Ve bende göz yaşlarıma dur diyemedim. 


28 Şubat döneminde açığa alınmış. Ve 3 Kasım seçimlerinden sonra Denizli Valiliğine atanmıştı. Bir süre önce kendisi ile telefonla görüşmek için aradığımda; sekreter telefonu bağlar bağlamaz, Ali ne zaman Denizli'de Empati Toplantısı yapacağız demesi aklimdan hiç çıkmiyor. Empati Grubu Toplantılarını çok önemser ve katılırdı. 


Bunca başarısı olmasına rağmen Anadolu'dan başka bir yere Vali edilemedi, yada ettirilmedi. Onunla son TV röportajımı yapuğımda Ankara'da kızağa çekilmiş ve AK Parti yeni kurulmuş, 3 Kasım seçimlerinin tarihi belirlenmişti. Bütün gözler her seçimde olduğu gibi onun üzerinde idi. Bu soruyu kendisine sorduğumda ; ben halkın parası clmayan bir siyası partiye girmem,bu değirmenin suyu nereden geliyor demişti. 
Bu söz onun nerede durduğunu çok açık olarak gösteriyordu. 
Bilinmez ama, AK parti iktidar olmuş Yazıcıoğlu'nun istanbul Valiliğine atanması gündeme gelmiş fakat Denizli Valiliği ile yetinilmişti. Recep Yazıcıoğlu'nun AK Partiye bu şekilde eleştirirleri mi? yoksa , derinlerden gelen direktillere boyun eğdikleri için mi? böyle olmuştu bilemiyorum. 
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Sistemle olan savaşını cılız bir Karadenizli gibi delice, bir Ege'li gibi sağduyulu yapmasını çok iyi bildi. Trabzon'da Empati Grubu toplantısına katılmış ve seyircilerden siyasete yönelik eleştiriler gelmişti. O hemen ; kardeşim bu senin partin bunu yaparken sen bir telgraf çekip partinin yetkililerini protesto ettin mi? etmediysen konuşmaya, serzenişte bulunmaya hakkın yok deyi vermişti. Salon bir anda buz kesmişti. 
Kurtarıcılardan kurtulmayı çok kullanırdı. 


Bir ölünün arkasından ağlamak, üzülmek, hele de onun gibi cesur yürekli hür demokrat için gereklidir. Fakat yeterli değildir. Benim Trabzon'daki dostlarına bir tavsiyem var. Gelin Recep Yazıcıoğlu'nu ölümünün yıldönümünde anarken sistem tartışmaları yapalım. O'nu anmak beklide onun fikirleri doğrultusunda tartışma yapmakla olur. Recep Yazıcıoğlu ve Sistem Tartışmaları. Bu konuda duyarlı olacağını bildiğim Kültürevi'nin girişimde bulunması anlamlı olacaktır diye düşünüyorum. 


Evet bir Eylül yağmurunda aramızdan ayrıldın. Arkadan herkesi ağlattın. Seni çok özleyeceğiz Recep abi. Hakkını helal et. Denizli'de Empati Grubu Toplantısı yapamadık. 
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Halktan Sevgi Mesajları 


1. 


Sayın valimiz vefat edeli bir aydan fazla zaman реси onu özlüyor ve rahmetle anıyoruz Denizli Halkı kısa zamanda yapılan hizmetleri unutmayacak ruhun şad olssun 


Hasan 10/5/2003 4:34:48 PM 


2. ÖZLÜYORUM. 


Ülkem için bir kutup yıldızı olan, Rahmetli Recep abimi ömrüm olduğu sürece hayırla yadetmeyi kendime bir görev biliyorum. Mevlam makamını Cennet eder inşaallah.....O ışık veren yol gösteren fikirleri daima yolumuzu aydınlatacaktır.Böyle değerler kolay yetişmiyor ama kolay kaybediyoruz. Rahmetli Adnan Kahveci gibi. ülkem ve geleceğimiz içinyeri doldurulamayacak bir insan başımız sağ olsun... 


Muzaffer Ünsal 10/1/2003 2:27:26 PM 


4. 


Böylesine idealist, kafasına koyduğunu yapan, başarılı, halkına yakın, mükemmel... mükemmel biri......neden bu kadar erken..? bütün ölümler erkendir derler..ama bu çok erken..... 


Ayşe Öztürk 9/23/2003 8:58:16 PM 


Benim güzel Türkiye'mde iş yapacak adamı Allah bile rahat bırakmıyor.Kimse kusuruma bakmasın. Kızgınım. Hemde 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nasıl.Atatürk'ü elimizde genç aldın.Daha o yapacaklarının binde birini bile yapamadan gitti.ve Şimdi de Recep Yazıcıoğlunu aldın elimizden Allahım. Nedennnnn??? Bilmiyor musun ki biz böyle insanları heryüz yılda bir çıkarabiliyoruz. Kızgınım Cc0000000000000k.Üzgünüm Сооооооооооооооооок. Ата en acısı umitsizim.Bekle bir yüz yıl daha.En büyük saygı ve sevgilerimle Allah rahmet etsin diyorum. 


9/9/2003 9:20:39 PM 


6 . Unutturmayacağız 


Türkiye senin gibi bir valiyi hiç görmemişti.Bu millet seni hiç unutmayacaktır. Biz başbakanlığı az görmüştük, oysa sana Denizli'yi reva gördüler..Bilmem ki şimdi vicdanları sızlıyor mudur?...inşallah dünyadaki başarıların ötede de devam etsin.Mekanın cennet olsun 


Levend Damar 9/8/2003 3:22:50 PM 


7 . Seni Unutmayacağız 


Erzincan'ı Türkiye'de depremle anılan bir il olma özelliginden çıkararak, sosyal ve kültürel bir il yapması, günümüz Türkiye'sinde cesur yürekli, onurlu, erdemli ve alçak gönüllü bir insan olma niteliği göstermesinden dolayı gururlu olmanın yanında, Hayata erken veda etmesinden dolayı bir o kadar üzüntülü olduğumu belirtmek istiyorum. Elveda sana cesur ve erdemli insan, elveda!!! 


Deniz 9/5/2003 10:30: 
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